
  
 

Nieuwsbrief   

#3 - november 2025  

DE MAAND OKTOBER  
De maand oktober ligt alweer achter ons. Een 
terugblik op de maand levert het volgende op.  
De Kinderboekenweek is een hoogtepunt in de 
maand oktober geweest. Op dinsdag 7 oktober 
hebben we gastvoorlezers van bvo Excelsior op 
school gehad. Zij hebben met veel plezier in alle 
groepen voorgelezen. 
Verder is er flink gestreden om de titel de beste 
voorlezer van obs de Klimop. In de groepen zijn 
voorselecties gehouden, waar de leerlingen hun 
voorleestalenten konden tonen. Uit deze voorronden 
zijn vier finalisten naar voren gekomen. Deze vier 
finalisten hebben op donderdag 9 oktober in de 
gymzaal gestreden om de titel beste voorlezer van obs de Klimop 2025. Er was een echte 
jury aanwezig, die de voorlezers punten hebben gegeven voor hun voorlezen. De winnaar 
van de voorleeswedstrijd 2025 is geworden Youssra Tahtah uit groep 6. Wij feliciteren 
Youssra natuurlijk met de behaalde titel! 

 
AFSCHEID VAN JUF ANJA 
Met ingang van 1 november is juf Anja van haar welverdiende pensioen gaan genieten. Zij 
is vanaf die datum dan niet meer werkzaam bij ons op school. Juf Anja heeft het 
volgende voor de ouders geschreven: 

Beste ouders/verzorgers, 

Na heel wat jaartjes op De Klimop te hebben rondgelopen – eerst als OC- en MR-lid en 
vanaf 2003 als administratief medewerker – neem ik afscheid: 
Ik ga met pensioen! 
Ik kijk terug op een hele fijne en leuke periode in mijn leven. 
Mijn werk, leuke collega’s, de kinderen en het contact met ouders zal ik zeker gaan 
missen.  
Vervelen zal ik mij niet, want mijn tijd zal snel weer worden opgeslokt…….. mijn 
tweede kleinkind is namelijk op komst, en daar kijk ik enorm naar uit. 

 
 
Belangrijke dagen  

3 t/m 7 november 
Afname Hart en Handen 
in groepen 3 t/m 8 

4 en 6 november 
Afname IEP B-toets 
Taalverzorging (groep 8) 

10 – 14 november Voortgangsgesprekken 
voor de groepen 3 t/m 7 

10 – 14 november Schooltandarts 

11 november Start schoolfruit 

11 en 13 november 
Afname IEP B-toets 
Begrijpend Lezen (groep 
8) 

13 november Koffieochtend voor 
ouders 

15 november Intocht Sinterklaas 

18 – 20 november 
Afname IEP B-toets 
Rekenen en Wiskunde 
(groep 8) 

18 november MR vergadering 

25 november 
Koffieochtend voor 
ouders 



Ik wens jullie allemaal veel liefs en de kinderen een hele fijne toekomst toe!!! 

 

 

SCHOOLTANDARTS 
Onze school is weer aan de beurt voor de halfjaarlijkse tandartscontrole en eventuele 
behandeling. Vanaf maandag 10 november zal “JTV Mondzorg voor kids” onze school 
aandoen. De leerlingen die zijn aangemeld voor deelname aan deze 
schooltandartsvoorziening zullen in deze week door JTV gecontroleerd gaan worden. 

SCHOOLFRUIT 
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met schoolfruit. Alle leerlingen van de school 
zullen in een periode van 20 weken op drie dagen fruit op school aangeboden krijgen. Zo 
krijgen de leerlingen vanaf 11 november op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op 
school. De leerlingen hoeven in deze 20 weken zelf geen fruit mee te nemen op deze 
dagen. 

TE LAAT KOMEN 
Nu we bijna twee maanden weer bezig zijn, valt het wel op dat er, helaas, nog steeds 
leerlingen te laat op school komen. We willen er u nogmaals op wijzen, dat de lessen van 
de leerkrachten om 8.30 uur beginnen. Dit betekent, dat alle leerlingen dan op hun plek 
in de klas moeten zitten. Het is storend voor de leerkracht, dat de eerste les van de 
ochtend verstoord wordt door te laat binnen komende leerlingen. Bij herhaaldelijk te laat 
komen, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Wilt u erop 
toezien dat uw kind op tijd op school aanwezig is!  
Onze schooltijden zijn:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Deur open 08.20 uur 08.20 uur 08.20 uur 08.20 uur 08.20 uur 
Start van de les 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 08.30 uur 
School uit 15.00 uur 15.00 uur 12.30 uur 15.00 uur 15.00 uur 

 
KOOKLESSEN 
In de week van 3 november tot en met 7 november zal groep 5/6 deelnemen aan een 
projectweek kooklessen. De kooklessen worden verzorgd door een leerkracht van 
Vakmanstad. Het thema van de projectweek is: Wereldreis in de keuken 
Doelen: leren dat eten uit verschillende landen komt, zelf gezonde keuzes maken en 
uitbreiding van productenkennis.  



De week zal afgesloten worden met een gezamenlijke lunch, die door de leerlingen van 
groep 5/6 bereid zal worden voor ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 5/6. De 
ouders/verzorgers van groep 5/6 ontvangen nog een uitnodiging voor deze lunch. 

VO INFORMATIEAVOND 
De informatieavond over het Voortgezet Onderwijs is op dinsdagavond 4 november 
komen te vervallen. De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 7 en groep 8 
hebben hierover een parro bericht van de leerkracht ontvangen. Voor ouder/verzorgers 
uit groep 7 en/of groep 8 die toch informatie over het Voortgezet Onderwijs wensen te 
ontvangen zal er een gepaste manier gezocht worden om de informatie met de 
ouders/verzorgers te delen. 

KOFFIEOCHTENDEN 
Na de herfstvakantie gaan we starten met koffieochtenden van 8.30 uur tot 10.00 uur in 
de ouderkamer. De koffieochtenden vinden afwisselend plaats op dinsdagochtenden en 
op donderdagochtenden, om zo aan de wens van ouders te voldoen. Op de volgende 
dagen zal er een koffieochtend zijn, tot aan de voorjaarsvakantie zijn deze al ingepland: 
do. 13 nov., di. 25 nov., do. 11 dec., di. 6 jan., do. 22 jan. en di. 3 feb.  
Op de koffieochtend van dinsdag 25 november zal een medewerkster van ‘Mondzorg 
voor kids’ aanwezig zijn. Zij zal dan informatie geven en vragen van ouders 
beantwoorden.   
De koffieochtenden na de voorjaarsvakantie zullen later bekend worden gemaakt. 
De koffieochtenden gaan alleen door als juf Primla en/of juf Selvi aanwezig zal/zullen 
zijn. 

SINTERKLAAS INTOCHT 
Zaterdag 15 november 2025 komt de Sint voor de 72e keer aan in 
Rotterdam dus dat belooft een groot feest te worden!! De 
aankomst van Sinterklaas zal dit jaar weer traditiegetrouw langs 
de kade van Willemsplein zijn.  Om 12.30 uur zal de Sint met 
Pieten arriveren. 
Na het muzikale programma begint de Sint aan zijn door het 
centrum om uiteindelijk op het Grotekerkplein te belanden. 
Hier begint het volgende programma waarbij kinderen onder andere hun pietendiploma 
kunnen behalen op de aanwezige klimrekken. 

BESTICKERING VAN DE SCHOOl 
In de herfstvakantie is de nieuwe bestickering van de school aangebracht. De poppetjes 
van ons logo zijn in de kleuren van het logo flink uitvergroot. De school heeft zo weer een 
andere uitstraling gekregen. 



 

 
AFSCHEID VAN JUF VIOLA 
Onze logopediste juf Viola zal haar werkzaamheden, met ingang van 1 december 2025, 
bij ons gaan stoppen. Juf Viola gaat namelijk verhuizen naar het oosten van het land 
(Almelo). Inmiddels heeft juf Viola de ouders van de leerlingen die bij haar onder 
behandeling zijn al ingelicht. De werkzaamheden van juf Viola zullen na haar vertrek 
overgenomen worden door een nieuwe logopedist van de organisatie De Kletsmajoor. 
Op dit moment is nog niet bekend wie haar zal gaan vervangen. Zodra dit bekend is, 
zullen wij dit met de ouders delen. 

WERELDWIJZER 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen op maandagmiddag les van twee leerkrachten 
van Wereldwijzer. Wereldwijzer geeft op school vormingslessen in het kader van 
burgerschapsonderwijs op onze school.  
Hieronder stellen we ons aan u voor en delen we met u iets over onze lessen.  
Eerst vertelt meester Peter Jan wat over zijn lessen. Daarna kunt u lezen wat juf Djotie in 
haar lessen aan bod laat komen.   
Mijn naam is Peter Jan en ik geef mijn lessen bij het vak ‘Wereldwijzer’.  Net als mijn 
collega’s werk ik thematisch. Deze periode denken we na over het thema ‘Thuis’. Bij het 
thema ‘Thuis’ kunnen allerlei mooie verhalen worden verteld. Dat komt goed uit, want ik 
houd van verhalen vertellen. De verhalen die ik vertel, staan in de bijbel. Bijvoorbeeld het 
verhaal dat God de aarde maakte als thuis voor mensen en dieren. Wat vind jij mooi aan 
dat ‘thuis’? En wat betekent thuis voor hen? Wat is belangrijk om je ergens ‘Thuis’ te 
voelen? Of het verhaal over een man die Zacheus heet en die thuis Jezus ontvangt. We 
denken dan na hoe je gastvrij kunt zijn naar anderen. De kinderen delen daarbij hun 
eigen gedachten, inzichten en meningen, zo ontstaan mooie gesprekken! Soms vertellen 
kinderen zelfs hun eigen verhaal! We kunnen eigenlijk altijd wel iets leren van een 
verhaal! Vaak is er ook een zogenaamde verwerking: bijvoorbeeld een tekening, een 
gedicht, een toneelstukje, een spelletje of iets anders. Sommige kinderen vertellen dan 
over wat zij hebben gemaakt. Aan het eind van de les sluit ik altijd af met het ‘Woordje 
van de les’. Voordat ze naar de klas teruggaan, zeggen ze dan welk woordje ze in de les 
belangrijk of mooi vonden.  Ik hoop dat het bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling!  



Met vriendelijke groet, Peter Jan 
  
Ik ben Djotie. Tot en met 2 februari geef ik hindoeïstisch vormingsonderwijs met ook als 
eerste thema: ‘Thuis’. In deze lessen onderzoeken we samen wat ‘thuis’ betekent binnen 
het Hindoeïsme en hoe rituelen, symbolen en tradities een plek krijgen in het dagelijks 
leven.   
Gedurende 10 weken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:  
• Introductieles: Wat is het Hindoeïsme?  
• Les 1: Wat betekent ‘thuis’ voor mij?  
• Les 2: Het huisaltaar – een heilige plek thuis  
• Les 3: Samen eten – rituelen rond voedsel  
• Les 4: Muziek en gebed thuis  
• Les 5: Feest thuis – Divali   
Deze lessen bieden leerlingen de kans om raakvlakken te ontdekken tussen hun eigen 
beleving van ‘thuis’ en hindoeïstische waarden en gebruiken. Zo kan er meer begrip 
ontstaan voor elkaar. We werken vanuit persoonlijke ervaringen en bouwen samen aan 
begrip en verdieping.   
Na dit thema gaan we verder met het volgende thema: ‘Wens’. Ook daarin zullen we op 
een betekenisvolle manier reflecteren op hindoeïstische tradities en persoonlijke 
verlangens.  
  
Na 5 weken hetzelfde groepje komen de leerlingen die bij juf Nicolet zaten en andersom. 
Dan krijgen de leerlingen verschillende verhalen uit verschillende denominaties mee.   
 Na 20 weken komen er twee andere leerkrachten, die ook weer vanuit hun 
levensbeschouwing thema’s zullen behandelen.   
  
Namasté/Met vriendelijke groeten, 
Djotie Banarsi  
Vakdocent voor Hindoevormingsonderwijs 
 
 

 

 

 
 


