
Terugblik ‘Bouwen maar!’



Groep 2

Sint zoekt een huis!

Faiza (5 jaar):
Juf Jessica belde en had een schatkaart gevonden van Sinterklaas en 
toen waren wij in de speelzaal en toen gingen wij terug naar de eigen 
klas en toen gingen wij een huis bouwen voor Sinterklaas. En toen 
gingen wij met verf zo die blokken tekenen die op een muur lijken. 
Toen gingen wij een huis bouwen voor Sinterklaas en er zat een bed 
in. En we konden met klei pepernoten bakken. En er waren 
pietenkleren en Sinterklaas mijter en een cape van Sinterklaas en een 
zak van de pieten en nog een bankje met een zakje en in dat zakje 
zaten allemaal kaartjes in welke straat ze moesten. 

Pepernoten en speculaas bakken

Kensi (6 jaar):
We gingen speculaas en pepernoten bakken in de klas. We mochten ook tekenen en in de bouwhoek spelen en met de 
bakken onder de banken spelen. We gingen deeg maken met onze handen. Daarna moesten we er rondjes van maken. 
Toen legden we ze op de bakplaat. En toen in de oven. 
Ze waren super lekker! 

Thema in de klas



Groep 2
Sint zoekt een huis!

Collin (5 jaar):

We gingen met de auto naar het 

Sinterklaashuis. Toen kwamen we binnen, 

toen kwamen we bij het bed van Sinterklaas. 

Toen komen we bij de pakjes. En toen kwamen 

we bij de pepernoten machine. Nu weet ik het 

niet meer. Wat ik net heb gezegd, dat wist ik 

nog. 

Sinterklaas op school
Joey (5 jaar):
Ik vond het leukste toen we aan de parkkant de pieten en Sinterklaas high five geeften. 
We mochten naar Sinterklaas in de speelzaal en daar mochten we pepernoten. We 
kregen horloges van Sinterklaas! We hebben ook een Sinterklaas filmpje gekeken. Dat 
vond ik allemaal het leukste!

Bezoek Sinterklaashuis



Groep 4
Wij bouwen een huis!



Groep 6

Stadmakers



Groep 6

Stadmakers



Groep 8

Altijd onderweg

De groepen 8 zijn bezig geweest met het onderwerp ‘Altijd onderweg.’ We 
hebben geleerd over redenen waarom mensen emigreren naar andere landen. 
Ook zijn we gaan ontdekken wat grote (cultuur)verschillen zijn tussen 
verschillende landen. Dit alles hebben wij gepresenteerd in onze reisgidsen 
(kijk hieronder maar eens hoe druk de emigratiebeurs bezocht werd!)

Dit was nog niet alles.. want we zijn ook naar het MU Art House en het 
Parktheater geweest! We mochten daar op het podium situaties tijdens het 
avondeten bedenken en naspelen. Super grappig en erg leuk om eens op een 
echt podium te staan! Wat een goede oefening voor de musical…

Wij hebben genoten van dit thema! 😊


