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MAGNEET 1
DELFSHAVEN — De vrienden Jules (9) en Rosalie (10) doen aan *' 
magneetvissen. Ze zoeken met een magneet aan een touw naar bijzondere 
spullen op de bodem van de Pasteursingel. Tekst en foto’s: Martoes Brouwer

‘We zoeken naar spullen op de bodem van de singel. We gebruiken een 
magneet. De magneet trekt metalen voorwerpen aan. De voorwerpen 
blijven aan de magneet vastzitten. De magneet zit aan een touw’, 
vertelt Rosalie. ‘De magneet zinkt helemaal naar de bodem van de singel. 
We trekken met het touw de magneet uit het water als er iets aan de 
magneet zit’, vertelt Jules. Rosalie: ‘We maken de bodem schoon als we 
magneetvissen. Dat is goed voor de natuur.’

Een fiets en een step
Jules: ‘Ik vind het Leuk dat het 
iedere keer een verrassing is wat 
we vinden.’ ‘We hebben al een 
fiets en een step gevonden. We 
trekken zware voorwerpen samen 
uit het water’, vertelt Rosalie. 
Jules: ‘We vissen vaak bouten en 
schroeven op. Dat vinden we niet 
zo Leuk. De bouten en schroeven 
zijn vaak vies. We verzamelen onze 
vondsten in mijn boomhut.’

Magneetvissen in de haven 
Rosalie: ‘We willen graag een 
keer in de Rotterdamse haven 
magneetvissen. We denken dat daar 
veel spullen op de bodem liggen. 
Het water in de Rotterdamse haven 
is een stuk dieper dan het water in 
vijvers en singels. We hebben in de 
haven daarom een heel Lang touw 
nodig om te kunnen magneetvissen.’


