
 

 

 

      

 

Tijdens de projectweken hebben wij 

veel over sprookjes en verhalen 

gesproken. Er is een 

“verhalenverteller” op school langs 

geweest. Ben u benieuwd wat dat is 

“een verhalenverteller “ en wilt u 

weten welk sprookje en verhaal hij ons 

verteld heeft? Vraag het maar eens 

aan de leerlingen van de Paarse klas. 

Woensdag 22 maart ’23 zijn wij met 

de middenbouwklassen naar het 

LantarenVenster geweest. Wat een 

onwijze belevenis. Vanaf het 

visserijplein  met de bus naar onze 

bestemming. Door de stad, over de 

Zwaan , waar wij een enorm 

cruiseschip zagen liggen voor de 

Cruise Terminal, naar de bioscoop. 

Alleen de reis er naar toe was dus al 

een uitje op zich.  

Vijf mooie film fragmenten bekeken 

over “samen sterk”, elk fragment 

anders opgebouwd maar met twee 

terugkerende elementen. Kleur en 

samenwerking. 

Hebben jullie alle juffen en meesters gezien tijdens de 

opening van onze projectweken “Sprookjes en Verhalen”? 

Kunnen jullie naast roodkapje, de boze wolf en de “knibbel 

knabbel knuisje” heks, nog meer sprookjesfiguren noemen 

die jullie gezien hebben…?? 

Liedje: 

In het bos woont een 

griezelige tovenaar 

Die maakt daar vreemde 

drank-jes klaar. 

Daar doet hij rare dingen 

mee hocus pilatus 

hotsikee.. 

Hij maakt van een mug 

een olifant en van een 

boom, een neus en als hij 

goed zijn best doet 

maakt hij van een dwerg 

een reus.. 

In het bos woont een 

griezelige tovenaar 

Die maakt daar vreemde 

drank-jes klaar. 

Daar doet hij rare dingen 

mee hocus pilatus 

hotsikee.. 

                                 

 

 

Wist je dat..  

- Soufiane en Sofia deze 

maand een jaartje ouder zijn 

geworden. 

- De kinderen van groep 4 

hard oefenen voor de tafels 

en dus hun tafeldiploma. 

- Groep 3 al hele zinnen 

schrijft met een hoofdletter 

en een punt. 


