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In de tijd van Oorlog 

In de tijd van oorlog, groot en zwaar, 

Waren er mensen die vochten jaar na jaar. 

 

Ze gaven alles voor vrijheid, heel ver weg, 

Zodat wij nu in vrede leven, zonder dat het echt weg is. 

Ze hebben gestreden, met moed en kracht, 

Voor een wereld die lach 

De oorlog was om de hoek, 

De vluchtelingen op de stoep. 

We herdenken ze vandaag, zacht en stil, 

Iedereen zit met een brok in zijn keel. 

 

 

 

Dit gedicht is geschreven door: Fieby uit B1 



Oorlog 
Bom hier bom daar. 

1 september 1939, ik vind het maar raar  

 

Vechten om een stukje land? 

Dat verpest toch heel de band. 

 

Duitsland viel Polen binnen. 

Maar waarom wilde Duitsland eigenlijk de oorlog beginnen? 

 

5 mei 1945 was de oorlog gelukkig voor bij. 

En toen was iedereen natuurlijk heel blij. 

 

 

Dit gedicht is geschreven door: Rosita uit B2 



Vrede 

Op 5 mei waren we vrij, 

Iedereen is blij, 

 

Wat was het toch een feest, 

Oorlog is geweest, 

 

We dansten en zongen heel de nacht 

Heel Nederland lacht, 

 

Oorlog is gedaan,   

Daar denken we niet meer aan, 

 

Er is niks meer aan de hand, 

Er is vrede in ons land! 

 

Dit gedicht is geschreven door: Shania uit B3 



Stille Nacht 

De nacht is stil, iedereen slaapt, 

maar ergens huilt een hart dat waakt. 

 

Bommen vielen, vuur en pijn, 

zal er ooit weer vrede zijn? 

 

Mensen fluisteren in het duister, 

bang voor stemmen, bang voor granaten. 

Het wordt nu nog niet juist. 

Elke keer komen er weer nieuwe soldaten. 

 

Toch, heel zacht, een eerste licht, 

hoop die door de schaduwen dringt. 

 

De oorlog stopt, de wapens zwijgen, 

maar de herinnering zal blijven. 

 

Geschreven door: Nova uit B5 

 



Oorlog is een woord van pijn 
De pijn van bloed is goed,  

maar als jood ben je dood   

 

In een trein niet te weten waar te zijn  

Ben ik echt niet goed of hebben joden ander bloed  

 

Heeft een NSB´er mij verraden of heb ik gewoon pech  

en eindigt mijn leven op deze weg 

 

Zit ik hier nu wel goed  

of is dit een nachtmerrie waar ik mezelf ontmoet  

 

De trein is gestopt word ik wakker  

of ga ik hier dood alleen door mijn naam jood? 

 

Mensen huilen van verdriet, bang om dood te gaan,  

krijg een brok in mijn keel en een droge traan  

Bang om hier ook te gaan… 

                   

Dit is geschreven door Blanca uit B6 



Moet ik alles achterlaten? 
       

Oorlog om de hoek  

vluchtelingen op de stoep .  

Ik denk na, wat ik zou doen,  

 

vluchten, vechten, blijf ik thuis?  

Is er voor mij een achterhuis? 

  

Vluchten? En waar ga ik heen?  

Kan mij familie mee of moet ik alleen? 

  

Kan ik met mijn vrienden praten,  

moet ik echt alles achterlaten?  

                                                                                        

                                              

Dit gedicht is geschreven door: Mohammed uit B7 



Vrijheid voor jou en mij 

80 jaar geleden zijn wij bevrijd  

een einde aan 5 jaar oorlogstijd. 

 

in angst leefde die mensen  

dat zou je toch niemand toewensen. 

 

ik ben blij dat ik niet leefde toen  

heel veel doden meer dan een miljoen. 

 

waarom deden ze ons dit aan  

er zijn zo veel mensen gegaan. 

 

het was niet eerlijk en ik begrijp het niet 

of ze nou joods waren of niet.  

 

vrijheid voor ons allemaal  

zou niet bijzonder moeten zijn maar heel normaal  

 

maar nu is het voorbij  

en is er vrijheid voor jou en mij. 

. 

Dit gedicht is geschreven door: Reeva uit B8 



Tevreden 

Op een mooie dag in Rotterdam. 

Niemand wilde weten wie kwam. 
 

Er kwam een bom op een hoge toren. 

En niemand wilde het geluid horen. 
 

Nazi-Duitsland stal de macht. 

De Nederlanders hadden weinig kracht. 
 

De geallieerden hebben ons daarom geholpen. 

Ze hadden ons verholpen. 
 

Mensen moesten huilen. 

Het leger groef kuilen. 
 

De concentratiekampen waren erg. 

Er was zelfs een op de top van een berg. 
 

Heftig was de oorlog zeker. 

Hitler was een grote spreker. 
 

De geallieerden waren verder gekomen. 

Vrede is waar ze over dromen. 
 

Uit kwam eindelijk de droom. 

De oorlog ging super sloom. 
 

Het was eindelijk voorbij. 

En de mensen waren heel blij. 
 

Nu leven we in vrede. 

We zijn nu allemaal heel erg tevreden. 

 

Dit gedicht is geschreven door: Yazied uit B9 



Gedicht over Tweede Wereldoorlog 

1939 

Veel verdriet,  

En niemand die mij ziet 

 

Er wordt veel gebombardeerd,  

Veel mensen die het deert. 

 

Ik wou dat ik naar buiten kon,  

Maar gelukkig na de regen komt zon. 

 

Er is veel honger, 

De soldaten zijn steeds jonger. 

 

Iedereen is bang, 

Duurt het nog lang? 

 

Hou ik dit wel vol? 

Is dit over de hele wereldbol? 

 

Moet iedereen dit voelen? 

Niemand staat te joelen. 

 

Waarom deden jullie ons dit aan? 

Vrienden verloren huizen in vlammen 

Wat we hadden ligt nu in stukken te verbranden. 

 

Dit gedicht is geschreven door: Fiona uit B10 


