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Zwarte bladzijde 
Op 14 mei, daar gebeurde het dan.  

Het bombardement op Rotterdam.  

Bommen komen uit de lucht.  

En iedereen is op de vlucht.  

Huizen storten in.  

En dit is nog maar het begin.  

De bezetting komt eraan.  

En iedereen wil weggaan.  

Dit was niet het enige; de Joden moesten weg.  

Dood gemaakt, uitgeroeid, als Jood had je pech.  

We hopen dat dit nooit meer gebeurd.  

En als iemand dit wil,  

wordt het idee hopelijk snel afgekeurd.  

De Tweede Wereldoorlog.  

Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis.  

Het was een vreselijke en nare gebeurtenis. 

 

Marit uit B8 



Waarom? 
Mijnen in de grond 

soldaten aan het front 

 

Zij strijden voor hun land 

kogels aan de lopende band 
 

Een lichaam wordt doorboord 

daar wordt een man vermoord  

 

Een onschuldig kind verliest zijn vader 

Geen spoor van de dader  
 

Een bom gaat door een muur 

daarna een enorm vuur . 

 

De schade is groot 

vele mensen in nood 
 

Met bloed besmeurd. 

Waarom toch  is dit gebeurd  

 

Diego uit B8 



De oorlog was begonnen? 
De oorlog was begonnen, 

je hoorde de kanonnen. 

Vluchten, vechten of bleven ze thuis? 

Was er ook voor hen een achterhuis? 

Joden werden pijn gedaan.  

Ze hadden al zoveel ondergaan 

Mensen waren niet gezond, 

Zoveel raakten er gewond.  

Mensen werden hun huis uit gesleurd met brute kracht, 

Hitler had al zoveel macht. 

Samen gepropt in een lange  trein. 

Dat deed de joden zoveel pijn. 

Kinderen en volwassenen in nood  

stierven de hongerdood.   

Iedereen deed mee aan de strijd  

en op 5 mei werd iedereen bevrijd 

Na het vechten, gewonden, en het lijden 

Kwam de Tweede Wereldoorlog eindelijk aan een einde. 

 

Nynke & Ryan uit B2 



De Tweede Wereldoorlog 
1 september 1939 kwam Duitsland aan de macht 

Toen had Nederland geen kracht. 
 

Uiteindelijk was bijna iedereen bang  
Want Duitsland kwam aan de gang. 

 
Het bombardement in Rotterdam  

Alles stond in vuur en vlam . 
 

De joden hadden een ster  
Daarmee kwamen ze niet ver.  

 
Ze moest onderduiken 

Je kon hun angst ruiken. 
 

De Joden hadden geen vrijheid  
want ze leefde in bangheid. 

 
gelukkig hadden we het verzet 

die streden tegen de wet. 
 

We steunen elkaar  
Daarom is het nu klaar. 

  

Nya, Arthur en Ramiz uit B1 



Oorlog  
 Al die ellende 

en zoveel bende 

Geen vrijheid 

of blijheid 

Dan stort er iets in 

heeft Hitler zijn zin 

Je hart dat heel snel klopt 

niet wetend wanneer het stopt 

Je werd naar een kamp gebracht 

om daar te werken, althans dat is wat je dacht 

Joden mochten heel veel niet 

de regering die het niet toeliet 

Steden werden gebombardeerd 

dat werd niet gewaardeerd 

Zittend in het Duitse kamp hongerig en ziek 

Maar Hitler boeit het allemaal niet 

Hoelang gaat dit nog duren? 

Het lijken soms wel duizend uren. 

Ook was er een hongersnood 

en er was bijna geen brood 

Het duurt zo lang 

En iedereen is bang 

Het is niet meer goed 

Hitler heeft nog zoveel moed 

Veel doden 

waren gezinnen met Joden 

De 5-jarige oorlog 

Een herinnering die je niet kunt vergeten 

Je zult het voor altijd weten! 

Divya uit B6 



60 seconden 

Een enkele minuut 60 seconden 

maar 60 seconden hoor je de vogels kwinkeleren 

Dank je wel voor de strijd 

nu zijn we in onze tijd niet bang, maar blij. 

Wat een slechte tijd, 

 

daar wil ik nooit bij zijn 

Wat een honger, wat een pijn 

dat is echt niet fijn 

Geen mens wil daar bij zijn 

Harde bommen,  

geen gefluit van de vogels die je niet had in die tijd 

Het lijden van de strijd 

was de slechte tijd  

 

Siyar uit B9 



Tweede Wereldoorlog 
De tweede wereldoorlog was niet leuk voor velen.  

mijn overgroot oma was 14  toen de oorlog begon,  

ze was haar huis en haar spullen kwijt.  

 

maar niet alleen zij nog meer mensen  

waren hun huis en of hun spullen kwijt,  

ik vond het zielig voor al die mensen die hun leven zijn  

kwijtgeraakt door die oorlog,  

 

sommige kinderen van deze tijd denken dat de  

volwassenen het verzinnen om  ze bang te maken,  

ze denken dat de concentratiekampen zijn opgezet  

om te laten lijken dat het echt gebeurd is,  

maar ondertussen hebben mensen gevochten in die  

concentratiekamp om hun leven te houden  

 

daarom vandaag op 21 april denken alle kinderen en  

volwassen mee aan alle doden die zijn gevallen.    

Livia uit B10 



Stilte  
Vandaag leggen wij een krans 

Wij herdenken al die mensen 

Zij gaven ons die kans 

Zij streden voor onze vrijheid 

En laten ons leven in blijheid 

Jullie streden en hebben zo geleden voor velen 

Jullie schuilden in huisen en achter bomen,  

voor onze dromen. 

Dromen is wat iedereen wil 

Daarom zijn wij deze twee minuten stil 

Maar er kwam hoop, hoop voor vrijheid 

5 mei 1945 werd Nederland bevrijd 

Dit wordt tot op de dag van vandaag  

nog steeds gevierd!  

Benthe uit B7 



Oorlog is niet fijn 
De soldaten die voor ons hebben gevochten 

Kregen pijn om weg te zijn 

De pijn was niet fijn 

 

Maar het moest er wel zijn, 

Want zonder hun pijn zouden wij er niet zijn. 

We zouden er wel zijn, maar niet vrij 

Hun leven is voorbij 

 

Ik vind het heel vervelend om te horen, 

Ik ben bij dat ik toen niet was geboren 

 

Amine & Roan uit B5 



Kranslegging  

Bevrijdingsmonument 

Vreewijk - 21 april 2023 


