
Mijn naam is Daan Mijnders, 
kunstzinnig coach, docent en trainer. Ik ben 
freelancer (DaanKrachtig heet mijn 
onderneming) en woon samen met mijn 
drie kinderen (15-17-21 jaar) in Oss. Ik heb 
25 jaar in het onderwijs gewerkt, van 
kleuters tot en met 
middelbaarberoepsonderwijs, voortgezet 
onderwijs, op basisscholen, en in het 
praktijkonderwijs. Ik heb ook lesgegeven 
aan volwassenen. Dit alles heb ik gedaan in 
de regio Oss, in Amsterdam, Den Haag, en 
op Aruba. Ik ben gedragsspecialist 
geweest; ik coachte docenten in relatie tot 
leerlingen en klassen met voor de docent 
moeilijk gedrag. De laatste jaren vanuit een 
samenwerkingsverband. Op Aruba heb ik 
naast mijn baan in het onderwijs 
geschilderd in opdracht van een beachbar. 
 

Ik heb tevens beeldende lessen gegeven op 
de zorgafdeling van een middelbare school, 
cursussen mindfulness verzorgd aan 
leerlingen uit het VO met langdurig 
schoolverzuim en ik ben student én docent 
geweest op ‘De Kleine Tiki’ in Breda, school 
voor kunst, coachen en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Momenteel geef ik wekelijks tekenlessen in 
Den Bosch aan volwassenen met 
schizofrenie. Ook geef ik lessen op 
basisscholen, verzorg ik diverse cursussen 
voor kinderen en volwassenen en zet me in 
voor ‘kunst en geluk’ (sociaal domein), in 
opdracht van de volgende centra van 
amateurkunst: Muzelinck uit Oss, 
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