
Leren van elkaar 

 

In mijn buurt komen steeds meer mensen uit andere landen wonen. Persoonlijk vind ik dat erg interessant. 

We verschillen van elkaar en van hoe we dingen doen maar het valt me steeds op hoeveel overeenkomsten 

we hebben en hoeveel we van elkaar kunnen leren. Dat begint vaak met eten.  

Komende donderdag vieren we op school het feest van de Verbinding. Geinspireerd door de Ramadan en 

de bijbehorende Iftar (het dagelijks verbreken van het vasten nadat de zon is ondergegaan) Hoe leuk is dat 

om dat samen te doen, ook als je een totaal ander geloof hebt? Samen eten verbindt ons met elkaar.  

In de ouderkamer ontmoeten we ook elke week mensen die uit alle windstreken van de wereld komen. 

Nieuwsgierig zijn naar elkaar leert ons dat er verschillen zijn maar dat de overeenkomsten veel groter zijn! 

We willen allemaal een veilige plek onder de zon en dat het goed gaat met onze kinderen. 

 

 

Iedereen is welkom om te komen luisteren, te praten en vragen te 
stellen. 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK! 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


