Hallo allemaal!

Mijn naam is Layla en ik ben 25 jaar. k woon samen met mijn ouders,
zUs, zusje en 2 broertjes in Eindhoven. Sinds kort ben ik begonnen als
logopedist op basisschool de Schelp.

De doelgroep kinderen spreekt mij aan omdat ik het leuk vind om met
kinderen samen te werken. Mensen in mijn omgeving zullen mij
omschrijven als vrolik, aardig, vriendelijk en behulpzaam. In mijn vrije tijd
houd ik ervan om ftijd door te brengen met familie en vrienden. Ook
houd ik ervan om af en toe tijd vrij te maken voor mijzelf om leuke
dingen te doen zoals bijvoorbeeld naar de stad om te winkelen. Ik ben
elke vrijdag beschikbaar, dan haal ik kinderen uit de klas om samen te
gaan werken.

lk heb er veel zin in, tot snell

Layla



