
De hand van Fatima 

 

De vorige keer hebben we het onder andere gehad over de hand van Fatima. Ik dacht voorheen dat het een 

symbool  was uit de Islam. Maar bij nader onderzoek bleek dat niet zo te zijn. De hand van Fatima staat 

namelijk wereldwijd bekend voor bescherming en brenger van geluk. En dat is niet exclusief gekoppeld aan 

een geloof. Hoe mooi is dat? Want geluk en bescherming wens ik iedereen toe wat de achtergrond van 

iemand ook is. Elke donderdag is weer te voelen in de ouderkamer dat de ouders dat ook voor elkaar 

betekenen: een beetje geluk. Wil je daar ook (een keer) deel van uitmaken? Kom binnen, je bent welkom! 

 

 

 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK.   

 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


