
De kop is er weer af 

 

Wat was het leuk om elkaar weer te zien na de zomervakantie. Gespreksstof genoeg: over hoe heet de 

zomer was in Marokko, hoe moelijk het is om weer afscheid te nemen van familieleden die je al lang niet 

meer gezien had en waarvan je ook niet weet wanneer je ze weer gaat zien. Maar ook over de band met je 

kind, de aankomende renovatie van de woning en hoe je van muizen afkomt. Maartje, de nieuwe 

adjunctdirecteur en Dusty, de nieuwe IB-er kwamen ook even kennismaken. Er is altijd wat te beleven in de 

ouderkamer en voor elk wat wils. Volgende week ben ik er zelf niet: even knuffelen met mijn kleindochter 

in Portugal. Maar Iris gaat vast iets leuks met jullie doen! Want de ouderkamer gaat gewoon door. Wees 

welkom! 

 

 

 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK.   

 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


