
De week van de vriendschap 

 

Zoals jullie op verschillende plaatsen hebben kunnen lezen staat deze week in het teken van de 

vriendschap. Niet alleen de kinderen zijn met dit thema bezig. Ook in de ouderkamer gaan we aandacht 

besteden aan dit onderwerp. En dat op speelse wijze. De liefdesdokter komt op bezoek en laat ons 

nadenken over de vele kanten van vriendschap. Wat versta je onder vriendschap, wanneer ben je een 

goede vriend en wanneer is iemand een goede vriend voor jou? En wie of hoe zou je zijn zonder 

vriendschap? Dit is een mooie gelegenheid om naar de ouderkamer te komen, ook al ben je er tot nu toe 

nog nooit geweest! Wie weet levert het je een goede vriendschap op. Wees welkom! 

 

 

 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK.   

 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


