
Herfst! 

 

De herfstvakantie is inmiddels weer voorbij en wie weet heeft iemand nog iets gedaan met de vele tips die 

in de ouderkamer voorbij kwamen. Want samen weten we de leuke dingen die je met je kinderen kunt 

doen wel te vinden. Dat is belangrijk, leuke dingen doen, om een goed evenwicht te houden. Want het 

leven is niet één groot feest. Er gebeuren ook dingen waar je stress van krijgt. Daar kun je lang niet altijd 

iets aan doen. Maar hoe je er op reageert kun je wél bepalen, ook al is dat niet altijd simpel. De manier van 

denken over een situatie maakt al veel uit. Vóór de herfstvakantie hebben we elkaar verteld wat ieder van 

ons doet als we gestresst zijn en b.v. niet kunnen slapen. En we hebben afgesproken dat we na de 

herfstvakantie gaan werken aan negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten. Misschien wel deze 

keer in de ouderkamer...... 

 

 

Iedereen is welkom om op donderdagochtend binnen te lopen. 
Elke ouder heeft een verhaal wat interessant is en waar we 
allemaal iets aan hebben. De ouderkamer is van 8.30 uur tot 
10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken 
en weer gaan is ook OK. Ook vaders zijn welkom!  

 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

  

 


