
Je kind tweetalig opvoeden 

 

De afgelopen week kwam ook even het thema “tweetalig opvoeden” voorbij. Het verbaasde me dat er nog 

steeds ouders zijn die als advies krijgen om met hun kind thuis Nederlands te praten. Terwijl ze die taal zelf 

onvoldoende beheersen. 35 jaar geleden kwam al uit diverse onderzoeken dat “praten in de taal van je 

hart”, je 1e taal, het beste is om te doen. Kinderen die een goed en gevarieerd aanbod in de taal van hun 

ouders krijgen, leren de taal van het land waar ze wonen/geboren zijn ook wel. Omdat er al een goede 

taalstructuur is aangeleerd. En ze op basis van die structuur een andere taal aan kunnen leren. Een 

halfbakken taal aangeboden krijgen levert juist problemen op: het kost meer energie om iets wat je niet 

goed hebt aangeleerd weer af te leren. En het contact tussen ouders en kind(eren) kan er ook onder leiden. 

Het is een cadeautje als je van kind af aan 2 talen leert gebruiken! 

 

 

Iedereen is welkom om te komen luisteren, te praten en 
vragen te stellen. 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke 
donderdagmorgen open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar 
heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken en weer 
gaan is ook OK! 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


