
Nieuw jaar, nieuwe kansen 

 

Na al het geknal in vuurwerkvrij Eindhoven zijn we beland in 2026. Een jaar met nieuwe kansen, misschien 

ook met goede voornemens om dingen anders aan te pakken dan het vorig jaar. Leg de lat niet te hoog: dan 

is alles wat je je voornam gedoemd te mislukken. Begin met een kleine stap met wat je maar zou willen 

veranderen. En als dat lukt, zet dan de volgende kleine stap. Hoe beklim je een hoge berg? Gewoon er aan 

beginnen en niet verwachten dat je meteen boven bent! De aanhouder wint! Veel succes met het 

beklimmen van je eigen berg! En mocht je daarvoor support willen hebben: de ouders van de ouderkamer 

steunen elkaar en anderen graag! 

 

 

Iedereen is welkom om te komen luisteren, te praten en vragen te 
stellen. 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK! 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


