
Nieuwe “familie”.  

 

Een deel van de ouders van de ouderkamer is in Nederland komen wonen zonder familie. Dat betekent dat 

ze niet alleen moeten wennen aan het gemis van mensen waar ze van houden. Ook praktisch missen ze de 

steun van mensen die ze vertrouwen. Dat maakt het opvoeden van kinderen soms extra moeilijk, want je 

hebt niet zomaar iemand in de buurt waar je de zorg even aan kunt overlaten als jij b.v. ziek bent of naar 

een dokter moet. Of die op je kind past als jij even alléén naar de markt wil gaan. De enige mogelijkheid om 

dit weer voor elkaar te krijgen is nieuwe mensen leren kennen. En wie weet: kom je iemand tegen die op 

den duur voelt als nieuwe “familie”. De ouderkamer is één van de kansen om nieuwe mensen te leren 

kennen. Mensen die net als jij, moeder of vader zijn van 1 of meerdere kinderen. En die weten hoe fijn het 

is om steun van anderen te krijgen of die zelf te geven. Kom en ervaar het zelf! Je bent welkom! 

 

 

 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK.   

 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


