
Positief blijven 
 

De meivakantie zit er weer op. Hopelijk is iedereen een beetje tot rust gekomen, op wat voor een manier 

dan ook. De lente laat helaas nog wat op zich wachten. Alsof ze koudwatervrees heeft. Hoe gemakkelijk is 

het om te gaan zeuren over het weer. Maar daar gaat de zon echt niet van schijnen! Heb je zin om je botten 

te verwarmen? Kom dan naar de ouderkamer en ontdek hoeveel warmte daar is, elke week opnieuw. Er zijn 

nog zoveel verhalen die het waard zijn om gedeeld te worden. En dat hoeven echt niet allemaal mooi-weer 

verhalen te zijn. Door ze te delen heb je zomaar kans dat de zon, ook al is het maar even, weer gaan 

schijnen. En dat helpt om positief te blijven! 

 

 

 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK.   

 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


