
Praten met kinderen.  

 

De vorige keer hadden we een gevoelig thema te pakken: hoe praat je met kinderen over hun lichamelijke 

ontwikkeling? Een onderwerp waar veel ouders niet zo goed raad mee weten. Een manier om hiermee om 

te gaan is om het er niet over te hebben. Het resultaat is dat de kinderen toch op zoek gaan naar antwoord 

op hun vragen en vervolgens door foute bronnen totaal verkeerd geinformeerd worden. Of niet durven om 

hun vragen te stellen omdat ze wel aanvoelen dat dat niet op prijs wordt gesteld. En zich daardoor heel 

alleen voelen. Hoe mooi zou het zijn als ouders hun kinderen ook hierin kunnen begeleiden. We gaan op 

zoek naar iemand die ons hierbij kan helpen. Wordt vervolgd! 

De komende keer (21 april) komt meneer Rick iets vertellen over de buitenschoolse activiteiten voor 

kinderen op school. Ook komt Daphne Lemmens van de Splinterbieb iets vertellen wat daar voor kinderen 

te doen is. Nieuwsgierig? 

 

 

Iedereen is welkom om op donderdagochtend binnen te lopen. 
Elke ouder heeft een verhaal wat interessant is en waar we 
allemaal iets aan hebben. De ouderkamer is van 8.30 uur tot 
10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken 
en weer gaan is ook OK. Wees welkom! 

 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

  

 


