
Veiligheid versus (over) bescherming 
 

De afgelopen week ging het gesprek in de ouderkamer onder andere over de 2 incidenten die er de week 

van tevoren in de wijk waren geweest. Die brachten veel onrust teweeg. Vooral het incident met de jongen 

die in het Henri Dunantpark zomaar ineens was gestoken door een man die daar zijn hond uitliet. Dingen 

gebeuren natuurlijk niet zomaar, er gaat altijd iets aan vooraf, maar er is geen enkele goedkeuring voor een 

dergelijk heftig incident. Het maakt ouders bang om hun kinderen buiten te laten spelen, terwijl buiten 

spelen nu juist zo goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Door ze binnen te houden ontneem je hen 

veel kansen om van alles te leren: bijvoorbeeld hun motorische ontwikkeling en hoe ze kunnen omgaan op 

een goede manier met leeftijdgenoten. Sommige moeders hebben besloten voorlopig maar even met de 

kinderen mee te gaan als ze naar buiten willen. Dat, in combinatie met praten over wat te doen als je een 

boos en in-de-war persoon tegen komt en wat juist niet lijkt me een goed plan.  

 

 

 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen 
open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje 
koffie drinken en weer gaan is ook OK.   

 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


