
Wat is je doel van de opvoeding eigenlijk? 

 

Je staat er misschien niet altijd zo bewust bij stil, maar wat wil je je kind eigenlijk bijbrengen met jouw 

opvoeding? Als je dat weet, blijft nog de vraag over: hoe ga ik dat doen? Want je kind gaat dingen niet 

vanzelf leren, daar heeft hij zijn vader en moeder echt wel bij nodig. Stel: je wil je kind leren om zelfstandig 

te zijn, dan helpt het om daar nu al een start mee te maken. Zonder te verwachten dat je kind alles al zelf 

kan regelen. Maar door hem zo veel mogelijk ruimte te geven om het zelf te doen. En dat is best moeilijk als 

je bijvoorbeeld s’morgens voor het naar school gaan in tijdsnood komt. Dan heb je het zelf allemaal veel 

sneller gedaan. Wil je wel eens praten over hoe je het dan toch stapje voor stapje voor elkaar krijgt?  

 

 

Iedereen is welkom om te komen luisteren, te praten en 
vragen te stellen. 
De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke 
donderdagmorgen open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar 
heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken en weer 
gaan is ook OK! 
 
 
Groetjes en tot gauw! 
Leonie Reumers 

 


