
Traktaties 

Wij hebben met ons team en met de oudergeleding vanuit de TOP (Talent-Ouder-

Platform) overlegd en besloten om de kinderen niet meer te laten trakteren. 

Eerder vroegen wij ouder(s) en/of verzorger(s) om zo gezond mogelijk te trakteren. 

Toch merken we de laatste jaren dat de traktaties vaak erg groot zijn, ongezond 

(waaronder snoep en koek) en soms cadeaus voor de kinderen bevatten.  

Regelmatig hebben wij u daarover geïnformeerd en u van tips voorzien met 

gezonde traktaties. Ook hebben we er met de oudere kinderen over gesproken. Het 

blijkt toch lastig om het vol te houden en dat begrijpen we. Het valt ons namelijk ook 

op dat er een toename van kinderen is, dat niet gek is op bepaald fruit of groentes. 

Ieder kind wil ontzettend graag iets leuks en lekkers trakteren. Reacties als: ‘dat vind 

ik niet lekker of ik lust geen fruit/groente’, zijn dan niet leuk. Zeker niet als jij wel 

gezond trakteert of kiest voor een kleinigheidje.  

Voor iedereen is het doel dat kinderen een leuke verjaardag op school hebben. Zich 

jarig voelen, feest vieren. We hebben met mentoren, ouders en kinderen het hele 

verjaardagsritueel op school onder de loep genomen. We zijn daarin tot de 

conclusie gekomen dat we dit ritueel graag willen uitbreiden en dat de traktaties 

daar eigenlijk geen onderdeel van uit hoeven maken om het toch een feest te laten 

zijn.  

Samen met de ouders van het TOP hebben we in de bijlage op de achterkant 

beschreven hoe we een verjaardag graag vormgeven. 

We beseffen ons, dat de kinderen en u als ouder(s) en/of verzorger(s) zullen moeten 

wennen en misschien niet direct blij zijn met de keuze die we vooralsnog hebben 

gemaakt.  

We zijn niet tegen snoep en hebben zeker niet de bedoeling om het helemaal uit te 

bannen. We willen alleen een dilemma oplossen dat al zeer lang bestaat en 

waarvan blijkt dat het lastig te keren en vol te houden is. 

Wij hopen dat u na het lezen van het verjaardagsritueel net zo enthousiast bent als 

dat wij, ouders van het TOP en mentoren, dat zijn. 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben we dit in laten gaan. 

Het verjaardagsritueel zal regelmatig als evaluatiepunt op de agenda staan van het 

TOP overleg. Wij hopen natuurlijk dat we allemaal blij zijn met de keuze die we 

hebben gemaakt en dat de kinderen zich nog meer jarig voelen.  

Met vriendelijke groet, 

Ouders van het Talent Ouder Platform (TOP) en team Het Talent 

 



 

 

Verjaardag vieren op Het Talent   

We willen graag dat je je als kind de hele dag jarig voelt op school. Niet alleen het 

eerste of laatste half uur van de dag. Aan het begin van de dag vieren we de 

verjaardag samen. Je kiest een mooie slinger, instrumenten, hoed en andere 

versieringen om het feest te starten. Zit je fijn naast je vrienden? Staat de taart met 

kaarsen klaar? Starten maar! 

 

Hoe ziet de dag eruit? 

Tijdens het vieren mag je vijf kaarten kiezen die je de hele dag mag gebruiken, 

omdat je jarig bent. Dat kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan: 

• langer buitenspelen met de groep 

• een spel op het digibord 

• de hele dag naast je vriend of vriendin zitten 

• een verjaardagsfoto maken met de groep 

Vier kaartjes mogen op het kind zelf gericht zijn, maar in ieder geval één kaartje op 

de groep. Op die manier trakteert het kind de groep op een leuke activiteit voor 

zijn/haar verjaardag.  

Voor bovenbouw en onderbouw komen verschillende keuzekaarten. De kinderen 

van spil 24 hebben hierover meegedacht.  

Tijdens de viering is er aandacht voor zingen, feliciteren en wat de jarige graag op 

zijn feestdag wilt doen. In de verjaardagskist, die door de werkgroep is gemaakt, 

zitten allerlei attributen en muziekinstrumenten om de viering mee aan te kleden. Het 

kind mag kiezen. Ook is er voor iedere unit een mooie verjaardagstaart gemaakt. 

Het kind krijgt een grote kaart waarop wensen worden geschreven voor de jarige.  

Op deze manier voelt het kind zich de hele dag jarig. Ook trakteert het kind de 

groep op een spel of activiteit. Als ouder(s) en/of verzorger(s) bent u van harte 

welkom om het vieren ’s ochtends bij te wonen.  

 

 


