De Roftel

Beste ouders/ verzorgers,

Kerstontbiijt

Vanochtend kwamen alle kinderen in hun mooiste kerstkleding naar school
voor een bijzonder kerstontbijt. Terwijl de geur van versgebakken
lekkernijen de lucht vulde speelde zachtjes kerstmuziek op de achtergrond
en er knapperde een haardvuurije op het digibord, waardoor een warme
gloed van gezelligheid ontstond. Het decor was betoverend: de muren
waren versierd met fonkelende kerstlichtjes en kleurrike slingers, en de
tafels waren gedekt met feestelike bordjes en placemats.

Alle leerkrachten hadden zich uitgedost in hun beste kerstoutfits (hakken,
lippenstift, colbertje) en hadden hun best gedaan om er een geslaagd
ontbijt van te maken. Tijdens het ontbijt werden er kerstwensen uitgewisseld
en werden er plannen gemaakt voor de aankomende vakantie. De
kinderen deelden hun favoriete kersttradities en herinneringen, waardoor
er een gevoel van verbondenheid ontstond in de klas.

Het kerstontbijt op school was niet alleen een culinair feest, maar ook een
moment van gezelligheid, verbondenheid en vreugde. Terwijl de kinderen
met gevulde buikjes en een glimlach op hun gezicht hun bordje voor de 3¢
of 4e keer vulden luidden we op deze manier samen het einde van 2023 in.

Namens het hele team wens ik u fijne kerstdagen en een gelukkig 2024!

We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u hebt in onze school en de
professionals die er werken. We werken elke dag aan kwalitatief goed
onderwijs in rekenen, taal en lezen en op onze school leren we ze ook om
een goede wereldburger te zijn. Dit doen we graag samen met u als ouder/
verzorger. We kunnen dat echt niet alleen, maar hebben elkaar als
educaltieve partners heel hard nodig.

Bedankt voor de fijne en constructieve samenwerking!

Ook in 2024 blijven we graag met v in gesprek om de ontwikkeling van uw
kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Laten dat opnieuw vanuit een
open mind en nieuwsgierige houding doen samen.

21-12-2023

22 december
Studiedag

08 januari 2024
Terug naar school:
1¢ schooldag na de

kerstvakantie

10 januari
Leerlingenraad

19 januari
Ovuderraad

24 januari
Koffieochtend
overblijven

05 februari
Rapport 1

09 februari
Carnaval op school

12 vur
Start
Carnavalsvakantie

Let op! 2 weken
Carnavalsvakantie

26 februari
Terug naar school:
1¢ schooldag na de
Carnavalsvakantie

Basisschool De Troubadour — Maria van Bourgondiélaan 2d - 5616EE — troubadour@skpo.nl — 040-2512704 - www.troubadour-skpo.nl

1



mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/

Foto’s Kerstontbijt

Kerstkaarten actie

Alle kinderen hebben in de afgelopen weken een
kerstkaart versierd. Mede dankzij Femke, moeder
van Ise en Evi, die de kerstkaarten vanuit haar werk
kon verzorgen. Woensdag 20 december hebben
een aantal leerlingen van de leerlingenraad de
kaarten naar de bewoners van Engelsbergen
gebracht. Ongelooflik dankbaar waren zij voor het
harde werk en het mooie gebaar. Ook de kinderen
waren zichtbaar frots. Een mooi initiatief!

Kerstoiering
Bs de Troubadour
2023
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LOOP JIJ MEE MET DE FAKKELTOCHT IN EINDHOVEN OP 24
DECEMBER?

Op Kerstavond 24 december wordt dit jaar voor de 30e keer de Fakkeltocht voor Vrede en
Verdraagzaamheid georganiseerd in Eindhoven. De Fakkeltocht is voor veel Eindhovenaren een
vertrouwd onderdeel van de feestdagen en laat zien dat veel volwassenen en kinderen zich willen
inzetten voor een samenleving waar verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan.

Om 18.00 uur start de uitgifte van de fakkels op het Wilhelminaplein, waarna om 18.30 uur het
podiumprogramma begint. Rond 19.00 uur wordt de eerste fakkel aangestoken aan het Vredeslicht
en de World Peace Flame door burgemeester Dijsselbloem begint de tocht.

Langs de route zorgen koren, orkesten en kraampjes voor een sfeer van vrede en
verdraagzaamheid.

Munten voor een fakkel zijn voor 2 euro te koop bij de voorverkoopadressen en op 24 december
voor € 2,50 op het Wilhelminaplein

Voor onze kleinste lopers is er een prijsvraag om zelf een
vlaggetje te maken!

Print het viaggetje uit, knip de witte viakken er vanaf, en versieren maarl!! Als het viaggetje
helemaal af is, gebruik de linker blauwe rand en rol deze om een stokje heen. Nu is het
vlaggetje klaar om gebruikt te wordenl!

Mail een foto van je versierde vliaggetje naar info@vredesburo.nl en je kunt hiermee een prijsje
winnen en je houdt het viaggetje zelf zodat je deze mee kunt nemen naar de fakkeltocht.

Op de achterzijde van deze brief vind je het vlaggetje.

Wij hopen op jullie komst want de fakkeltocht trekt elk jaar
vele mensen naar het Wilhelminaplein toe!

De Fakkeltocht is ontstaan naar aanleiding van de aanslagen op Turkse migranten in het Duitse
Solingen in 1993. Het thema is nog steeds actueel gezien de heftige discussies over de opvang
van vluchtelingen en de terreuraanslagen overal in de wereld.

Start de feestdagen met ons op op het Wilhelminaplein en sta een momentje stil bij Vrede en
Verdraagzaamheid voor iedereen.

De focht en het programma zijn niet te lang en duurt van 18.30 tot uiterlijk 20.00 uur en is
daardoor geschikt voor alle leeftijden.
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WWW.FAKKELTOCHTEINDHOVEN.NL
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