Zin in een vakantie? Natuurlijk, dan hoef je niet naar school en kun je andere dingen
doen. Het duurt nog even, maar toch alvast iets voor de herfstvakantie.

Misschien ga je weg, maar het kan ook zijn dat je thuisblijft. In dat geval kun je een
vaartochtje maken met Vikingschip Dorestat-1 uit Wijk bij Duurstede. We hebben
speciaal voor kinderen (en vaders/moeders of opa’s/oma’s) leuke vaarten
georganiseerd.

Wanneer: Dinsdag 29 oktober van 13.00 — ongeveer 14.00 uur

Woensdag 30 oktober van 13.00 — ongeveer 14.00 uur

Donderdag 31 oktober van 13.00 — ongeveer 14.00 uur

Waar: Opstappen in de stadshaven van Wijk bij Duurstede

Voor wie: Alle kinderen van 6 jaar en ouder die kunnen zwemmen en
voor groot-/ouders die het leuk vinden mee te gaan

Wat gaan we doen: Kort verhaal over het Vikingschip, varen op de motor,
roeien en heel misschien zelfs zeilen.

Hoeveel kost het: € 8,50 voor kinderen en volwassenen

Hoe meld je aan: Ga naar www.vikingschipdorestat.nl, vul op het
contactformulier in op welke dag je wilt meevaren.

*Een vaartocht gaat alleen door als er minstens 7 personen hebben ingeschreven!

*Zijn de vaarten vol (net als vorig jaar), dan proberen we op dezelfde middagen extra vaarten
te organiseren.

Tot ziens,

De schippers van de Dorestat-1




