Storm komt tot bedaren.

Op zondag 27 oktober is er weer een Kliederkerkviering in de Grote Kerk op de Markt in Wijk
bij Duurstede. Het thema van deze viering is ‘De storm op het meer’. We vertellen hier alvast
wat meer over deze speciale viering.

Storm.

Bij storm denk je waarschijnlijk al gauw aan windkracht 10. Soms wordt er in ons land code
oranje of code rood afgegeven als er noodweer op komst is. En een flinke storm krijgt
tegenwoordig een naam. In het Bijbelverhaal over de storm op het meer (Marcus 4 vs. 35 —
41) steekt er een storm op bij het meer waar de leerlingen met Jezus naar de overkant
varen. Zou het verhaal meer betekenen dan dat er een echte storm tot bedaren komt en het
water weer kalm wordt? Het kan ook op een andere manier stormen in ons leven: je wordt
bang bij spannende momenten of periodes; je maakt je grote zorgen over jezelf, een ander
of iets dat om je heen gebeurt... We zullen in deze kliederkerkviering iets van deze vragen
tegenkomen en ervaren. En we staan stil bij de vraag wat ons rustig kan maken als we erg
bang zijn. En bij wat onze ervaringen zij met bidden of schietgebedjes. In elk geval klinkt het
hoopvol dat Jezus erbij is en rust brengt.

Bijbeltekst: En Jezus sprak de wind bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees still”
De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust (Marcus 4 vs. 39).



