
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIEPFLITS 
9 september 2022 

Op de agenda: 
 
donderdag 15 september: Ouderinformatieavond  
 
maandag 26 en dinsdag 27 september: Schoolfotograaf 
 
maandag 3 oktober: Studiedag (kinderen vrij) 

 
 

Kom bij de  oudervereniging 
 We zoeken twee nieuwe leden om de oudervereniging te versterken.  

Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u contact opnemen met Brenda.  

Pak je kans 
 Hebt u een laag inkomen en wil uw kind graag sporten, of 

heeft uw kind bijvoorbeeld een fiets of laptop nodig? Kijk op: 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-

inkomen/alle-kinderen-meedoen/ 
Wist u dat de gemeente Amsterdam ook de  

ouderbijdrage voor de Fiep betaalt als u  
een stadspas heeft?  Loop even langs Brenda en het  wordt geregeld. 

 
 

Denkt u aan het  
betalen van de ouderbijdrage? 

Betalen is vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kunnen de 
overblijf, schoolreisjes, Fieploop en alle andere leuke 

activiteiten die op de Fiep worden georganiseerd geen 
doorgang vinden. Alvast bedankt! 

 

We lossen conflicten zelf op 
 
Deze maand starten we met blok 2 van de 
Vreedzame School. De kinderen leren om op een 
positieve manier met conflicten om te gaan. Wat 
is het verschil tussen een conflict en ruzie? Hoe 
kun je het beste reageren en hoe bedenk je een 
oplossing waar je allebei tevreden mee bent? 

 
 



 
 

Hello! 

 
Ik ben Ouiam El Boumashouli, ik ben 23 
jaar en woon in Amsterdam Nieuw-West. 

Ik heb het afgelopen schooljaar 
stagegelopen in groep 1/2 A en 1/2 E. Nu 
ben ik vierdejaars Pabo student en word ik 
juf in groep 1/2 E samen met Jacqueline 
en Neriyah. Ik hou erg veel van boeken 
lezen en van tekenen. Ik hoop dat jullie 
een hele fijne zomervakantie hebben 

gehad - ik heb heel veel zin in dit 
schooljaar! 

 

Mijn naam is Lydia Moinat, ik ben 57 jaar oud en woon in 
Amsterdam. Ik ben moeder van een dochter en een zoon 

en oma van 4 mooie kleinkinderen. Ik heb twee kleine 
hondjes waar ik graag mee wandel.  Ik heb de laatste drie 
jaar bij De Ark gewerkt en daarvoor 18 jaar bij de Elout (nu 

de Leertuin). In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen 
met mijn kleinkinderen. Vaak logeren ze in het weekend bij 

mij. Ik knutsel dan graag met ze of we doen gezellig 
spelletjes. Ik kijk er naar uit om op de Fiep te werken! 

 

Ik ben Marieke Withagen en woon samen met Abe en 
onze dochters Iris en Eva vlak bij de Westlandgracht. 
Zeven jaar geleden werkte ik al eens twee jaar op de 

Fiep; bij de kleuters van 1/2 D en in de instroomgroep. 
Daarna was ik zes jaar met veel plezier kleuterjuf op de 

Merkelbachschool in Buitenveldert. Voordat ik 
kleuterjuf werd, gaf ik geschiedenis aan middelbare 

scholieren. In mijn vrije tijd vind ik het nog steeds leuk 
om (geschiedenis)boeken te lezen en interessante 

plaatsen te bezoeken. Nu begin ik op de Fiep in groep 
1/2 C. Ik kijk er naar uit om alle kinderen en ouders te 
leren kennen. Ook heb ik zin in de kleutermusical, het 
slaapfeestje en de leuke thema’s waar we mee gaan 

werken! 

 
 

Goodbye! 

Vlak voor de zomervakantie namen Aicha, Annette en 
Joppe afscheid van de Fiep. Dat werd heel gezellig 

met taart, cadeaus, muziek en een etentje. 
 


