
   

 

   

 

 

 
Jaargang 20, nummer 4 
13 december 2023 
29 Joemad’al awal 1445 AH 
 
Wist-u-dat… 
 
…. Ilyas uit groep 1a zijn ritsdiploma heeft 
behaald? Ma sha Allah wat knap van hem!  
 

…. groep 1a nu ook een stagiaire heeft op 
maandag?  
 

…. groep 1a een nieuwe letter heeft 
geleerd?   
 

…. Aya uit groep 1a super veel spulletjes 
heeft meegenomen met de letter a?   
 

.... Melissa op zwemles zit en dit ook graag 
doet?   
 

…. Reda keihard kan werken en altijd zijn 
best doet? Allahoema barik.   
 

…. Adam B. gek op zijn klasgenoot en 
tegelijk neef Reda is? Er is niets beter dan 
een sterke familieband!   
 

…. Marouan al kan lezen? Allahoema barik.  
 

…. Nooraine erg zelfstandig is geworden en 
dus al heel veel dingen zelf doet? Allahoema 
barik!   
 

…. Kinan uit 2b een zusje heeft gekregen? 
Ze heeft Talia. Ma Sha Allah!  
 

…. groep 2b begonnen is met een nieuwe 
thema? Thema winter.  
 

…. groep 2b een dokter op bezoek heeft 
gehad? 
 

…. Aisha uit groep 2b een broertje heeft 
gekregen? Hij heet Omar.Ma sha Allah!  
 

…. Ayoub uit groep 3a heel goed is in 
rekensommen maken?  
 

…. Maida uit groep 3a zeer goed kan lezen?  
 

…. Groep 3a kern 5 ruimvoldoende heeft 
afgesloten   
 

.... De kinderen uit groep 3b kennis hebben 
gemaakt met de au-rap uit de methode 
Staal?   
 

…. De kinderen uit groep 3b het stappenplan 
van spelling uit hun hoofd kennen en het ook 
toe kunnen passen?  
 

…. Jenna en Oumayra hele mooie 
tekeningen voor de juf maken? 
 

…. Safouan I zijn zwemdiploma A heeft 
gehaald?  
 

…. Ayah haar diploma A heeft gehaald?  
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Social Schools absentiemeldingen 

• Bezoek van een kinderboekenschrijfster 

• Bericht van meester Mustapha 

• Fietsen voor Sophia 
 
Social Schools absentiemelding  
 
Via het platform van Social Schools is het eenvoudig om, als ouder/verzorger, de 
absentie van uw kind(eren) door te geven aan school. Door de functie 
absentiemelding te gebruiken, draagt u bij aan een overzichtelijk en correct 
absentie-overzicht van uw kind(eren). Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen 
als de absentiemeldingen via Social Schools worden gedaan. U kunt hieronder 
zien hoe dat kan via de app van Social Schools.  

Via de app op uw telefoon kunt u absenties bereiken via 'Administratie'.  

1. Onderaan in de app klikt u op "Administratie":  
Afbeelding: de menubalk in de app  
 

  
 
2. Bovenaan vindt u de actieve absentiemeldingen:  
Afbeelding: mobiele app.  
 

  
3. Met het plusje rechts voegt u een nieuwe absentiemelding toe.  

 
 
Bezoek van een kinderboekenschrijfster 
 
De schakelklas van groep 4 heeft op vrijdag 
17 november bezoek gehad van een echte 
kinderboekenschrijfster, namelijk Selma 
Noort. Selma Noort heeft een heleboel 
kinderboeken geschreven en 
onderscheidingen hiervoor gekregen. De 
leerlingen zijn enorm fan van haar 
kinderboeken. Selma Noort gaf les over hoe 
je een kinderboek maakt, ze vertelde een 
verhaal en las een stukje voor uit één van 
haar eigen boeken. De kinderen hebben echt (lees)plezier gehad!  
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…. Haidar heel behulpzaam is?  
 
…. Alae dol is op konijnen?  
 
…. Tusem heel goed zelfstandig kan 
werken?  
 
…. Ibrahim heel mooi kan voorlezen?  
 
.... Safouane uit groep 4b een mooie  
tekening voor de juf heeft gemaakt?  
 
.... Zakaria, Sara H, Fatima, Yusuf en 
Nourdeen hun zwemdiploma A hebben 
gehaald?  
 
…. Isra M en Enise uit groep 4b hun 
zwemdiploma B hebben gehaald?  
 
…. Youssef I zijn zwemdiploma C heeft 
gehaald?  
 
 …. Bekir Ali verhuisd is? Veel plezier in jullie 
nieuwe woning!  
 
…. de tweeling van groep 5a Selimhan en 
Uneyse hun diploma-B hebben gehaald?  
 
…. Abdellah uit groep 5b een neefje heeft 
gekregen? Van harte gefeliciteerd!  
 
…. Adam uit groep 5b Arabisch kan praten? 
Allahuma barek!  
 
…. Ensar uit groep 5b woordjes uit maar 
liefst zeven talen kent? Ma sha Allah!  
 
…. Zeynep uit groep 5b een aantal woorden 
in het Chinees kan schrijven? Ma sha Allah!  
 
…. Ahmed Omar uit groep 5b een zusje 
heeft gekregen? Van harte gefeliciteerd!   
 
…. Ahlam uit groep 6b een broertje heeft 
gekregen die Omar heet?  
 
…. Salwa en Romaysa uit groep 6b de 
eerste prijs hebben gewonnen met turnen?  
 
…. Emir uit groep 6b sinds kort is verhuisd?  
 
…. Salma R uit groep 6b op kookles zit?  
 
…. groep 7a heel erg geniet van de crea 
lessen?  
 
…. groep 7a werkt aan een gezellige 
sfeerklimaat in de klas?  
 
…. de leerlingen uit 7b druk bezig zijn om 
zich voor te bereiden op de cito's?   
 
…. de leerlingen uit 7b vaak supergoed met 
elkaar omgaan?  
 
…. het broertje van Sirine uit 7b bijna 
voetbalkampioen werd met zijn team?   
 
…. Zahra uit 7b binnenkort haar examen 
gaat afleggen voor Taekwondo?   
 
…. Sumaya uit 7b binnenkort naar een 
hogere klas gaat van kickboxen?  
 
 

Bericht van meester Mustapha 
 
Onze geliefde profeet Mohamed saw heeft ons heel veel 
adviezen gegeven over hoe we moeten leven zodat we 
hier op aarde gelukkig worden en wanneer we op een 
dag terugkeren naar Allah, dat we naar het paradijs 
gaan. Dat is de grootste beloning die we maar kunnen 
krijgen, maar ook hier op aarde zullen we beloond 
worden. De beloning op aarde is dat we gelukkig zijn, blij en dat de goede mensen 
van ons houden. Mooier als dit bestaat er niet. De beste manier om gelukkig te 
worden is door de salaat, het dagelijkse gebed.   
  
Elhamdoullilah wordt het gebed ook op school verricht en zie we op de lange 
dagen veel klassen bidden. Ze doen dit in de gebedsruimte of op de leerpleinen. 
Dit doet mij altijd heel erg goed, want op deze manier zullen onze mooie kinderen 
het gebed leren.   
De salaat is ons contact met Allah, is de belangrijkste pilaar van ons geloof, zorgt 
ervoor dat we niet de grote en/of slechte daden kunnen doen en het geeft ons een 
hele mooie dagelijkse invulling van ons leven.   
Elke dag de vijf dagelijkse gebeden uitvoeren, regelmatig Allah vragen om 
vergiffenis, je best doen om weg te blijven van de slechte daden en als je de kans 
hebt om een goede daad te doen, dan moet je die ook gelijk doen. Dan hoef je je 
nergens zorgen om te maken en kun je erop vertrouwen dat Allah jou zal belonen, 
zowel hier op aarde als in het hiernamaals.  

 
Fietsen voor Sophia 
 
Tijdens Fietsen voor Sophia 2024 ga ik mij inzetten voor kinderen met een 
immuunziekte. Het hebben van een immuunziekte beperkt veel kinderen in de 
dagelijkse activiteiten zoals sporten en naar school gaan. Daarnaast kan het leven 
met zo’n chronische ziekte angst, depressie of zelfs gedragsproblemen 
veroorzaken. Er bestaan veel verschillende immuunziekten en het stellen van de 
juiste diagnose en het vinden van de beste behandeling kan lang duren. Er is een 
innovatief eiwit-analyseapparaat dat met de analyse van één kleine druppel bloed 
de oplossing kan bieden. Het Sophia Kinderziekenhuis heeft de wens om dit 
apparaat zelf aan te schaffen als eerste kinderziekenhuis in Nederland. 
Ik spring op de fiets om deze wens in vervulling te laten gaan! Steun jij mijn actie?  
Dit kan via de volgende link.... 
https://www.sportenvoorsophia.nl/fundraisers/gamze-can/donate 
 
                   Belangrijke dagen in de komende maanden 

Wintervakantie 
Maandag 25 december 
t/m vrijdag 5 januari 

Alle leerlingen zijn vrij! 

Start Cito-weken Maandag 15 januari  

 

Vervolg wist-je-datjes 
 
…. Noah uit groep 8a heeft meegevochten in 
een kickboxwedstrijd voor de wereldtitel?  
 
…. Aroosh uit groep 8a Harry Potter in het 
Engels leest? Ma sha Allah wat knap.  
 
…. Omer uit groep 8a altijd super netjes en 
respectvol is tegen de juffen? Je bent een 
hele fijne leerling.   
 
…. Rana uit groep 8a bijna dagelijks in de 
bieb te vinden is? Daar kan ze lekker rustig 
haar huiswerk maken.  

 
… Israa (8b) een broertje heeft gekregen? 
Allahoema barek.  
 
... Mirza (8b) nu een hele goede werkhouding 
heeft? We zijn trots op je!  
 
.... Bilal (8b) binnenkort op Umrah gaat? In 
sha Allah! Moge Allah deze reis accepteren.  
 
…. Serdar (8b) een hele beleefde jongen is, 
misschien wel de beleefdste leerling die juf 
Hayat heeft gehad? Allahoema barek!  

https://www.sportenvoorsophia.nl/fundraisers/gamze-can/donate

