
Dit zijn de nieuwe Optimisten

Kim van Veelen, groep 7/8B
“Mijn naam is Kim en samen met mijn hondje Kiya kom ik MKC Zeeburgereiland versterken.
De afgelopen 2.5 jaar heb ik in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten gewoond.
Sinds februari ben ik weer terug in Nederland en was ik invaller bij Montessorischool Op de
Kade, in de bovenbouw. Op deze school heb ik met veel plezier zo'n 7 jaar gewerkt.
Naast het lesgeven ga ik er regelmatig op uit met mijn hond, houd ik ervan om uit eten te
gaan met vriendinnen, speel ik graag gezelschapsspellen en vind ik het ook leuk om zo nu
en dan te gamen. Ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar in de bovenbouw te beginnen.
Voor nu alvast een fijne vakantie en tot over een paar weken.”

Jiske Walstra, groep 3/4A
“Mijn naam is Jiske Walstra, ik ben 21 jaar en woon in Amsterdam Noord. Na de zomer ben
ik van dinsdag t/m vrijdag de juf van groep 3/4. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de PABO
in Utrecht. Het afgelopen schooljaar heb ik gewerkt op een Montessorischool in Zuid en heb
ik door Azië gereisd. Ik heb veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Buiten het
klaslokaal ben ik vaak op het voetbalveld of op het strand te vinden. Ik kijk ernaar uit om in
het echt kennis met jullie te maken. Hopelijk tot snel!”



Baris Kirik, van groep 5/6A
“Mijn naam is Baris Kirik. Ik ben 39 jaar, woon in Amsterdam met mijn vriendin en ik ben
vader van een jongetje van 16 maanden. Ongeveer twee jaar geleden ben ik begonnen aan
het zij-instroomtraject voor leerkracht. Achtereenvolgens heb ik een groep 6 gehad en dit
jaar een groep 5. Ik heb twaalf jaar als fysiotherapeut gewerkt maar wilde een baan met
meer dynamiek. Die heb ik gevonden in het onderwijs, ik voel me er als een vis in het water.
Ik heb ongelooflijk veel zin om komend jaar met groep 5/6A aan de slag te gaan en kijk
ernaar uit om de kinderen en ouders te ontmoeten!

Kayleigh de Greeuw, onderwijsassistent en leerkracht 5/6B
“Hoi, mijn naam is Kayleigh. Ik werk ruim 4 jaar in het onderwijs en heb het afgelopen jaar al
mogen proeven van de sfeer op MKC Zeeburgereiland. Ik vond dit zo leuk dat ik dit jaar het
team kom versterken. Ik geniet ervan om kinderen te zien groeien en hen te begeleiden in
hun ontwikkeling. Ik vind het hartstikke leuk om een dag samen met juf Najat groep 5/6B les
te geven.”



Judith Panhuis, groep 3/4C
“Hoi! Ik ben Judith, 24 jaar en ik word volgend schooljaar juf van groep 3/4. Ik kom uit
Nijbroek, een klein plaatsje vlakbij de IJssel, op het platteland in Gelderland. Sinds mijn 18e
woon ik in Amsterdam.

Twee jaar geleden heb ik mijn studies Pedagogische Wetenschappen en de Pabo afgerond
en combineerde ik lesgeven met werken in de horeca en heb ik een half jaar gereisd. In mijn
vrije tijd houd ik ervan om muziek te maken, te sporten, lekker te koken en te eten met
vrienden. Aankomend schooljaar wordt voor mij een nieuwe uitdaging, waarbij ik voor het
eerst vijf dagen mijn eigen klas zal hebben. Ik kijk ernaar uit om jullie en de kinderen te leren
kennen!

Rubi Wentzel, groep 3/4A en 5/6A
Mijn naam is Rubi Wentzel, ik ben 51 jaar en kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van
De Optimist en om met jullie kinderen te werken. Ik heb 14 jaar lesgegeven op het ROC voor
Mode en de laatste 4 jaar ervaring opgedaan in het basisonderwijs. Mijn passie voor
onderwijs komt voort uit mijn geloof in het potentieel van elk kind en mijn toewijding om een
positieve en inspirerende leeromgeving te creëren.

Naast mijn werk houd ik van lezen, muziek, creatief bezig zijn en onze huisdieren. Ik probeer
deze interesses ook in mijn lessen te integreren om een gevarieerd en boeiend aanbod te
bieden. Ik ben een alleenstaande ouder van een dochter van 9. Ik kijk ernaar uit om een
goede relatie met jullie en jullie kinderen op te bouwen.

Communicatie tussen school en thuis is essentieel, en ik sta altijd open voor vragen,
suggesties en zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit schooljaar succesvol en
memorabel wordt. Ik kijk ernaar uit om jullie en jullie kinderen binnenkort te ontmoeten.”



Simón Campos Ponce, groep 7/8B
“Mijn naam is Simón Campos Ponce en komend jaar zal ik samen met juf Nikki lesgeven
aan groep 7/8B. Na mijn stage van vorig jaar op MKC Zeeburgereiland kijk ik ernaar uit om
weer terug te zijn.

Ik ben 21 jaar oud en kom oorspronkelijk uit Leiden. Ongeveer vier jaar geleden ben ik naar
Amsterdam verhuisd voor de universitaire PABO. Dit jaar hoop ik af te studeren en naast
mijn werk als leraar in opleiding zal ik ook werken aan mijn scriptie, waarin ik onderzoek doe
op het gebied van pedagogische wetenschappen.

In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. Ik hou van hardlopen en sinds kort heb ik ook weer
hockey opgepakt. Daarnaast vind ik koken, reizen en het lezen van een goed boek
ontzettend leuk.Ik heb er onwijs veel zin in om komend jaar leerkracht op deze school te
mogen zijn!”


