
 
Maak kennis met onze nieuwe collega’s 
 
 

 
Hallo, mijn naam is Jerry en vanaf augustus 2025 versterk ik het team van KC De Optimist. 
Ik kom uit Volendam en ben 31 jaar oud wanneer ik bij KC De Optimist begin. Op het 
moment van schrijven heb ik acht jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, waarvan 
vijf jaar in groep 4. 
 
Waarom KC De Optimist? 
Na een open gesprek met Merel en een dag meelopen met het team heb ik veel gezien en 
gehoord. Veel aspecten in het onderwijs die ik belangrijk vind, vindt KC De Optimist ook 
belangrijk. Deze overlap in visies zorgde voor de eerste klik. De tweede klik ondervond ik al 
snel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan binnen de school; kinderen, ouders 
en personeel. Het straalde warmte, veiligheid en respect uit en die waarden staan hoog in 
mijn vaandel. 
 
Wie ben ik voor de klas? 
Voor de klas staan de waarden veiligheid, vertrouwen, plezier en humor centraal. Ik 
geloof er sterk in dat kinderen pas leren en zich ontwikkelen als ze het leuk hebben, 
zich veilig voelen en gezien worden. Voor mij is een werkdag pas geslaagd als de 
kinderen binnenkomen met een lach en weer naar huis gaan met een lach. Ik spreek 
graag positieve verwachtingen uit naar de kinderen en bekrachtig positief gedrag. Ik 
stel mijn grenzen en bewaak deze consequent. Op deze manier hoop ik voorspelbaar te zijn 
zodat de kinderen weten wat ze aan mij hebben. Uiteraard is mijn prioriteit de ontwikkeling 
van de kinderen. Hier sta ik gelukkig niet alleen voor; samenwerking met ouders vind ik heel 
belangrijk zodat we samen de groei en het welzijn van de kinderen kunnen ondersteunen. Ik 
sta altijd open voor communicatie en zie feedback als onmisbare steun. 
 
Wie ben ik in mijn vrije tijd? 
Na een werkdag keer ik huiswaarts, waar ik met liefde word ontvangen door de 
kwispelende staart van mijn hond Billy, de grote glinsterende babyogen van mijn 
dochter Julia en een warme, liefdevolle knuffel van mijn lieve vriendin Sharon. 



Vervolgens spring ik de keuken in om een heerlijke maaltijd klaar te maken voor mijn 
gezin. Het einde van mijn dag kan variëren van een avondje Netflix met mijn vriendin 
tot een avondje playstation met vrienden. Vanaf komend jaar zijn mijn weekenden 
weer gevuld met eredivisievoetbal, omdat mijn favoriete club FC Volendam 
gepromoveerd is naar het hoogste niveau. 
Ik kijk er ontzettend veel naar uit om vanaf het komende jaar de kinderen op KC De 
Optimist te leren kennen en een deel te mogen zijn van hun ontwikkeling.  
 
Tot snel! 
 
 

 
Hallo allemaal! Mijn naam is Jelmer en ik ben binnenkort jullie nieuwe conciërge. Ik ben niet 
alleen handig en technisch, maar ook best creatief. Ik teken graag, ontwerp meubels en heb 
een kunstopleiding afgerond. Daarnaast maak ik mijn eigen skateboards en sleutel ik aan 
mijn vintage brommer. Ik kijk ernaar uit om jullie rechterhand te zijn, zodat KC de Optimist op 
de achtergrond soepel draait. Ik heb er heel veel zin in, tot snel! 
 
 
 

 
Hoi allemaal! 
Mijn naam is Alexandra, ik ben 32 jaar en sinds vijf jaar werkzaam als leerkracht op 
verschillende scholen in Amsterdam. De afgelopen twee maanden heb ik op twee scholen in 
Amsterdam-Oost gewerkt als invaller. Daarvoor werkte ik vier jaar op de Indische Buurt School in 
groepen drie en vier. Na die vier jaar ben ik zeven maanden op reis geweest naar 
Nieuw-Zeeland. Daar heb ik het Te Araroa pad gelopen. Dit trail van 3000 kilometer loopt van 
het noordelijkste puntje van Nieuw-Zeeland naar het zuidelijkste puntje. De wandeling gaat door 



ruig en afgelegen gebied. Je moet soms voor tien dagen aan eten meenemen en water haal je 
uit de rivier. Het 
was een prachtig avontuur, maar ik ben blij om weer terug te zijn in Amsterdam (een douche 
en een bed zijn toch ook wel prettig). 
 
Bovendien begon ik het lesgeven te missen, want daar haal ik veel plezier en voldoening uit. 
Uiteindelijk ben ik toch liever onderdeel van de maatschappij en draag ik graag een steentje 
bij. De Optimist lijkt mij een fijne school met een goede sfeer en een gezellig team. Daarom 
sta ik vanaf volgend schooljaar bij jullie voor groep 3/4A. Ik heb er veel zin in en kijk er naar 
uit om iedereen te ontmoeten! 
 
 
 
 

 



 


