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V A K A N T I E  V O O R  D E  D E U R 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van het 

schooljaar! De vakantie staat voor de deur, de 

zon schijnt (eindelijk) en we zetten ons 

allemaal schrap voor de laatste loodjes. Er 

staan tal van leuke, afsluitende activiteiten op 

stapel! Groep 8 neemt straks afscheid van De 

Regenboog. Deze week zijn ze op schoolkamp 

in Bladel en maandag is de musical in het Jan 

van Besouw te bewonderen. Dan zal er vast 

een traantje gelaten worden door ouders, 

opa’s en oma’s. Maar dat hoort erbij, want het 

is natuurlijk wel een mijlpaal . En een 

nnnnkieunieaavschoolavontuur st categorie 

meisjesvoetbal – is zelfs kampioen geworden.  

 

 

spannend schoolavontuur staat alweer op hen 

te wachten. Ze gaan het vast heel goed doen, 

we zijn nu al trots op ze! Trots zijn we ook op 

onze nieuwe aanwinst in de school: een 

muurtekening die samen met de 

Leerlingenraad en àlle kinderen van De 

Regenboog tot stand is gekomen. De boom 

symboliseert de groei van onze leerlingen, een 

kernwaarde van de school. Samen met ouders, 

leerkrachten en experts van buiten de school 

doen we elke dag weer ons best om onze 

leerlingen te laten groeien, zodat ze straks 

stevig in hun schoenen staan. We sluiten het 

schooljaar feestelijk af op 4 juli. Bent u er ook 

bij?  Ons team wenst u een fijne vakantie! 
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KOMT U OOK NAAR DE JAARSLUITING?  

Nog net voordat de zomervakantie start, sluiten 
wij het schooljaar gezellig af met veelbelovende 
optredens. De groepen 1 t/m 8 zijn al druk bezig 
met het oefenen van dansjes, liedjes of 
toneelstukjes.  
 
Alle ouders/verzorgers/opa's en oma's zijn om 
13:15u op 4 juli van harte welkom op het grote 
schoolplein. Jullie komen toch ook? 
 

 
 
GROEP 8 GENIET VAN SPETTEREND SCHOOLKAMP 

Wat een toffe week is het voor groep 8! Samen het 

schooljaar afsluiten tijdens een spetterend 

schoolkamp, met tal van gezellige activiteiten. 

Zwemmen, samen ontbijten, spooktocht, 

spelletjes, ochtendgymnastiek én een bonte 

avond! Vrijdag fietsen ze weer terug, moe maar 

voldaan. Samen mooie herinneringen gemaakt. 

Met heel veel dank aan alle hulpouders! 

 

KAARTENACTIE VOOR REGENBOOGBANKJE 

 

Het gaat goed met de kaartenactie voor het 

Regenboogbankje, veel leerlingen zijn al op pad 

geweest om hun eigen setjes te verkopen aan 

familie en/of vrienden. De actie loopt tot aan de 

zomervakantie. Fijn dat iedereen zijn of haar 

beste beentje voorzet! 

MUURTEKENING ‘GROEI’ IN DE SCHOOL 

U heeft de tekening vast al gezien? We zijn blij 

en trots met de ‘muurtekening’ die we samen 

met de Leerlingenraad én alle kinderen van De 

Regenboog vorm hebben gegeven. Elk kind 

heeft zijn of haar duimafdruk als ‘blaadje’ 

achtergelaten. Zodra we een nieuwe leerling 

hebben op school, dan mag die natuurlijk ook 

een duimpje zetten! Zo wordt het een fraaie, 

kleurrijke boom. Een palet van kleuren, precies 

waar De Regenboog voor staat! 

 

 

HET ZOMERVERHAAL VAN PONTUS 

MORREMA UIT GROEP 7……..OP DE 

VOLGENDE PAGINA! 



 
 
Uit de avonturen van Harold Haroldson 
geschreven door Pontus Morrema, groep 7 

 
Het was het jaar 1670: het was de tijd van de 
V.O.C. Dat noemen we de Gouden Eeuw. 
Toentertijd leefden er veel zeehelden. De 
grootste V.O.C. held - eigenlijk was hij 
helemaal niet bekend, sterker nog hij was de 
grootste kluns die we ooit hebben gekend - 
heette Harold Haroldson. Hij had een schip 
genaamd “de Rommeldebommel”. Harold 
Haroldson had eerst nog geen eigen schip. 
Hoe het kwam dat hij een eigen schip had 
gekocht, ga ik nu vertellen. Het ging op zijn 
eerste scheepsreis al mis. Hij was toen kok in 
de kombuis, maar hij had per ongeluk het 
schip in de fik gestoken. Ze moesten weer 
terug en daarna werd hij weggestuurd. Maar 
hij gaf niet op, dus ging hij op een ander schip 
werken, genaamd “de Snavel”. Daar wilde hij 
aan de touwen slingeren, maar de mast brak 
door, omdat hij te veel had gegeten. Daarna 
lag hij een maand in het ziekenhuis. Toen hij 
daar weer was weggestuurd, besloot hij om 
een eigen schip te kopen. Eentje waar hij voor 
eeuwig weg zou blijven. Ook dat had enkele 
redenen: Hij had geld voor het schip gejat van 
zijn vrouw. Hij had ook een paar 
bemanningsleden die best onnozel waren. 
 
Harold Haroldson zat op zijn kaart te kijken tot 
hij land zag. ”Daar wil ik naar toe” riep hij. De 
stuurman stuurt iets dichterbij. “Ik denk dat 
we nu wel in het water naar de kant kunnen 
lopen”. Alle bemanningsleden sprongen in het 
water en uiteindelijk stond Harold Haroldson 
nog aan de kant. “Kom jij ook baas?” roept 
een bemanningslid. “Ja!” antwoord Harold 
Haroldson. Hij neemt een lange aanloop en 
duikt arrogant in het water. Het zag er heel 
mooi uit, tot Harold Haroldson zijn neus tegen 

de bodem aanstootte. Toen hij weer boven 
kwam zat heel zijn neus onder het bloed. 
“Bravo baas!” roept een bemanningslid. Toen 
Harold Haroldson en zijn maten uiteindelijk 
aan land waren riep Harold: “Aanvallen”. Ze 
renden met zijn allen op een stelletje mannen 
af, maar tijdens het rennen was Harold ineens 
buiten adem en tegen de tijd dat hij klaar was 
met stilstaan en niets doen kwam het andere 
groepje mensen op hen af. “Terugtrekken!” 
riep Harold Haroldson. Ze renden terug naar 
het schip en ze voeren weg. Ze waren zo lang 
onderweg, dat Harold Haroldson uiteindelijk 
niet meer wist waar ze waren. Ze voeren en 
voeren tot het nacht was. Toen was het tijd 
om te slapen. 
Natuurlijk bleef er een iemand op de wacht 
staan. Harold kon die nacht niet slapen. Ineens 
hoorde hij voetstappen naderen en hij besloot 
om even te gaan kijken. Hij glipte zijn bed uit 
en liep naar het dek. Daar zag Harold een man 
met maar één oog lopen. Hij hoorde iemand 
anders vragen: “Wanneer gaan we naar de 
bemanningsleden, kapitein-één-oog-met-
lange-rode-baard-en-houten-poot?”. Harold 
wist genoeg: Hij rende naar de hangmatten en 
riep: “We worden aangevallen!” “Wie is er 
gevallen?” vroeg een bemanningslid luid. 
“Niemand is gevallen, we worden namelijk 
aangevallen” antwoordde Harold. En ineens 
stond iedereen klaar. Ze stormen gelijk 
allemaal naar het dek en ze rennen op een 
man af. De strijd begint! 
 
Ze zijn aan het vechten, maar de strijd gaat al 
gauw verloren, ziet Harold. Hij besluit om naar 
het andere schip te springen. Hij neemt een 
lange aanloop, want hij heeft geen zin om te 
vallen in het water. Hij hoort het hout onder 
zijn voeten kraken, het is verrot. Hij begint te 
rennen. Als hij bij de rand van het schip is, 
neemt hij zo’n fantastische sprong. Het lijkt 
echt of hij naar het andere schip vliegt, maar 
het andere schip blijkt net iets te ver weg te 
zijn… Hij haalt het net niet en valt in het 
water. Het water is koud en helder maar wat 
hem nu pas opvalt is wat hij boven water ziet 
komen. Harold is slim genoeg om te weten dat 
dat een haai is. Hij zwemt zo snel mogelijk 
naar het andere schip maar hij voelt dat er 
naar zijn bil wordt gebeten. Hij zwemt heel 
snel door het koude water. Hij hoeft nog maar 



een meter, nu nog een halve meter. Hij grijpt 
naar de kant en hijst zich naar boven. De haai 
springt nog een keer boven water, bijt net mis 
en het is Harold gelukt. Harold is zo boos dat 
hij naar de mast loopt. Hij klimt op de mast. 
Als hij daar staat aarzelt hij, zal hij aan de mast 
gaan slingeren? 
Er komt een trouwe zeemaat naar boven, 
naast Harold staan. “We verliezen” zegt hij. Nu 
weet Harold het zeker: Hij gaat aan het touw 
van de mast slingeren. Hij neemt enkele 
passen naar achteren. Dan zwaait hij aan de 
mast. Het lijkt goed te gaan, maar ineens ziet 
hij zwart voor zijn ogen… 
 
“Harold!” roept een scheepsmaat. Ineens 
schiet hij wakker. “Wat is er gebeurd?” “We 
hebben de scheepsstrijd gewonnen en je bent 
een held, want toen je aan de touwen ging 
hangen, zakte de mast door en toen zonk het 
schip. Wij zijn nog naar ons schip kunnen 
springen en hebben ook wat 
bemanningsleden van het andere schip 
meegenomen. Toen wij aan het feesten waren 
is er een bemanningslid met de roeiboot naar 
Enkhuizen gevaren en hij heeft daar gemeld 
wat er is gebeurd. We zijn nu bijna in 
Enkhuizen en ze hebben daar een optocht 
voor jou georganiseerd. Je wordt nu 
beschouwd als held. Daar kunnen we ook een 
dokter vragen om jou te opereren, vanwege je 
wond die je hebt opgelopen toen je bent 
gevallen.”’ Harold voelde een vreemd smaakje 
in zijn mond. “Dus mijn mond bloedt?” zei 
Harold. Ineens kwam er een bemanningslid 
naar binnen gerend. “We zijn net Enkhuizen 
binnen gevaren” zei hij. Harold wankelde naar 
buiten. Wat er toen gebeurde viel te 
verwachten. Het had te maken met uit het 
schip vallen en kopje onder…  
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J A R I G E N  I N J U L I  

Jana – Io – Joanne – Tibbe – Sam – Levi – 

Lex – Noud – Milo – Lizz – Abel – Franky – 

Imani – Raff – Marleine – Kayne - Mirte 

 

Proficiat jarigen in juli! 

 

H E R H A A L D E  O P R O E P 

Cees (vader Neal groep 8) en José (oma 

van Mexy en Yves (groep 5 en 7) zijn al 

heel wat jaartjes trouwe 

overblijf(groot)ouders! Dit doen ze met 

veel plezier op de ma, di en do van 12.30 

tot 13.00 uur. Hoe fijn is dat, want dan 

kunnen de leerkrachten genieten van een 

welverdiende pauze.  

We zijn blij met alle hulpouders, die 

hebben we gelukkig heel veel bij De 

Regenboog!  

OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT! 

We zoeken voor het komend schooljaar 

nieuwe vrijwilligers die hun steentje willen 

bijdragen. Mocht je interesse hebben, of 

ken je iemand die dit leuk zou vinden? 

Laat het ons s.v.p. weten. De 

overblijf(groot)ouder ontvangt uiteraard 

een passende vergoeding. 

 

 
F I J N E  V A K A N T I E  A L L E M A A L!! 
 

 

 G E V O N D E N  V O O R W E R P E N 

Iets kwijtgeraakt maar thuis niet 

gevonden? Wie weet in de bak met 

gevonden voorwerpen? Voor de vakantie 

nog een laatste kans om te checken. 

Daarna gaan de spulletjes naar De 

Kringloop. 

 

 


