Christelijke Opleidingsschool

Een dagje in groep 1a....

n deze nieuwe groep 1 van juf Margriet & juf Danielle zitten nu 12 kinderen. De groep groeit
aan tot 17 kinderen in december en vanaf januari tot ongeveer 28 kinderen.

De eerste week was het best wennen voor de kinderen. Alles is nieuw en er zijn zoveel dingen
die je al moet onthouden als je net op school zit. En de juf vraagt allerlei dingen die je moet
doen. Daar word je natuurlijk wel moe van!

De tweede week was ook al snel weer voorbij. De kinderen hebben werkjes gemaakt over het
thema “De mooiste vis van de zee”.

We leerden met klei rollen om stenen te maken voor de tuin
van juffrouw Tang ( uit een boekje van de mooiste vis).

Het scheuren van waterplanten voor de achtergrond van onze
mooie zelf getekende vis.

En nog veel meer leuke en leerzame dingen.

Groeten juf Margriet & juf Danielle
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Hallo,
Wij zijn 11 kinderen uit groep 1b en wij vinden het heel leuk in de klas.

Weet u wat wij leuk vinden om te doen? Willem: Ik heb een lange trein
gemaakt.

Evi: Ik speel graag met de eenhoorn Playmobil
Boaz: Ik speel graag met de auto’s en de buisjes
Elise: Ik speel graag met de paardjes

Sanne: Ik vond het leuk dek kleuren door de war te gooien met de verf en de snippers
Valerie: Ik vind de elfjes en de eenhoorns leuk

Mats: Ik speel graag m et de buisjes

Nikki: Ik heb een kleurenmonster gemaakt van de klei.
Sara: |k speel graag in de poppenhoek en met de stekkels
Joey: Ik speel ook graag met de buisjes

Zoe: Ik ben nog maar net op school. Ik ga nog even rondkijken.

En wist u al dat we al heel veel hebben gemaakt?

We hebben geverfd. We hebben gescheurd. We hebben met
de wol de kleurenmonsters in de war gemaakt. En we hebben
ook een gedichtje geleerd.

Alle kleuren door elkaar
Rommel, rommel, rommel maar

Alle kleuren op een rij

Het kleurenmonster is weer blij.




Groep 1 C werkt over
‘het restaurant™

Wij hebben in de klas
een eigen restaurant
met een kassa, pinap-
paraat, pannen, me-
nukaarten en eten.
Wij vinden het gewel-
dig om een kok, ober
of klant te zijn.
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Uit de avonturen van groep 2D
Hallo allemaal,

In onze gezellige klas hebben we elkaar
de afgelopen weken leren kennen
door veel met elkaar te spelen en spel-
letjes te doen. Deze activiteiten horen
bij de “*gouden weken” die aan het begin van het schooljaar reuze belangrik
zijn. In deze weken ligt de nadruk op kennismaken met elkaar.
Ook werkten we ondertussen over het kleurenmonster. Wees maar niet bang,
want het is geen echt monster hoor! Het is een monster dat elke keer van kleur
verandert als hij een andere emotie krijgt, bijv. boos, verdrietig, maar gelukkig
ook blij en verliefd. Zo leren wij hoe wij ons voelen en kunnen wij dit ook beter
benoemen. Deze week hebben we zelf een kleurenmonster geschilderd, dat
was erg leuk om te doen!
Vrijdagmiddag mochten we lekker buiten rommelen met spinnen- en modder-
soepjes. De kinderen kwamen met hun potten en pannen langs bij de juffen die
dan vervolgens een hapje mochten nemen van de soep...... brrrrrrr....... dat
smaakte niet zo lekker! De kinderen hebben genoten van het kliederen. Kijk
maar eens naar de foto
Dag allemaal, wij gaan weer verder met leuke avonturen beleven en nieuwe
dingen leren!

Lieve groetjes van groep 2D

“ vandaoq voel ik me verliefd 7 va

Py
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In groep 2e zijn we aan het werk
over thema kunst. We maken be-
kende kunstwerken na, leren
———— nieuwe woorden en gaan aan de

slag met nieuwe teken— en

verftechnieken.




