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De dagen worden weer steeds korter en ook als we naar school komen, is het 

steeds vaker en langer donker. Wat is het dan fijn dat de buitenverlichting weer 

aan de dakranden van de school is opgehangen. Vader Maarten van Duijn heeft 

dit weer prachtig voor elkaar gemaakt: supermooi en gezellig! 

 

 
 

 

Studiedag a.s. maandag 25 november 
Aanstaande maandag is de school gesloten i.v.m. een studiedag. We gaan verder 

met het vervolg van het traject “Goed Gedrag” en Rekenen. 

 

 

 

Het Sinterklaasfeest 
De voorbereidingen voor de komst van Sinterklaas zijn in volle gang.  

Alle kinderen zijn op 5 december vrij vanaf 12.30 uur. 

 

 

Vrije middag voor de kerstvakantie 
De middag voor de kerstvakantie zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur.  



In het zonnetje: “onze” schilders van Pasman 

Vele weken zijn ze bij ons 
bezig geweest: Arie van der 
Boon en Wim van der Bent 
(opa van Anne uit groep 6). Ze 
zijn een vast en vertrouwd 
gezicht geworden voor ons 
allemaal. Steevast naast 
elkaar zittend in de aula als ze 
een bakkie kwamen doen, 
maar ook als ze voor 
schooltijd op de piano en 
gitaar speelden. Wat hebben 
we daar met elkaar van 
genoten. Inmiddels kunnen 
we ze maar nauwelijks meer 
wegdenken. Ze hebben de afgelopen tijd ontzettend veel opgeknapt, in orde gemaakt en gezorgd dat de school 
er weer een stuk beter bij staat, en zijn een voorlopig even klaar op school. Als in de winter een deel van de 
zonwering aan de kant van het grote plein wordt vernieuwd, komen ze nog even weer terug, maar dat zal 
waarschijnlijk in de kerstvakantie gebeuren. Lieve schilders: namens alle kinderen en teamleden ontzettend 
bedankt, en heel graag tot ziens! 
 
 
 
 

Plassen op het kleuterplein 

Met de regenbuien van de 
laatste dagen is duidelijk 
geworden dat de in de 
zomer aangebrachte 
afwatering in de 
wilgentunnel helaas toch 
niet voldoende water kan 
afvoeren. Inmiddels is 
hierover contact geweest 
met het 
onderhoudsbedrijf en 
wordt er over een 
oplossing nagedacht. 
 
 
 

  



Fatbike Nieuwsbrief van de Gemeente Katwijk 

  



 

 

 

 
  



Week van Respect 
 

Vorige week was het de week Week van Respect. Wethouder Gerard Mostert 

heeft een bezoek gebracht aan de groepen 7 en 8 om met elkaar in gesprek te 

gaan over respectvol burgerschap. Ook heeft hij een indrukwekkend persoonlijk 

verhaal verteld. De wethouder vond het heel leuk om kennis te maken met de 

kinderen, het was een waardevol bezoek. Op LinkedIn schreef hij er dit bericht 

over: 

 

 
 

 

 



 

Bezoek van de  

 

 

 

Binnenkort krijgen we in de bovenbouw bezoek van de politie om voorlichting te 

geven over o.a. Goed Gedrag, kleine criminaliteit, online gedrag en (illegaal) 

vuurwerk. De datum volgt nog. Bij dit bezoek zal ook de wijkagent aanwezig zijn. 

Sommigen kennen hem wel, want hij is ook de Voetbalcoördinator in onze regio. 

Wie weet komen jullie hem ook tegen bij de bekerwedstrijd van Quick Boys – 

Fortuna Sittard op 17 december. 

 

We horen inmiddels al diverse verhalen over vuurwerk op school de ronde doen. 

Net als voorgaande jaren willen wij u er alvast aan herinneren dat het niet is 

toegestaan om vuurwerk mee naar school te nemen en/of af te steken op het 

plein. 

 

Trapleuning naar de bovenverdieping 
Omdat het een stuk veiliger is als iedereen rechts kan houden op de trap naar 

boven, is er deze week een extra trapleuning bij geplaatst.  

 

 

Schoolfruit 

Inmiddels zijn we heerlijk aan het 

genieten van alle fruit dat 3x per 

week door de ouders voor ons 

schoongemaakt en gesneden 

wordt. Namens alle kinderen 

bedankt. Superfijn dat jullie dit 

willen doen! 

 

  



 
 

                Met veel enthousiasme presenteren we een prachtig nieuw initiatief voor 

kinderen: de podcast Villa Lot! Deze unieke, vijfdelige serie is ontwikkeld door 

kinderwerkers uit de Baptistengemeente Katwijk en biedt spannende en 

betekenisvolle verhalen die perfect aansluit bij de kerstperiode.  

 

Villa Lot neemt kinderen mee op avontuur met Sam en Fenna, die in het huis van 

Bubbie iets bijzonders ontdekken. Hun ontdekkingen leiden hen naar het 

Kerstwonder en leren hen over de liefde van God. De podcast zit boordevol 

plezier, avontuur en Bijbelse verhalen en is een geweldige manier om kinderen 

op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de boodschap van Kerst. 

Een aanrader voor zowel thuis als in de klas!  

 

De eerste aflevering is te beluisteren vanaf 24 november.  

 

Via Spotify: 

https://open.spotify.com/episode/7btFT5OgSegWEP9JsmeSCW?si=_yGhOCNnTzi

vhqUCMKMC0w 

 

Via de website van de Baptistengemeente (daar kunt u ook meer lezen over het 

project):  

Podcast Villa Lot: Spannende verhalen met een christelijke boodschap voor 

kinderen • Baptistengemeente Katwijk 
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