
Vredestocht 2024 

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Helmond werd bevrijd. Dat wordt groots gevierd in de tweede 
en derde week van september. Ook de vredestocht – een initiatief van de kerken in Helmond -  
zal dit jaar in september plaatsvinden: op woensdag 25 september zullen we samen lopen voor 
vrede en meer verdraagzaamheid.  

We starten om 16.00 uur met een knutselactiviteit voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Om 17.00 uur gaan we samen lopen vanuit het Hortensiapark via het Norfolkpark, de 
begraafplaats aan de Molenstraat waar ook oorlogsgraven zijn terug naar het Hortensiapark. De 
route is ongeveer vier kilometer lang. Terug in het Hortensiapark gaan we om 18.00 uur samen 
eten. Aansluitend is om 19.00 uur de jaarlijkse herdenking van de bevrijding in het 
Hortensiapark. 

Kom je ook meedoen? Voor het knutselen en/ of de maaltijd is het noodzakelijk dat je je even 
aanmeldt. Dit kan tot en met 18 september 2024 bij Marjelein Verhoeven, pastoraal werker 
Damiaanparochie, via mverhoeven@damiaanhelmond.nl of via Whatsapp op 06-30134686 
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