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Advent en kerst                                           
Met kerst vieren we het wonder, dat God dicht bij de mensen is. In de Bijbel 
lezen we dat God groot en machtig is, haast onvoorstelbaar. Maar diezelfde 
God komt naar de mensen toe als een kind, liggend in een kribbe. Hij is de 
koning van de kwetsbaarheid, klein en afhankelijk als hij is. Dat blijft een 
geweldig verhaal, dat we steeds opnieuw mogen delen. Het vertelt over God 
en over Jezus; en tegelijk zegt het iets over wat er werkelijk toe doet in ons 
eigen leven. In de Bijbelverhalen mogen we ontdekken dat wat groot, stoer en 
sterk is niet altijd het hoogste is. Wie vertrouwt op een God die zich zo klein 
maakt, hoeft zichzelf ook niet altijd groot te houden of te maken. Als mensen 
kwetsbaar en afhankelijk van elkaar durven te zijn, kan er iets veranderen in de 
wereld: een beetje meer vrede, een beetje meer licht, een beetje meer liefde. 
Het is dan ook niet voor niets dat die waarden altijd aandacht krijgen met kerst. 
Het zijn niet alleen de ‘wereldlijke’ invullingen van kerst – ze vinden ook een 
bron in het verhaal van Jezus’ geboorte. 
Het thema van deze adventstijd is ‘God komt dichtbij’. 
 
Weekopeningen  
Een van de manieren waarmee we invulling geven aan onze christelijke 
identiteit is de weekopening. Iedere maandagochtend verzorgen een aantal 
groepen een weekopening voor hun eigen groep. De groepen 1 en 2 doen dit 
samen, net zoals de groepen 3 en 4, de groepen 5 en 6, de groepen en 7 en de 
groepen 8. Rondom een thema wordt er een programma gemaakt. Dit thema 
kan het thema zijn van ‘Kind op Maandag’, de godsdienstmethode die we 
volgen, of een actueel thema dat we dan koppelen aan onze christelijke 
identiteit. Vaste rituelen zijn het aansteken van de kaars, zingen en gebed. 
Daarnaast geven de collega’s samen met de kinderen inhoud. Dit kan zijn d.m.v. 
een (bijbel)verhaal vertellen, een (prenten)boek voordragen of bijvoorbeeld 
een toneelstukje of poppenkastspel. Door deze weekopeningen staan we even 
stil bij elkaar, de wereld en het feit dat er iets groters is, God, die ons en deze 
wereld in liefde draagt. We ervaren dit zelf altijd als mooie en verbindende 
momenten. 
 
 
 
 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 

 
 

 Belangrijke data voor december: 

di 5 december: 
Sint op school 

Middag vrij 
 

do 21 december: 
Kerstviering op school 19.00 uur 

 

vr 22 december: 
12.00 uur Kerstvakantie 

 
 

 Belangrijke data voor januari: 

do 25 januari:  
Adviesgesprekken gr 8 

 

Voorleesmiddag opa’s en oma’s 
 

ma 29 januari:  
Adviesgesprekken gr 8 



 

 
 
Versierouders kerst 
Met de feestdagen en rond de cultuurweken ziet de school er altijd gezellig versierd uit. Dit wordt gedaan door 
een groep versierouders die knutselen maar ook helpen om alles neer te zetten. We zoeken nog ouders die het 
leuk vinden om een ochtend te helpen met versieren maar ook helpen met opruimen. U kunt zich opgeven door 
een mail te sturen aan Or@juliana-school.nl We beginnen om 8.30 uur.  
De data zijn: 
Versieren kerst vrijdag 8 december  
Opruimen kerst vrijdag 22 december 
 
Sinterklaas 
Natuurlijk ontvangen we op 5 december de Sint met zijn pieten ook weer op school. Even na half 9 verzamelen 
de kinderen zich op de stoep in de Gouderegenstraat. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de surprises in een 
grote zak/tas mee naar school genomen kunnen worden. Deze kan dan meteen gebruikt worden om de 
ontvangen surprise mee naar huis te nemen. De surprises kunnen niet op school weggegooid worden. De 
kinderen zijn deze dag om 12 uur vrij. We zien uit naar een gezellige ochtend! 

 
Actie schoenendoos 
Vrijdag 17 november zijn er maar liefst 80 dozen naar het verzamelpunt in Papendrecht gebracht. Het zag er goed 
uit: al die mooi versierde dozen. De tandenborstels die over waren zijn meegenomen naar het verzamelpunt, die 
konden ze daar nog goed gebruiken! 
Heel erg bedankt voor jullie enthousiasme! We kunnen op deze manier heel wat kinderen blij maken. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 



Ingekomen berichten 
 
Speel mee in het kerstverhaal! 
Op zondag 10 december om 15.30 uur is er een kinderkerstfeest in het ‘Huis bij De Bron’ (Dudok-erf 30, naast het 
Polderwiel). Het is een feest voor èn door kinderen, want zij spelen zelf mee in het kerstverhaal! Wie wordt dit 
jaar Maria, Jozef, engel Gabriël, de herbergier of gaat bijvoorbeeld verkleed als schaap of herder? Het is niet nodig 
om teksten vooraf in te studeren. Alleen enthousiasme is voldoende!  
Doe je gezellig mee? En vergeet ook niet om je vader, moeder, oma, opa of wie je wilt, mee te nemen! Graag tot 
zondag 10 december! Groet van de Kindernevendienst van het ‘Huis bij De Bron’. 
 
Lichtjestocht 
De PKN gemeente Dubbeldam gaat 16 december de straat op met een prachtig verhaal: Jezus is geboren. Beleef 
het kerst verhaal door mee te lopen met deze bijzondere wandeling. Ga met de herder op stap langs alle scènes 
van het kerstverhaal. De tocht is ongeveer 1 km lang en geschikt voor alle leeftijden. De start is bij de kerk aan de 
Dubbelsteynlaan-west 70. Wil je meelopen? Aanmelden gaat via de website: www.pkndubbeldam.nl . Vanaf 1 
december kan er ingeschreven worden. 

 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 9 verschijnt op maandag 11 december 2023.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  
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