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Het afgelopen thema hebben de kinderen veel geleerd over mummies. leder groepje heeft
een plusbrief gemaakt over de opdrachten die ze gedaan hebben. Deze plusbrieven heb ik
samengevoegd zodat er een goed overzicht volgt van alle leerlingen.

1. Mummiemasker

Dit hebben we gedaan: Een mummiemasker gemaakt met gips.

Dit vonden we interessant: Hoe het ook in het verleden werd gedaan, dat het heel
mooi wordt, dat dit bij echte mummies ook zo ging.

Weetje: Gips droogt heel snel, een Mummie masker moet op de dode farao lijken,
vroeger gebruikten de Egyptenaren dezelfde manieren om te mummificeren.

2. Ka, Baen Akh




Dit hebben we gedaan: Een doolhof gemaakt, je moest een stukje over jezelf
schrijven en daar een doolhof bij maken.

Dit vonden we interessant: Dat Ka en Ba samen Akh worden e
(want het lijkt er niet eens op), dat ze bij elkaar moesten
komen, hoe Ka en Ba elkaar vinden.

Weetje: Ka en Ba zijn en worden als ze elkaar vinden Akh, Ka & Ba zijn 2 zielen, de
kist moest op het mens lijken anders kon Ka de Ba niet vinden.

3. Canopische vazen

Dit hebben we gedaan: Een presentatie gemaakt over dit
onderwerp

Dit vonden we interessant: De dierenkoppen (valk, jakhals,
baviaan & mens), de nieuwe weeft jes.

Weetje: er zijn 4 vazen, de dieren zijn de 4 zonen van Horus,

4. Het senet spel

Dit hebben we gedaan: We hebben het spel gemaakt en gespeeld.

Dit vonden we interessant: Dat we een spel van vroeger
weer konden spelen, dat het spel super veel leuke vakjes
had, waardoor het spannender is wie gaat winnen, dat
het van links naar rechts, van rechts naar links, en weer
van links naar rechts ging.

Weetje: arme mensen tekenden en speelden op het zand en het maakte niet uit of je
arm of rijk was om het spel te spelen, het is al heel oud & dat Toetanchamon het
heeft gemaakt.

B. Goden

Dit hebben we gedaan: We hebben een stip gemaakt over het leven van
Osiris, We hebben plaatjes getekend en geschreven in een tweetal.

Dit vonden we interessant: Dat Osiris in 14 stukken is gescheurd en
daarna weer tot leven kwam, dat Osiris de eerste mummie was.

Weetje: Osiris was de eerste mummie, Seth heeft Osiris vermoord.

6. Presentatie

Dit hebben we gedaan:

e We hebben een lapbook gemaakt over alles wat we dit thema hebben geleerd.
We hebben alle dingen getypt en daarna in vakjes en vouwblaadjes gedaan. Wij
vonden het leuk om te doen en te maken. Bv,Verhaal Osiris, Mummiemasker en
het senet spel.

e Een presentatie voorbereid en gepresenteerd.

o Een quiz bedacht met vragen over het thema.




Dit vonden we interessant: dat het dingen waren van hoe het vroeger ging, de
presentaties.

Weetje: De presentatie ging over alle dingen die we dit thema hadden gedaan. Er
waren presentaties over verschillende dingen.
Tip voor verbetering van het project:
e Meer filmpjes zodat we daar van kunnen leren. En meer leuke knutseldingeftjes.
e Het was een leuk thema, dus nee geen tips of verbetering.
e Het was een leuk thema dus we hebben geen tips of verbeteringen.

We hebben inmiddels afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Zij krijgen een hele
drukke periode met onder andere de eindmusical.

Ik wil hen bedanken voor de fijne jaren in de plusklas en wens ze heel veel succes in het
voortgezet onderwijs!

Het volgende en laatste thema van dit schooljaar, gaat over DNA. Hier zijn we inmiddels mee
begonnen. Dit project gaat over onderzoekend leren. De kinderen zullen na een introductie

en enkele verkennende opdrachten, een eigen onderzoek gaan doen.

Groeten Petri

De plusbriefis ook terug te vinden op de website van 't Startblok
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