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In deze plusbrief blikken we terug op twee projecten: Escher en Help de Avonturier. 

Escher:  
We zijn gestart met een Edu-boek over Escher om de kinderen kennis te 
laten maken met Escher en zijn werk. In de monstertekeningen hebben 
we één van zijn technieken gebruikt. We hebben verschillende filmpjes 
gekeken en zijn grafische kunstwerken bewonderd. Op een groot vel 
hebben de kinderen een vorm gekozen die ze telkens hebben herhaald, 
iets wat Escher ook vaak deed. 
Ook hebben ze een metamorfose gemaakt door voorwerpen langzaam te 
laten veranderen in een andere vorm. We hebben afgesloten met 
presentaties over het leven van Escher, de technieken die hij gebruikte en 

de onderwerpen waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. 
 
De kinderen hebben met veel plezier gewerkt aan dit thema en er zijn prachtige kunstwerken 
gemaakt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Help de Avonturier 

Dit project begon met een mail van Adam Vontuur. Hij had een tip gekregen van iemand dat er in 

Australië een schat zou liggen. Hij wilde als avonturier zo snel mogelijk naar Australië reizen om deze 

schat te gaan zoeken. Hij vroeg de kinderen om een reis voor hem uit te stippelen die niet al te duur 

was. Nadat iedereen in tweetallen een plan voor een vlucht, een hotel en vervoer had gestuurd, 

bleef de mailwisseling voortduren. Telkens kregen de kinderen nieuwe vragen van Adam.  

Dit hebben ze er zelf over geschreven: 

Daan: (gewerkt met Sanne) 

Het was dit keer weer een leuk thema in de plusklas. 

Dit keer moesten we een reis uitstippelen naar Australië. 

We moesten een reis maken vanaf Cairns naar de Jenolan caves. Tijdens die reis ging Adam op zoek 

naar een schat. 

We moesten in het thema een reisfolder maken met nog meer uitstapjes en een presentatie geven. 

Het was leuk om te doen. Spullen tekenen die hij mee moest nemen was ook een taak. 

Het was een heel leuk thema!! In de reisfolder stond hoe de reis ging en over de leuke uitstapjes naar 

bijvoorbeeld het Great Barrier Reef, Sydney en natuurlijk de Jenolan caves. 

Toen de folder klaar was moesten we alles presenteren en vertellen over wat we hebben gemaakt. 

We moesten een presentatie maken op google presentaties. Een presentatie maken is ook altijd leuk 

om te doen!! In de plusklas stond dan op het bord je presentatie. 

Je moest hem met je tweetal presenteren en in de presentatie moest alles terugkomen wat je hebt 

geleerd. Bijvoorbeeld: de reisfolder, tekening en de lessen. 

 

Jesper: (gewerkt met Nora) 

Adam heeft wat ontdekt. In de Jenolan Caves vond hij een schat. Hij wil die schat krijgen. Wij moesten 

veel voor hem regelen. Toen wij mailtjes stuurden had hij het gevoel dat iemand over zijn schouder 

meekeek. Toen moesten we het ook nog in geheimschrift typen. Er werd ineens een brief onder zijn 

tent doorgeschoven. Hij keek naar buiten maar er was niemand. Later in een bar had hij Sarah 

gevonden. Zij was de dader. Die brief was een schatkaart. We moesten ook dingen voor hem 

opschrijven. Wat gevaarlijk was en wat niet. Ik moest planten doen. Bijv. gevaarlijke planten en niet 



gevaarlijke planten. We moesten ook nog een reisfolder maken voor Sarah. Sarah en Adam wilden 

een eigen reisbedrijf oprichten. Sarah wilde dat wij een folder gingen maken. Het moest een 14 

daagse trip door Australië. Ik heb wel een hele mooie folder voor Sarah gemaakt volgens mij. De 14 

daagse trip moest zowiezo langs Sydney, Uluru, Cairns, de Jenolan Caves en het Great Barrier Reef. De 

folder maken vond ik het leukst. We moesten voor Adam ook proberen een tour door de Jenolan 

Caves te regelen. In de Elder Cave lag de schat.  

Julia en Emirhan 

 

We hebben Adam heel erg geholpen met zijn zoektocht naar de schat van de Jenolan Caves (Elder 

Caves). Voor hem hebben we een hele route gemaakt en een blad waar op staat wat die moet 

meenemen. Daarna bleek het dat er iemand mee zat te kijken en we wisten niet wie. Dus hebben  we 

alles in geheimschrift moeten doen. We zijn er toen achter gekomen dat diegenen Sara heette. Ze 

gingen samen in een team en na wat gepuzzel en gewandel zijn we er achter gekomen dat de schat al 

was gevonden door een ander. Daarna wilden ze een 14 dagen trip voor backpackers, dat hebben we 

in een folder gedaan. Daar op staat waar ze allemaal heen gaan. 

 
Emirhans mening: 

Ik vind het een leuk onderwerp, want ik vind het leuk om andere mensen te mailen en te onderzoeken 

voor een ander dus informatie halen voor een ander. Tekenen vind ik ook leuk. Doei doei 

 
Julia’s mening: 

Het is een leuk onderwerp, want ik vind het leuk om mailtjes te krijgen en om goed over dingen na te 

denken. Ook vind ik tekenen geweldig en dingen opzoeken doe ik ook graag. Bye(!) 

 

Fliss (gewerkt met Sem) 

Het volgende thema is: Maquette maken 

 

De  plusbrief is ook terug te vinden op de website van ’t Startblok 

http://www.startblok-cuijk.nl 

 


