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We zijn gestart met een filmpje over Columbus
als opwarmer. Daarna hebben de kinderen
informatie doorgenomen om wat feitenkennis op
te doen. Door het maken van een tijdlijn kregen
ze inzicht in de periode dat Columbus zijn reizen
gemaakt heeft.

De overige opdrachten waren gevarieerd en
deden een beroep op creatief denken. Hieronder
beschrijven de kinderen de opdrachten en geven
ze aan wat ze er van vonden.

De laatste opdracht was het maken en zingen van een ballade. Dit heeft iedereen heel knap
gedaan! Nora, Sem en Sanne hadden zelfs een Engelse tekst gemaakt.

Studiekaartjes maken bij infoblad - Sem

Bij de studiekaartjes moesten we op een kant een vraag en aan de andere kant een
antwoord schrijven. Daarna moesten we elkaars vragen beantwoorden. De kaartjes
moesten met Columbus te maken hebben. We maakten gebruik van het Columbus
boekje om de vragen op te zoeken. Het maken van de kaartjes was op zich best wel
leuk.

- Het schrijven van de brieven was goed gelukt

- Wat beter kan is meer verschillende vragen.

Tijdlijn - Nora

Bij deze opdracht werden we in tweetallen ingedeeld. We kregen een groot blad en
moesten een tijdlijn maken over wat er gebeurt in de tijd van Columbus. We hadden




ook plaat jes er bij gedaan. Het ging goed en zag er mooi uit. We kregen ook een
boekje waar we informatie op konden zoeken. Het was een leuke opdracht.

‘Columbusdag’ of ‘Dag van de Etnische Diversiteit’ - Fliss

Stelling: Sinterklaas en Piet moeten veranderen. Door pieten met zwarte vegen te
schminken, keuren wij de slavernij goed.

Voor deze stelling (Sinterklaas en piet moeten veranderen. Door de pieten zwart te
vegen keuren wij de slavernij goed) zijn we in fweetallen gedeeld. Samen zijn we gaan
brainstormen over deze stelling. Er kwamen verschillende meningen uit. De meesten
waren er niet mee eens omdat de slavernij van de VOC heel vroeger ook al niet goed
was.

En dus waren de meningen ongeveer hetzelfde over deze stelling

Waarom al die moeite? - Daan

7 symbolen verzinnen voor de redenen waarom mensen met grote schepen de wereld
overvoeren.

Bij deze opdracht moesten we 7 pictogrammen maken.

Dit moesten we met pen maken en daarna onder de picto schrijven wat de picto
inhoud.

We hebben de volgende picto 's gemaakt:

een picto over:

-religie

-rijkdom

-roem

-buitenlandse goederen meenemen

het was een leuke opdracht!!

Vikingen - Sanne

Flipflap boekje

We moesten 7 vragen over Vikingen invullen en daar antwoord op geven.
En je moest het antwoord onder het kaartje schrijven.

Indianen vs Spanjaarden - Jesper

Spel met: 2 hoepels, 2 vuilniszakken, een bal, 2 tennisballen, 1 springtouw

Het was een leuk spel. Alleen was het jammer dat het hard waaide waardoor het weg
waaide. Maar het ging goed. Het was leuk om te doen. We hadden een onderdeel Muur
Gooien, een onderdeel Estafette, Springen en een onderdeel springtouwen en de bal




vangen en terug gooien.

Columbalade - Julia

We moesten een ballade schrijven over Columbus, we konden kiezen uit de song van
Blauwe dag en de song van Zuiderzee. Hierop moesten we een tekst bedenken, dat
deden we een weekje geleden.

Groeten Petri
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