
                          

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in het primair onderwijs en de voorschool in Oosterhout  

Oosterhout, 14 oktober 2020 

Onderwerp:  Sinterklaasfeest 2020  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Over een maand komt Sinterklaas weer aan in ons land. Tot en met 5 december zijn uw kind(eren) en onze 

leerlingen dan weer vol van verwachting over wat hij hen dit jaar gaat brengen. Sinterklaas is een geweldig 

kinderfeest dat wij in onze scholen met liefde en plezier vieren met onze leerlingen. Voor ons staat daarbij 

voorop dat het een feest is voor álle kinderen waarbij zij saamhorigheid en plezier voelen.   

De laatste jaren wordt het feest van Sinterklaas overschaduwd door de discussie over Zwarte Piet. Door 

sommigen wordt hij gezien als een noodzakelijk onderdeel van de traditie en voor anderen is hij onlosmakelijk 

verbonden met het koloniale verleden waarin zwarte mensen als minderwaardig werden behandeld. Helaas 

lijken standpunten zich soms zo te verharden dat er spanningen ontstaan. Dit terwijl het Sinterklaasfeest juist 

mensen, jong en oud, zou moeten verbinden. Des te belangrijker in de toch al ingewikkelde corona-tijden.  

In het onderwijs staan wij elke dag voor de mooie opdracht om kinderen respectvol te laten samenleven en te 

leren omgaan met verschillen. Iedereen is anders, we zijn gelijk en iedereen hoort erbij. Het kan in onze ogen 

nooit de bedoeling zijn dat een symbool van een kinderfeest mensen het gevoel geeft uitgesloten te worden of 

mensen pijn doet. Als onderwijs vinden wij het belangrijk om actief onze bijdrage te leveren aan een 

maatschappij waarin iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is, ongeacht achtergrond of 

geloofsovertuiging. Daarnaast willen wij het Sinterklaasfeest als prachtige traditie behouden. Een verhaal vol 

magie dat kinderen blij maakt en volwassenen verbindt.   

Wij hebben daarom in navolging van onder andere de basisscholen in Breda, in gezamenlijkheid met de 

overige besturen voor primair onderwijs in Oosterhout, besloten dat ook alle scholen in Oosterhout vanaf nu 

alleen nog roetveegpieten inzetten. Daarmee volgen wij de lijn van het Sinterklaasjournaal. Een landelijk en 

herkenbaar verhaal dat aansluit bij de veranderingen in de maatschappij én recht doet aan de kern van het 

verhaal waarin piet pakjes door de schoorsteen bezorgt.   

Wij realiseren ons dat wij met onze keuze sommigen van u teleurstellen omdat u hecht aan de zwarte piet als 

onderdeel van de traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat de roetveegpiet bij jonge kinderen voor eenzelfde magie 

kan zorgen. Wij hopen dat u samen met ons de saamhorigheid en het plezier voor kinderen het zwaarst laat 

wegen.  

Wij kijken uit naar een mooi Sinterklaasfeest! 

 

Met vriendelijke groet, 

T. Lauwen en N. Brans, 

College van Bestuur stichting Delta-onderwijs, stichting Delta-voorschool en stichting Kinderopvang Oosterhout 

(SKO)                                                                                                        


