
 

Samen?!       30 december 2020 

Aan het eind van het jaar een korte persoonlijke terugblik op de eerste helft van 

schooljaar 2020/2021 bij De Distelvlinder. Een eerste helft waar ik al veel betrokkenen 

heb mogen leren kennen, meestal op een positieve manier. Waarin het team kennis heeft 

gedeeld over wat we al doen en nog meer kunnen doen op het gebied van techniek; we 

zijn gestart met lees- en meerbegaafden plannen, kinderen bewegen meer in de klas 

(Pete’s crazy minute) en leren straks ook Engels tijdens gymles. 

Het was een roerige periode. Ouders nog steeds niet “welkom in de school”, 

meerdere kinderen (voornamelijk in groep 8) en medewerkers positief getest, veel 

activiteiten die niet door konden/mochten gaan, een tweede lockdown...... 

 

We hebben ook positieve dingen hieraan overgehouden: bijvoorbeeld de hele school die 

met de linopersen placemats heeft gemaakt voor (eenzame) ouderen in Culemborg.  

En gelukkig hebben we ook nog de schoolreisjes en het kamp voor groep 7/8 mogen 

beleven. Mogelijk gemaakt door de inzet van alle medewerkers, de OV en vele ouders. 

Voor gezinnen die geen/te weinig pc/Chromebooks hebben: opgelost door de ouders en 

school. Voor kinderen die niet naar de noodopvang van de school mogen: wederom 

opgelost door welwillende ouders..... Heel veel dank daarvoor!  

We hebben ook mindere momenten meegemaakt. Ik heb begrepen dat in een App voor 

kinderen en in een App voor ouders soms wel heel erg grote woorden werden gebruikt 

om ontevredenheid te delen. Maar ook hier stonden er ouders op die die ontevredenheid 

in perspectief hielpen zetten. Laten we daar in de toekomst scherp op blijven; samen 

komen we een heel eind waar onze kinderen de vruchten van zullen plukken. 

 

In de ouderenquête kreeg ik vragen of er, met het komen van een nieuwe directeur, heel 

veel gaat wijzigen aan de missie/visie van de school..... Kort antwoord daar op: we zijn 

vorige maand met de medewerkers begonnen om deze onder de loep te nemen. Waar 

zijn we trots op; welke punten willen we verbeteren, wat willen we anders? Zoals jij als 

ouder (ooit) hebt ingetekend voor een bepaalde school, zo hebben mijn collega’s en ook 

ik (als laatste) dat gedaan. Met een missie/visie die ons aanspreekt. Gaat deze dan niet 

veranderen komend jaar? Zeker wel! Maar niet in de zin dat het roer omgaat; eerder een 

aanscherping van die missie/visie. En jawel: “Samen” zoals hierboven terug te lezen is zal 

daar zeker in terugkomen! In dit traject zelf worden ook de ouders en de kinderen 

betrokken.   

 

Met een stukje “naïeve positiviteit” ga ik op weg naar een mooi 2021 waar we er samen 

het allerbeste van gaan maken. En die kleine vrolijke rakker van hieronder? Daar gaan we 

volgend jaar zeker weer meer van zien! Vriendelijke groet Toy 



 

 


