
Een kort gedicht schrijven over je lievelingsplek 
 

 

Triolet 

Een triolet is een dichtvorm die is ontstaan in de 13e eeuw in Frankrijk. Het is 

een gedicht die bestaat uit acht regels, waarvan de eerste, vierde en zevende 

regel hetzelfde zijn. 

Regel 1: Hier noem je je lievelingsplek, maar zonder werkwoord. (bijv. ‘Op mijn kamer 

lekker op bed’) 

Regel 2: Hier vertel je wat je doet op die plek. (bijv. ‘Denk ik over mijn nieuwe plantje’)  

Regel 3: Hier vertel je wat je hoort. (bijv. ‘Zet hem hier neer zegt mijn zusje’)  

Regel 4: Zelfde als regel 1.  

Regel 5: Hier vertel je wat je ziet. (bijv. ‘Op het kastje is een mooi plekje’)  

Regel 6: Hier vertel je iets over wat je voelt. (bijv. ‘De blaadjes van het plantje zijn erg 

scherp’)  

Regel 7: Zelfde als regel 1 en 4.  

Regel 8: Hier vertel je het tegenovergestelde van regel 2. (bijv. ‘Zet ik mijn nieuwe plantje 

neer.’)  

 

Tijdens deze samenwerking opdracht van groep 6 met de 

Diamantflappers leren kinderen een triolet te schrijven, een kort 

gedicht van acht regels.  

De triolet gaat over de lievelingsplek van een jong kind in het huis. 

 

 



Ik zit op mijn zitzak 

Ik kijk een film 

Ik hoor geklets van papa en mama 

Ik zit op mijn zitzak 

De zitzak voelt zacht 

Ik zit op mijn zitzak 

De film is afgelopen 

 

 

 

In bad vol met sop 

Poppetjes onder water duwen 

Ik hoor de kraan aan staan 

In bad vol met sop 

Ik zie bubbels 

Het water spettert overal 

In bad vol met sop 

Ik zet de poppetjes op de badrand 

 

 

 

In huis staat de televisie 

Ik kijk Ninjago op de televisie 

Ik hoor de poppetjes praten op de 

televisie 

In huis staat de televisie 

Dat de Ninja’s gaan vechten met 

krachten 

Ik word er blij van 

In huis staat de televisie 

Ik ga nu buitenspelen 

 



Mijn lievelingsplek is op mijn bed 

Ik ga slapen 

Ik hoor gekraak 

Mijn lievelingsplek is op mijn bed 

Ik zie een boek 

Ik voel mijn knuffels 

Mijn lievelingsplek is op mijn bed 

Ik word wakker 

 

 

 

In de woonkamer spiderman tekenen 

Ik pak een stift 

Ik hoor het geluid van de stiften 

In de woonkamer spiderman tekenen 

Ik zie de gekleurde stiften 

Ik voel blijheid 

In de woonkamer spiderman tekenen  

Mijn blad is leeg  

 

 

Op de grijze bank  

Spelen met mijn speelgoed auto’s 

Filmpjes kijken op de televisie 

Op de grijze bank 

Ik zie mijn speelgoed auto’s 

Ik heb honger 

Op de grijze bank 

Ik leg mijn auto’s weg. 

 

 



 

Met mijn knuffels in bed 

Ik ga gooien met de knuffels 

Boem!! 

Met mijn knuffels in bed 

Ik zie de Mickey Mouse knuffel en de Elsa knuffel 

Met mijn knuffels in bed 

De knuffels liggen op de grond 

 

 

 

Blauwe zitzak in mijn kamer  

Ik lees en leuk boek 

Ik hoor mijn wekker 

Blauwe zitzak in mijn kamer 

Ik zie mijn witte boekenkast 

Ik voel kriebels in mijn buik 

Blauwe zitzak in mijn kamer 

Ik doe mijn lievelingsboek dicht  

 

 

 

In mijn kamer 

Speel met mijn auto’s 

Ik hoor de lego 

In mijn kamer 

Ik zie mijn dino’s 

Ik voel me heel blij 

In mijn kamer 

Ik speel met mijn dino’s 

 



 

In de woonkamer op de grijze bank  

Ik kijk numberblocks 

Ik hoor de blokken praten 

In de woonkamer op de grijze bank 

Ik zie grote bomen 

Ik voel rust 

In de woonkamer op de grijze bank 

De serie is afgelopen 

 

 

 

Bij het grote bloemetjes-bed 

Lekker op mijn zij uitrusten 

Ik hoor blaadjes aan de grote bomen 

Bij het grote bloemetjes-bed 

Ik zie mijn leuke slaapkamer 

Ik voel knuffels, mijn konijnen 

Bij het grote bloemetjes-bed 

Ik ben uitgerust  

 

 

In de slaapkamer  

Ik slaap en lees 

Ik hoor tik tak op het raam 

In de slaapkamer  

Ik zie knuffels 

Ik voel me fijn in mijn buik 

In de slaapkamer  

Mijn boek gaat dicht 

 



De lego hoek 

Bouwen met de lego 

Klik! de lego zit in elkaar 

De lego hoek 

De gekleurde lego 

Ik ben blij 

De lego hoek 

Ik haal de lego uit elkaar 

 

 

Onder mijn bed in mijn kamer  

Ik speel met mijn treinen 

Ik hoor mijn vader snurken 

Onder mijn bed in mijn kamer 

Ik zie mijn speelgoed vulkaan 

Onder mijn bed in mijn kamer 

Ik ruim de treinen op. 

 

 

 

In mijn huisjes-bed 

Ik speel met de poppen 

De voeten stampen op de vloer 

In mijn huisjes-bed 

Ik kijk de poppen aan 

Ik voel me blij 

In mijn huisjes-bed 

De poppen gaan slapen 

 

 

 



Ik ben in de tuin onder de overkapping  

Ik zit op de bank en ik eet kaasblokjes 

Ik hoor auto’s en vogels 

Ik ben in de tuin onder de overkapping 

Ik zie het blauwe zwembad 

Ik ben rustig, omdat ik op de bank lig 

Ik ben in de tuin onder de overkapping 

Ik ga naar binnen en daar op de bank zitten 

 

 

De glijbaan in de tuin van Oma 

Ik ga glijden op de lage en de 

hoge glijbaan 

Grommel uit de andere tuin 

De glijbaan in de tuin van Oma 

Ik zie de plantjes 

Daar word ik blij van 

De glijbaan in de tuin van Oma 

Nu ga ik naar huis 

 

 

 

Buiten op de trampoline  

Ik spring op de trampoline 

Kwaak, kwaak, onder de trampoline 

Buiten op de trampoline 

Ik zie een windmolen 

Vlinders in mijn buik 

Buiten op de trampoline 

Ik ga naar binnen 

 



 

Op mijn kamer 

Spelen met mijn knuffel 

Ik hoor gerommel van mijn bed 

Op mijn kamer 

Ik zie mijn knuffel Pika 

Ik voel rust 

Op mijn kamer 

Ik leg mijn knuffel weg 

 

 

Bij mijn knuffels in bed  

Spelen met mijn knuffels 

Ik hoor ka-boem 

Bij mijn knuffels in bed 

Mijn knuffel is gevallen 

Ik voel me verdrietig 

Bij mijn knuffels in bed 

Met mijn barbies spelen 

 

 

 

In de speelkamer met het krijtbord 

Ik teken een doolhof op het krijtbord 

Ik hoor mijn speelgoed 

In de speelkamer met het krijtbord 

Ik zie mijn speelgoed 

Ik voel me blij 

In de speelkamer met het krijtbord 

Ik stop met tekenen 

 



 

In de zachte struiken bij mijn huis  

Ik slaap in de zachte struiken 

Ik hoor spinnen en slakken kruipen 

In de zachte struiken bij mijn huis 

Ik zie mijn huis 

Ik voel spinnen 

In de zachte struiken bij mijn huis 

Ik klim uit de struiken en kom tevoorschijn 

 

 

Ik lig op de bank 

Ik lees op de bank 

Ik hoor niets 

Ik lig op de bank 

Ik zie letters in het boek 

Ik voel dat ik honger heb 

Ik lig op de bank 

Ik kijk televisie 

 

 

 

In mijn kamer  

Ik ben aan het puzzelen 

Ik hoor de puzzelstukjes 

In mijn kamer 

Ik zie de puzzel 

Ik voel me blij 

In mijn kamer 

Aan het lezen 

 



 

Ik zit aan tafel te eten  

Ik eet blauwe pannenkoeken 

Hap, hap, hap 

Ik zit aan tafel te eten  

Ik zie lekker eten 

Ik voel kriebels 

Ik zit aan tafel te eten  

Ik zit vol 

 

 

 

Mijn lievelingsplek is de bank in de woonkamer  

Ik kijk op die plek Paw Patrol 

Ik hoor dat er een probleem is  

Mijn lievelingsplek is de bank in de woonkamer 

Ik zie dat ze iemand gaan helpen 

Ik voel me blij 

Mijn lievelingsplek is de bank in de woonkamer 

Paw Patrol is afgelopen  

 

 

Boven in mijn kamer 

Ik ga daar spelen met Kieziemissie (knuffel) 

Ik hoor mama beneden praten 

Boven in mijn kamer 

Ik zie mama, die komt mij roepen 

Mijn hart voelt blij 

Boven in mijn kamer 

Ik ga nu in Daan zijn kamer spelen. 



In bed als Unicorn 

Ik speel tot ik moet slapen 

Ik hoor onze douche 

In bed als Unicorn 

Met al mijn poppen 

Spoken 

In bed als Unicorn 

Nu moet ik gaan slapen, welterusten 

 

 

Onder de overkapping 

Eten we lekker van de BBQ 

Ik hoor vliegtuigen 

Onder de overkapping 

Ik zie vogels vliegen 

Ze zijn mooi en hebben lange vleugels 

Onder de overkapping 

Het eten is op, we gaan naar binnen 

 

In de gemeenschapsruimte aan tafel  

Schrijven wij een triolet, jij en ik, 

Ik hoor je vragen, jij hoort mijn stem 

In de gemeenschapsruimte aan tafel 

Vele letters staan geschreven op papier 

Het hoort bij elkaar, jouw schrift en mijn foto 

In de gemeenschapsruimte aan tafel 

Luister ik naar een triolet van mij, met medewerking van  jou. 

 

Met dank aan al die leerlingen van groep 6 die de Diamantflappers zo 

ontzettend goed hebben begeleid. 
 


