
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

   
 

Nieuwe leerkracht Karin op obs Henri Dunant. 
 
Ik kijk ernaar uit om na de zomervakantie te starten op de Henri Dunantschool. 
We kunnen dan uitgebreid kennis maken, maar ik kan me voorstellen dat u nu al nieuwsgierig bent. 
Ik ben 59 jaar en woon samen met Pim, hond Charlie en kat Okkie in Sliedrecht. Onze twee kinderen zijn in 

de dertig en het huis uit. Beiden hebben een relatie, maar er zijn nog geen kleinkinderen ;-) 
 
Wij trekken er graag met onze caravan op uit. Daarnaast hou ik van creatieve activiteiten, koken en 
speuren en trainen met onze hond. Ik leer graag nieuwe dingen; we vragen dat namelijk ook van onze 
kinderen. Leren gaat altijd met vallen en opstaan en dat heb ik aan den lijve ondervonden toen ik in de 
afgelopen jaren leerde motorrijden en paardrijden. 
 
Vanaf mijn 4e jaar zei ik al dat ik juf wilde worden. Aanvankelijk heb ik voor kleutergroepen gestaan, maar 
daarna ook voor de groepen 2-3 en 3-4. Daarnaast heb ik me ontwikkeld in verschillende functies binnen 
het onderwijs, van bouwcoördinator tot directeur.  Ik heb dat jaren gedaan en ik vind het vak er de laatste 
jaren niet leuker op geworden. Ik haalde altijd veel energie uit het werken met kinderen en daar is de 
helaas bar weinig tijd voor. De meeste energie kreeg ik van de dag die ik in diverse groepen werkte en 
collega’s een deel van mijn taken deden. Door corona, maar ook doordat een aantal vrienden van ons 
overleden zijn, ben ik gaan nadenken wat ik nu eigenlijk zelf wil. 
 
Een eigen groep lijkt me weer geweldig! Kinderen helpen de volgende stap in hun ontwikkeling zetten, 
hun talenten helpen ontdekken en hen om leren gaan met zaken, die minder goed zijn. Ik doe dat graag 
samen met u! 
Ik kan straks in groep 3 vast helemaal mijn ei kwijt en kijk er naar uit om in het team van de Henri Dunant 
te gaan werken. 
Wij ontmoeten elkaar persoonlijk in het nieuwe schooljaar. 
Ik wens u alvast een fijne zomervakantie toe! 

Karin Knaap 

.  


