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Van de directeur 
 
We ronden bijna een kalenderjaar af. We zijn een maand begonnen waarin veel terug en vooruit wordt gekeken. 
De decembermaand  is ook een maand waarin het kerkelijk jaar weer begint. Advent: verwachten. Wat was Maria 
ontroerd toen ze bezoek van de engel Gabriël kreeg met de boodschap: ‘gij begenadigde; de Heere is met u, gij 
zijt gezegend onder de vrouwen.’ Daarop volgde: ‘vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.’ Een 
boodschap die Maria ontroerde vanwege haar eigen onwaardigheid! Zo’n Heilige bij zo’n onheilige. In de 
achterliggende weken mochten we bij de weekopening stil staan bij de namen van dit Kind: Jezus en Christus. 
Zaligmaker en Gezalfde. Gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Er is veel van en over Hem te leren. Laten we in 
biddende afhankelijkheid vragen om deze ontroering en kennis wat geleerd kan worden door de Heilige Geest! 
 
Opnieuw willen we op deze wijze aandacht geven aan juf de Gier. Iedere week worden we door haar en haar 
man op de hoogte gehouden over haar gezondheidstoestand. Helaas verandert er op dit moment niet veel wat 
het herstel betreft. Er wordt nog steeds gezocht naar de oorzaak van het moeilijke herstel. We hopen dat de 
juiste middelen mogen worden gevonden. We wensen en bidden haar toe dat ze in deze weg alles mag overgeven 
aan en verwachten van de Medicijnmeester Die precies weet wat goed is voor de mens. 
 
In de achterliggende tijd waren er verblijdende gebeurtenissen zoals geboortes van baby’s en verjaardagen. Maar 
ook verdrietige zaken zoals het overlijden van een geliefde of ziekten. Dood en leven  kunnen zo nauw met elkaar 
verbonden zijn. Het kan zoveel gedachten geven in jonge kinderharten. We hopen dat zowel blijdschap als 
verdriet wat goeds mag uitwerken voor de eeuwigheid.  
 
Wat ook niet ongenoemd mag blijven is dat we afgelopen vrijdag (1 december) als personeel, directie en bestuur 
hebben stilgestaan bij het 25 jarig jubileum van juf Breunesse. ’s Middag hebben de kinderen haar in het zonnetje 
gezet. In 2016 was juf Luijk 25 jaar leerkracht en afgelopen september was het 25 jaar geleden dat ze bij ons op 
school begon. Dit wilden we ook niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom hebben we daar ook bij 
stilgestaan. Deze twee trouwe leerkrachten willen we nogmaals feliciteren en toewensen dat ze onder de zegen 
van de Heere hun werk nog lang bij ons mogen doen. 
 
Meester Donkersteeg 

 

Rapporten. 

 
Op woensdag 29 november kregen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hun nieuwe rapport mee naar 
huis. (Dat geldt niet voor de kinderen uit de eerste twee groepen.) Vanaf die dag konden de kinderen de lijst met 
cijfers aan familie en/of vrienden laten zien. Wij rekenen erop dat de leerlingen in de week na de Kerstvakantie 
hun rapport weer mee naar school zullen nemen. Dit is om kwijtraken te voorkomen. Bij voorbaat dank. 
 

Kerstfeestviering. 

 
De kleuters en hun jufs zijn al druk bezig met het voorbereiden van de a.s. kerstfeestviering. Op dinsdag 19 
december hopen we alle ouders en grootouders van de kinderen te kunnen verwelkomen om de 
kerstfeestviering hier op school bij te wonen. Voor nog meer familieleden hebben we helaas geen ruimte! Vanaf 
19:00 uur bent u welkom. De ingang aan de Pr. Beatrixlaan is die avond open. En i.v.m. het eerbiedige karakter 
van deze avond vragen wij u geen foto’s of films te maken.  
Op vrijdag 22 december hopen we in alle groepen ’s morgens stil te kunnen staan bij Kerst en ’s middags 
verwachten we weer met alle groepen in de gemeenschapsruimte bij elkaar te komen. Dan hopen leerkrachten 
en leerlingen iets van zich te laten horen m.b.t. dit heilsfeit. Omdat na deze dag de kerstvakantie begint mogen 



de kinderen die dag een uurtje eerder naar huis. We hopen dat we, na een periode van rust, elkaar op D.V. 
maandag 9 januari 2024 weer in gezondheid mogen ontmoeten.  
 

Vuurwerk. 
 
We zullen het er met de kinderen van onze school nog over hebben dat we beslist geen vuurwerk op of in de 
nabije omgeving van de school toestaan. Ook trekrotjes en zogenaamde knalerwten zijn verboden. Zien we 
aanstekers of lucifers, dan worden deze in beslag genomen en volgt er onverbiddelijk straf. Waarom? Wel, we 
hebben de veiligheid van uw en onze kinderen op het oog en menen daarom deze verantwoordelijke beslissing 
te moeten nemen. We hopen van harte dat u deze bezorgdheid met ons deelt, zodat de neuzen van zowel de 
ouders als ook het onderwijzend personeel dezelfde kant op staan.  
 

Op tijd en veilig.  
 
Natuurlijk begrijpen wij het als het bij u ‘s morgens thuis even spitsuur is. Dan is het vaak een race tegen de klok. 
Toch vragen wij u dringend om de begintijd van onze school in acht te nemen. ‘s Morgens om 08.45 uur en ’s 
middags om 13.15 uur. We zien het regelmatig dat er, soms na tien minuten, nog kinderen binnenkomen. Het 
wordt in de groepen als bijzonder storend ervaren als laatkomers tijdens de openingspsalm, onder het gebed of 
onder de Bijbelvertelling het lokaal binnenkomen. En als we het hebben over een race tegen de klok, dan nog 
even het volgende. We maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van de vele kinderen omdat er in de 
schoolomgeving vaak veel te hard wordt gereden. Ook onze verkeersmoeder, mw. Van Maanen, werd al 
verschillende keren door ouders uit de schoolomgeving benaderd met de vraag of zij wilde doorgeven dat ouders 
zich vaak grote zorgen maken. Wij geven het weer aan u door. Zoals u weet hebben we in de wijk waarin onze 
school staat te maken met een 30km zone. Wellicht is de oorzaak, van het harde rijden, het op tijd bij school 
willen zijn en dat waarderen we, maar toch… veiligheid gaat voor alles en dus opnieuw het dringende verzoek 
om op tijd van huis weg te gaan en uw snelheid te matigen in onze schoolomgeving. U weet het weer, er wordt 
(misschien wel extra) op ons gelet. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 

Postzegels.  
 
U zult de komende weken ook wel wenskaarten en brieven door de bus krijgen. Als u niets 
met de postzegels doet, dan staat er op school een grote ton waarin deze verzameld worden. 
Wij zorgen er dan wel weer voor dat die postzegels t.b.v. een zendings- of een 
gehandicaptenproject een bestemming krijgen. Bij voorbaat hartelijk dank!  
We hebben trouwens ook een batterijenbak op school staan. De opgespaarde 
batterijen komen onze school ten goede. En u kunt nog steeds op school uw 
frituurvet inleveren. De opbrengst daarvan gaat naar Stichting Stephanos.  
 

Zendingsproject. 
 
Ook dat onderdeel willen we graag weer schoolbreed oppakken. Vorig jaar hebben een heel mooi bedrag aan 
het steunfond van de Makor HaTikvah School in Jeruzalem mogen schenken. Dit jaar vroeg één van de collega’s 
aandacht voor Christelijk onderwijs in Schotland. Wij vinden het vaak vanzelfsprekend dat de overheid ons 
onderwijs bekostigt, maar dat is in Schotland niet het geval. En dus namen we contact op met SVCOS. We zijn nu 
wat plannen aan het uitwerken en in de eerstvolgende nieuwsbrief hopen we er uitgebreid op terug te komen. 
Op dinsdag 9 januari komt er een medewerker van deze Stichting hier op school een boeiende presentatie geven 
over dit project. Dat is dan ook direct het startsein van deze schoolbrede actie. Wij zullen u in elk geval op de 
hoogte houden. 

 

Agenda. 
                                 (Voor alle data geldt: Deo Volente.) 
vrijdag   15 december Groep 2, 3 en 4 vrij. 

dinsdag    19 december Kerstfeestviering met groep 1 en 2. 

vrijdag   22 december Laatste schooldag 2023, vanaf 14.30 uur vrij! 

maandag     8  januari Eerste schooldag 2024. 

maandag      8  januari Volgende nieuwsbrief.  

 
Het schoolteam wenst u goede Kerstdagen en een voorspoedig 2024. 

 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens een bijlage van onze MR. 


