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Met de verworven moed door Michaél, de offerbereidheid van Sint-Maarten en de kracht tot zelfreflectie die we
van Sint-Nicolaas krijgen, is het nu tijd dat we ons voorbereiden op het kerstfeest. Het is de tijd voor advent.

Donker is de aarde,

de bomen zijn nu kaal.
Voor het kwaad bewaar’ ons
de dapp’re Michael, de dapp’re Michael

Heilige Sint Maarten,
hij schonk ons offerkracht
Advent is nu gekomen
en heel de wereld wacht, en heel de wereld wacht

Nicolaas wil helpen
een beter mens te zijn
Opdat het kerstlicht strale
in onze harten rein, in onze harten rein.

Op maandag 28 november zullen de kinderen van klas 1-2 en 3-4 als koor iedereen’s
ochtends verwelkomen met het zingen van adventsliedjes. De kleuters worden in hun
eigen klas ontvangen. Na het afscheid van de ouders zullen de kinderen de
adventstijd beginnen met het lopen van de adventsspiraal. Dat is een spiraal van
(dennen)groen met in het midden een grote kaars. Al zachtjes zingend onder
begeleiding van een lierspeelster lopen de kinderen om de beurt de spiraal naar
binnen.

De weg naar binnen in de spiraal, is de weg die ook wij in deze steeds donker
wordende en stille tijd van het jaar gaan. Door het groeiende licht in de spiraal en de
komst van het goddelijke (of het spirituele) nieuwe licht, kan er een nieuwe impuls
ontstaan die het menselijke met het goddelijke verbindt.

Wat ziet onze hal er
prachtig uit!

Dank aan iedereen!
Maar Ljuba en Mieke in

het bijzonder.
Ontzettend bedankt!



https://everydaymommyday.com/sint-maarten
https://everydaymommyday.com/sint-nicolaas
https://everydaymommyday.com/kerstmis-en-de-geboorte-van-het-licht
https://youtu.be/xemtnsCNy0E

Belangrijke mededelingen!

Privacy toestemming beeldmateriaal

We willen u vragen om in de schoolapp bij het kopje formulieren: privacy toestemming beeldmateriaal in te vullen.
We maken graag gebruik van foto’s voor verschillende doeleinden. Het is dus voor ons belangrijk om te weten of we
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken.

Ziekmeldingen

Een ziekmelding willen we graag telefonisch ontvangen. We zijn hiervoor bereikbaar tussen 8:20 - 8:45 uur.
Leerkrachten lezen in de ochtend geen mail, waardoor ziekmeldingen via de mail niet op tijd de leerkracht bereiken.

Studiedag

Met ons team volgen we de Regenboogtraining vanuit de BVS-schooladvies. We hebben weer veel geleerd. We
hebben ook gelachen met elkaar, want samen spelletjes doen, die je ook met kinderen in de klas kunt doen, zorgt
voor veel plezier.

Met ouders samen zingen

We zijn ontzettend blij met Tom en Katinka die samen
onze euritmielessen verzorgen. En dat we dan samen
kunnen zingen met Tom als pianist voelt als een
cadeautje. We willen in de toekomst dit soort
momenten vaker organiseren.

Agenda
15 dec open informatie ochtend voor nieuwe belangstellende ouders
28 november Advent
MR-vergadering
5 december Sint Nicolaas

23 december Kinderen om 12:00 uur vrij



De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen
voor dat grote feest, en elke zondag wordt er een kaarsje aangestoken van de
adventskrans. Deze tijd is de tijd van de verwachting. We leven naar Kerstmis
toe en stellen ons open voor dat, wat er wit de hemel naar ons toekomt. Een
wat diepere betekenis is dat het licht van de natuur, het uiterlijke licht, in deze
tijd afneemt en heel zwak wordt. Je wordt daardoor teruggeworpen op je

eigen, innerlijke licht.
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S5int Nicolaas:

Sint Nicolaas herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede daden deed. De
diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig. Sint Nicolaas kan een wegbereider

zijn voor het Christuskind, maar wordt ook gezien als heelmaker: iemand die ons
leert hoe we één worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest
simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: dan is het het feest van

geven en ontvangen.

Het feest van Kerst vieren we op het moment van de winterzonnewende.
De zon is over haar diepste punt heen; vanaf nu wordt het weer lichter.
De geboorte van het Christuskind in de kerstnacht verbeeldt

het goddelijke licht, dat op aarde komt.

Sint Maarten: lichtjeswandeling




Waldorf Adventfair

Op zondag 27 november van 14:00 tot 19:00 uur vindt in de biologisch-dynamische Stadsboerderij
Almere de grote Waldorf Adventfair plaats! Heerlijk ingepakt in een dikke jas struinend over de
markt vol lichtjes, geurend dennengroen en gezellige kraampjes waar je decemberschatten kunt

bemachtigen. Er is een staltheater, je kan een reflectiewandeling doen, er worden verhalen verteld

en je mag heerlijk komen knutselen in de knutselkeuken. Warme crépes, chocolademelk een ander
lekkers staan ook klaar voor je. Zie je je al zitten aan de lange tafels tussen de koeien met al dat
heerlijks te eten en te drinken? Misschien ontmoet je er wel een engel? Pak gauw je agenda, dit mag
je natuurlijk niet missen:

Waldorf Adventfair
27 november 2022
14:00 - 19:00 uur
Stadboerderij Almere
Instagram: @waldorffestival

ledereen is welkom en kaartjes hoeven niet gekocht. Er zullen fijne (deels betaalde) activiteiten zijn,
ook voor kinderen! Je mag fijn adventsliederen samen zingen en voor wie wil mag verstild een
adventspiraal lopen. Samen luiden we zo een fijne adventstijd in!

De Waldorf Adventfair is een samenwerking van Waldorf Inspiration met José van Slot
Sofenstein en Kleine Knoest. We hebben er reuze veel zin in!

Tot 27 november!
José en Eveline


https://www.google.com/maps/dir/stadsboerderij+almere/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x47c616119d56115d:0xb146a2d759c1765a?sa=X&ved=2ahUKEwjoupDR7bf7AhWtiv0HHVNWCKoQ9Rd6BAhlEAQ
https://www.instagram.com/waldorffestival/
https://everydaymommyday.com/slotsofenstein
https://everydaymommyday.com/slotsofenstein
https://www.kleineknoest.nl/

