
Hierbij  ontvangt  u weer  de  nieuwsbrief.  We  hopen  dat  u heeft  genoten  van  een  fijn 
Paasweekend.   

 

Over  2 weken  staat  de  ‘mei ’vakantie  alweer  voor  de  deur, met  op  de  laatste  vrijdag  
natuurlijk  de  Koningsspelen . Wat  fijn dat  er al  veel  ouders  komen  helpen  bij de  groepen  
3-5 op  school  en de  groepen  6-8 bij Quick  Boys.  We  kunnen  nog  wel wat  hulp  gebruiken!  
Aanmelden  kan  via  de  agenda  in Parro.  

 

Na  de  meivakantie  gaan  we achter  de  schermen  beginnen  met  de  voorbereidingen  van  
het  nieuwe  jaar.  U heeft  via  de  media  vast  gelezen  over  de  sluiting  van  de  Sjaloomschool.  
Wij , als  IKC  De Duinroos,  hebben  voor  het nieuwe  schooljaar  aanmeldingen  ontvangen  
voor  diverse  groepen.  Dat  betekent  dat  we in sommige  groepen  enkele  of  meerdere  

nieuwe  leerlingen  welkom  mogen  heten. Op  13 mei  komen  deze  kinderen  ook  alvast  
kennismaken  in de  nieuwe  groep.   

 

Qua  nieuwbouw  is er ook  weer  iets te vertellen.  Het  architectenbureau  is komen  

kennismaken  en gaat  aan  de  slag  met  de  SO -fase  In deze  fase  zal  er gewerkt  worden  
aan  de  grote  lijnen  van  het ontwerp  van  de  nieuwbouw.  SO  betekent  namelijk  
schetsontwerp  Deze  fase  duurt  tot en met  de  zomervakantie.  Na  de  zomervakantie  
kunnen  we u daar  vast  meer  over  vertellen.   

 
Har telijke  groeten  namens  tet team  van  IKC  De  Duinroos , 

Marjolyn  van  Beelen

 
 

Studieochtend rekenen  

 
 Woensdag 25 maart hadden we als team een studieochtend. 

We zijn de studieochtend gestart met een tussen evaluatie 
van ons  jaarplan en hebben naar uitslagen van onze 
toetsen gekeken in onze  schoolrapportage.  

 
Na de pauze zijn we aan de slag gegaan met ons 
rekenonderwijs. We hebben gesproken over de concrete 
plannen voor de komende periode, geleerd hoe we nog 
beter kunnen controleren of leerlingen de lesstof begrijpen 

en we hebben gesproken over het aanbod en de 
begeleiding van sterke rekenaars.  

We leren de nie uwe methode steeds beter kennen en maken 
afspraken over het werken met Wereld in Getallen 5. Aan het 

einde van het schooljaar willen we onze afsprake n b orgen in een 
kwaliteitskaart.  
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14-04 Schoolreis gr. 1   

17-04 Koningsspelen  

20 -04  Start meivakantie  

04-05 t/m 05-05  Studiedag + 

Bevrijdingsdag  (leerlingen vrij)  

06-05  weer naar school  

07-05  Schoolreis 3 t/m 7  

12-05  Schoolreis gr. 2  

14-05 t/m 1 5-05  Hemelvaart  

(leerlingen vrij)  

25-05  Tweede Pinksterdag  

(leerlingen vrij)  

 

 

  

  

   



Bijbelverhalen  
 
In deze  periode  lezen  we verhalen  uit het Bijbelboek  1 Samuël.  Dat  zijn  verhalen  van  heel  
lang  geleden,  maar  tegelijk  gaan  ze  over  vragen  en thema’s  die  ook  nu nog  heel  actueel  
kunnen  zijn. (Dat  geldt  overigens  ook  voor  andere  Bijbelverhalen;  daarom  is het ook  zo  
bijzonder  om  ze  steeds  weer  te lezen.)  De  kinderen  maken  deze  weken  kennis  met  de  

profeet  Samuël.  Als  kleine  jongen  hoort  Samuël  de  stem  van  God  en later  praat  hij 
namens  God  met  de  mensen.  Het  volk  Israël  vraagt  aan  de  profeet  om  een  koning  aan  te 
wijzen.  Samuël  antwoordt  dat  dat  niet nodig  is: ‘God  is toch  onze  koning?’  Maar  uiteindelijk  
doet  hij (in  opdracht  van  God)  toch  wat  het volk  van  hem  vraagt.  

Een  van  de  thema’s  in deze  verhalen  is de  vraag  wie het voor  het zeggen  heeft, in jouw  
leven  en in de  wereld.  Wie is de  ‘baas’  over  jouw  bestaan?  Er zijn  allemaal  mensen  met  
taken  en verantwoordelijkheden.  Vanuit  welke  waarden,  en vanuit  welke  opdracht  dra gen  
zij  die verantwoordelijkheid?  En  speelt  God  daar  ook  een  rol in? Dat  kan  ter sprake  komen  

bij  de  verhalen  die we met  de  kinderen  beleven  en onderzoeken.  

Aan  het eind  van  deze  periode  komen  de  feesten  van  
Hemelvaart  en Pinksteren.  Dan  vertellen  we de  
verhalen  die daarbij  horen:  dat  Jezus  naar  de  hemel  
ging  en dat  zijn  leerlingen  de  kracht  van  God  (de  

heilige  Geest)  ontvingen.  Na  Pinksteren  zullen  we 
verder  gaan  met  de  verhalen  koning  Saul  en ook  over  

de  kon ing  die nam  hem  komt:  David.   
 

Week  15 (06/04  -  10/04): Luister   
1 Samuel  1; 2:11-26; 3  

In de  tempel  bidt  Hanna  om  een  kind. God  luistert 
naar  haar:  de  kleine  Samuël  wordt  geboren.  Als  hij 
groot  genoeg  is, brengt  zijn  moeder  hem  naar  de  tempel.  Daar  hoort  Samuël  op  een  
nacht  de  stem  van  God.  
Na  drie  keer  vertelt  de  priester  Eli hem  wat  er gebeurt  en wat  hij kan  antwoorden.   

 

Week  16 (13/04 -  17/04): De  ark  van  God  
1 Samuel  4:1-11.12-22; 5:1-12  

Het  leger  van  Israël  voert  oorlog  tegen  de  Filistijnen.  Ze  besluiten  de  ark  van  God  erbij  te 
halen  om  te kunnen  winnen.  Hofni  en Pinechas,  de  zonen  van  priester  Eli, helpen  daarbij.  
Maar  het gaat  helemaal  mis: Israël  wordt  verslagen  en de  ark  wordt  geroofd.  De  oude  
priester  Eli sterft  als  hij dat  nieuws  hoort. In het land  van  de  Filistijnen  gebeuren  er 

onverwachte  en schokkende  dingen  rond  de  ark:  een  godenbeeld  valt  op  de  grond,  
mensen  worden  ziek. Die  ar k hoort  daar  niet, dat  is duidelijk.   

 

Week  17 (20/04  -  24/04):  Wie zoek  je? 
1 Samuel  8:1-22; 9:1-16; 9:17-10:1  

De  mensen  in Israël  willen dat  er een  koning  komt.  Samuël  zegt  dat  dat  niet nodig  is, want  
God  is hun  koning.  Maar  als  het volk  aandringt,  zegt  God  dat  Samuël  hen  toch  gelijk  moet  
geven.  Saul  uit Kis  wordt  door  Samuël  gezalfd  als  nieuwe  koning.   

 

Week  19 (04/05  -  08/05):  Wat  een  koning  
1 Samuel  10:2-16.17-27; 12:1-25  

Saul  is door  de  profeet  Samuël  gezalfd.  Als  hij een  groep  profeten  tegenkomt,  raakt  Saul  

in vervoering.  Te  midden  van  het volk  wordt  hij aangewezen  als  koning  over  Israël.  
Samuël  vertelt  aan  de  Israëlieten  wat  het betekent  dat  ze  nu een  koning  hebben.   

 



Week  20  (11/05 - 13/05): Vertel  over  Mij  
Handelingen  1:1-11  

In deze  week  van  Hemelvaart  lezen  we hoe  Jezus  naar  de  hemel  gaat.  Hij  geeft  zijn  
leerlingen  de  opdracht  om  over  Hem  te blijven  vertellen.  Daarvoor  zullen  ze  kracht  uit de  
hemel  krijgen.   

 

Week  21 (18/05  -  22/05):  Nu mag  jij! 
Handelingen  1:12-26; 2:1-13.14-40  

Jezus  had  twaalf  leerlingen,  maar  na  Pasen  is Judas  er niet meer.  Daarom  moet  er een  
nieuwe  leerling  bij  komen:  Mattias.  De  leerlingen  ontvangen  de  heilige  Geest,  Gods  kracht  
uit de  hemel.  Petrus  vertelt  dat  God  al  heel  lang  met  mensen  op  weg  gaat  en dat  die weg  
ook  nu nog  verder  gaat.  

 

Engels  op  IKC  De  Duinroos  

 

Hallo,  ik ben  Marijke  Roijers  en ik geef  al  6 jaar  Engelse  les  op  De  

Duinroos  met  ontzettend  veel  plezier.  Wij  leren, praten  en zingen  

over  onderwerpen  die veel  voorkomen  in het dagelijks  leven,  zoals  

het weer, eten, familie,  boodschappen , dieren  en feestjes.  De  

kinderen  doen  actief  en enthousiast  mee  met  de  lessen  en we 

hebben  een  hoop  plezier.  In de  bovenbouwgroepen  presenteren  we 

steeds  vaker,  dat  kunnen  ze  ontzettend  goed  doen  met  vol  

zelfvertrouwen.  Dat  is heel  knap  om  te zien  en ik ben heel  trots  op  ze  

allemaal!  

 

Kledingmarkt  

Op  15 april van 11.00 tot 14.00 uur  wordt de kinderkledingmarkt weer georganiseerd, dit 

keer op locatie IKC de Duinroos.  

U kunt tot 13 april zomer -kinderkleding doneren. Op  dinsdag 14 april vanaf 10.00 uur  zijn er 

vrijwilligers nodig om de kleding te sorteren en alles klaar te zetten voor de markt.  

Kunt u ons hierbij helpen? Stuur dan een mailtje naar  esther.glasbergen@prohles.nl  

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.  

 

Wandelen  voor  water  

Wat  hebben  de  leerlingen  van  de  groepen  7 

en 8 hun  best  gedaan  om  zo  veel  geld  op  te 

halen.  En  wat  was  het nat  en koud! Onze  

school  heeft  €  3.602,60  opgehaald!!!   Totaal  is 

er, m et de  andere  vier  scholen , €  

11.780,25 opgehaald.  Dit is echt  een  geweldig  

groot  bedrag.   

 

mailto:esther.glasbergen@prohles.nl


 

Paasvieringen  

 

Woensdag  1 april  en donderdag  2 april  hebben  we samen  met  de  leerlingen  het 

Paasfeest  op  school  gevierd.  We  hebben  in de  verschillende  bouwen  samen  stilgestaan  

bij  het verhaal  van  Pasen  en ook  liedere n gezongen .  

We  kunnen  daar  mooi  op  terugkijken  met  elkaar.   

 

Schoolreis je 

De  groepen  1 en 2 zijn  al  druk  met  de  voorbereid ingen  van  de  schoolreisjes!  De  g roep en 1 

gaa n volgende  week  al . Zij  be zoeken  speelt uin ‘DVV ’ in Sassenheim.   

De  groepen  2 gaan  12 mei  naar  speeltuin  Groenendaal .  

De  groepen  3-7 gaan  donderdag  7 mei  op  schoolreisje.  Binnenkort  ontvangen  deze  

groepen  informatie  via  Parro . 

We  hopen  op  mooi  weer  en een  fijne  dag  voor  deze  scho olreisjes!  

 

Hartelijke  groet en, 

Het team  van  IKC  De  Duinroos  

                                                                       

 

 



Bijlage 1  

 

 

 
 


