
Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken oud. We hopen dat uw kind(eren) 
fijne eerste weken hebben gehad! Hierbij de eerste nieuwsbrief.  
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over o.a. de Kinderboekenweek, de 
muziekavonden en het wijkteam. 
 
De schoolgids 2023-2024 vindt u ook als bijlage bij dit bericht.  
 
Een hartelijke groet namens het team van IKC De Duinroos, 
 
Marjolyn van Beelen 

 
 
TSO-betaling  
Inmiddels heeft u via Schoolkassa in Parro het betaalverzoek ontvangen van de 
Tussenschoolse Opvang. De (eerste) betaling dient uiterlijk 10 oktober door ons te zijn 
ontvangen.  
 

 
 
Bijbelverhalen  
De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Het is een verhaal over hoe de 
wereld ontstaat, en tegelijk is het meer dan dat. In het scheppingsverhaal kun je ook 
ontdekken hoe je naar de wereld kunt kijken. In het begin is het ‘woest en doods’, en 
ook nog donker – je wordt er niet vrolijk van. Maar God zegt dat het anders kan. Dat is 
een beslissende wending, meteen al op de eerste bladzijde van de Bijbel: dat het anders 
kan, en dat het ook anders wórdt. Kijk maar, zegt de verteller van Genesis: donker 
wordt licht, water wordt land, leegte wordt gevuld met leven. Het is een prachtig 

verhaal, en het bijzondere is dat het zich blijft herhalen. 
Als een rode draad loopt het door de hele Bijbel heen: 
wanneer dingen niet goed zijn, dan kan het mooier, beter 
worden. De uitspraak ‘dat kan mooier’ is in de Bijbel geen 
veroordeling, geen eenzijdige kritiek. Als God zegt ‘dat 
kan mooier’, dan meent Hij het. En hij vraagt mensen om 
hetzelfde te zeggen en te menen. 
 
Veel kinderen en volwassenen van vandaag maken zich 
zorgen om de wereld waarin we leven. De aarde warmt 
op, en we lijken het maar niet eens te worden over 

 

 

 

 

 
04-10 Start 
Kinderboekenweek 
05-10  Ouderworkshop 
‘Nederlands met gebaren’ 
09-10 Muziekavond: 1A, 2A, 
3B, 5B, 6B, 7B  
10-10 Muziekavond: 1C, 2B, 
4A, 6A, 7C, 8A 
11-10 Muziekavond: 1B, 3A, 4B, 
5A, 7A, 8B 
16-10 Start herfstvakantie  
23-10 Weer naar school  
 

 

  

  

   



oplossingen. Relaties tussen mensen verharden, er is onrust en onbegrip. Daar moeten 
we niet van wegkijken. En tegelijk mogen we hopen dat die rode draad van de Bijbelse 
verhalen nog steeds verdergaat. Dat het mooier kan, 
dat het ook echt mooier wórdt – en dat wij daar iets 
voor kunnen doen.  
Met de verhalen van de schepping en het paradijs, van 
Noach en de toren van Babel, en van Abraham en Sara 
die op weg gaan, beginnen we aan een nieuw 
schooljaar. We hopen op veel mooie, inspirerende 
momenten met de kinderen. Het was vorig jaar al mooi 
om de Bijbelverhalen met de kinderen te verkennen, en 
dit jaar wordt het vast nóg mooier! 
  
Week 40 (02/10 - 06/10) - Dat doe je niet! 
Genesis 9:18-29, 10:1-32 en Genesis 11 
De jongste zoon van Noach ziet de naaktheid van zijn vader. Hij vertelt het aan de 
andere broers, die de schaamte van hun vader bedekken. In Babel willen ze een 
toren bouwen die tot in de hemel reikt. Het lukt niet, omdat ze elkaar niet meer 
begrijpen. 

 
Week 41 (09/10 - 13/10) - Ga maar 
Genesis 12:1-20 en 13:1-18 
Abram hoort de stem van God, die zegt dat hij op weg moet gaan. Hij gaat naar het 
land dat God hem wijst. Later zegt Abram tegen zijn neef Lot dat hij zijn eigen weg 
kan kiezen. 
Bekijk dit verhaal als beeldverhaal op www.bijbelverhalenopschool.nl. 
 
Week 42/43 (16/10 - 27/10) - Komt het wel? 
Genesis 15:1-21, 16:1-16 en 18:1-15 
God heeft Abraham en Sara een kind beloofd. Maar het duurt erg lang voordat de 
belofte vervuld wordt. Daarom krijgt Abraham een kind met de slavin Hagar. Later 
komen drie mannen bij Abraham op bezoek: God herhaalt zijn belofte aan Abraham 
en Sara. 
Bekijk dit verhaal als beeldverhaal op www.bijbelverhalenopschool.nl. 

 
 
Kijkje in de klas 

 

Afgelopen week stond het ‘kijkje in de klas’ op de planning en heeft u samen met uw 
zoon/dochter even rond kunnen kijken in de klas. Wat fijn om u weer even te hebben 
mogen ontvangen in school. Later dit schooljaar vindt er nog een moment plaats.  

 
 

 
 
 

https://bijbelverhalenopschool.nl/de-verhalen/oude-testament/
https://bijbelverhalenopschool.nl/de-verhalen/oude-testament/


POV ‘De Duinster’ 
 
Bij de peuteropvang zijn wij begonnen met het thema: “Huis” 
Wij benoemen met elkaar wat er allemaal in én om het huis te vinden en te zien is. De 
peuters hebben hun eigen huis geknipt en geplakt en met grote blokken is een heel 
groot huis gebouwd. 
De peuters spelen ook graag met de Buren-sorteerset (zie plaatje). Wij spelen hiermee 
verschillende spelletjes, zoals: In welk huis hoort de paarse familie? En in welk huis de 
groene familie? Deze sorteerset helpt kinderen om de kleuren te herkennen, te 
benoemen en te sorteren, tellen. 
 
Deze week start de Kinderboekenweek! Om de school te versieren hebben wij een 
vlaggenlijn gemaakt, waarop wij ons eigen huis hebben getekend. Op het Kinderen voor 
Kinderen-lied ‘Bij mij thuis’ zijn wij aan het dansen en proberen wij al goed mee te 
zingen. Kom je ook nog bij ons voorlezen? Dat vinden wij heel leuk!! 
 
Team POV De Duinster 
Minou, Lesley & Anne 

 

 
 
BSO ‘De Duintoppers’ 
 
Wij zijn begonnen met het nieuwe thema: “De ontstress express”. Tijdens dit thema gaan 
wij vooral relaxen, chillen en ontspannen 😉 Als start hebben wij zelf stressballen 
gemaakt! 

 
Buiten begint het langzaamaan herfst te worden. Voor ons dan ook de hoogste tijd om 
het lokaal herfstachtig te versieren. Wij hebben een boom op het raam geschilderd en 
blaadjes getekend, de blaadjes komen in de boom op het raam. Op een ander raam 
hebben we een heel groot spinnenweb geverfd, hier hangen we allemaal door de 
kinderen getekende spinnen in.  

 
Volgende week gaan we opzoek naar kastanjes, zodat we nog meer leuke 
knutselwerkjes kunnen maken. Het lokaal ziet er voor nu al heel gezellig uit! 

 
Wij kijken er nu al naar uit om in de herfstvakantie nog meer leuke en gezellige 
activiteiten te doen met alle kinderen. 

 

Team BSO de Duintoppers 

Anne, Michelle, Lesley & Anna-Lisa 

 
 



Kinderboekenweek en muziekavonden  

Ook dit jaar besteden we natuurlijk aandacht aan de landelijke Kinderboekenweek. 
Vanuit de kinderboekenweekcommissie is er informatie met u gedeeld over de 
Kinderboekenweek en de muziekavonden. Hieronder vindt u deze informatie nogmaals: 

Woensdag 4 oktober 
Op woensdag 4 oktober openen wij de Kinderboekenweek 
op de Duinroos. Het thema is dit jaar “Bij mij thuis”.  
De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. 
Het lijkt ons leuk als zij kleding aan hebben, waarin zij zich 
thuis het lekkerst voelen. Dit kan van alles zijn: pyjama, 
onesie, voetbalpak, verkleedkleren. 
De opening houden we onder schooltijd in de aula. Helaas 
kunnen hier geen ouders en andere belangstellenden bij zijn. 

 
Muziekavond 
We sluiten het thema af met een muziekavond! Meer informatie en/of benodigdheden 
voor de groep van uw kind(eren) en een officiële uitnodiging volgt later. 
  
Maandag 9 oktober: 1A, 2A, 3B, 5B, 6B, 7B 
Dinsdag 10 oktober: 1C, 2B, 4A, 6A, 7C, 8A 
Woensdag 11 oktober: 1B, 3A, 4B, 5A, 7A, 8B 
 
Woensdag 11 oktober 
Deze ochtend houden we op het voorplein een 'kleedjes boekenmarkt'. Deze is van 
12.30u tot 13.15u. De kinderen mogen dan boeken/tijdschriften verkopen (indien nodig 
met ouder). We verzoeken de ouders, waarvan de kinderen willen meedoen, een bericht 
te sturen naar de eigen leerkracht. De kinderen (die mee willen doen) uit de groepen 1 
t/m 4 kunnen door hun ouders rond 12.15u uit de klas worden opgehaald. De kinderen 
uit de groepen 5 t/m 8 kunnen rond dat tijdstip zelf een plekje zoeken op het plein.  
Bij slecht weer wordt de boekenmarkt in de aula en de lokalen gehouden. 
We kijken uit naar een mooie Kinderboekenweek! 
 

 
 
Wijkteam 
 

Goedendag,  

Wij zijn Jeanine Schaap en Maaike van der Reijd, jeugdhulpverleners onderwijs vanuit 
het wijkteam, gemeente Katwijk. Dit schooljaar zijn wij verbonden aan de Duinroos en 
hier wekelijks aanwezig. Wij kunnen met u meedenken als er eventueel zorgen zijn over 
het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Er kan gesproken worden over enkele 
individuele gesprekken op school, een groepstraining of opvoedingsondersteuning voor 
thuis. 
 
Voorbeeld: mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen en vindt het moeilijk om voor zichzelf 
op te komen.  



Voorbeeld: mijn kind vindt het moeilijk om te gaan met zijn/haar emoties.  
Voorbeeld: mijn kind wil graag praten met iemand over bijvoorbeeld contact met 
leeftijdsgenoten.  
 
Vanuit het wijkteam hebben we verschillende trainingen voor kinderen, zoals de Kies 
training of Dappere Dino’s waar ze leren om te gaan met een scheiding, de Coole 
Kikkertraining waar kinderen sociale vaardigheden aangeleerd krijgen en de Rots- en 
Watertraining waar ze leren om weerbaar(der) te worden. Ook voor vragen over de 
trainingen kunt u bij ons terecht. 
 
Leerkrachten kunnen het ook aangeven, wanneer zij denken dat een leerling baat heeft 
bij wat extra ondersteuning op de gebieden van sociale of emotionele ontwikkeling. Zij 
kunnen ons ook inschakelen als sparringpartner wanneer er zorgen zijn rondom een 
kind. Leerkrachten zullen dit altijd anoniem of in overeenstemming met u doen. 
 
U kunt ons mailen of bellen voor het stellen van uw vraag of voor het maken van een 
afspraak.  
 

 
Jeanine Schaap     Maaike van der Reijd 
jeanine.schaap@katwijk.nl – 06 83692500  m.vanderreijd@katwijk.nl – 06 57364291 
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag   Werkdagen: maandag t/m donderdag 
 

Hartelijke groet, 

namens het team van IKC De Duinroos 
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Bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Bijlage 2 

 


