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Groep 7/8 en 8: Hope of Israel 
In Bethlehem one holy night  
a host of angels filled the sky.  
They sang to tell the world who waits  
‘Our Savior comes this Christmas Day’  
God is with us, Christ our Savior,  
Jesus our Emmanuel.  
He shall reign, our King forever,  
the hope of Israel.  

The wise men traveled from afar,  
they followed close a shining star.  
With costly gifts before Him lay,  
our King was born this Christmas Day.  
‘God is with us, Christ our Savior,  
Jesus our Emmanuel.  
He shall reign, our King forever,  
the hope of Israel.  

Peace on earth, goodwill to men.  
Let violence and all hatred end.  
For born to us the Prince of Peace   
this Christmas Day our song shall be.  
God is with us, Christ our Savior,  
Jesus our Emmanuel.  
He shall reign, our King forever,  
the hope of Israel.  
You’re the Hope of Israel. 



   

 

4 
 

Iets verwachten, ergens naar uitkijken, dat doet iedereen 
wel een keer. Bijvoorbeeld naar een vakantie of je 
verjaardag.   

Deze avond hebben we het over verwachten in het 
geloof. Wat betekent dat dan? Het betekent dat je iets 
verwacht en je gelooft vast en zeker dat dit ook echt zal 
gebeuren. Je vertrouwt erop, maar je weet niet wanneer 
dit zal gebeuren. Toch mag je zeker weten dat het zal 
gebeuren, want God heeft het beloofd. Hij heeft Zijn 
Zoon beloofd en als God iets belooft dan zal het 
gebeuren, ook al weet je niet wanneer. 
 

Samenzang: Psalm 121:1 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde.  
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Bijbellezing: Lukas 2:25-33 

25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam 
Simeon was, en die man was rechtvaardig en 
godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en 
de Heilige Geest was op hem. 
26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door 
de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij 
de Gezalfde van de Heere zou zien. 
27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de 
ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te 
doen volgens de gewoonte van de wet, 
28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 
29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, 
volgens Uw woord, 
30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 
31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 
32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk 
Israël te verheerlijken. 
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat 
er over Hem gezegd werd. 
 
Opening door dhr. B.L. Kuiper 
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Samenzang: Psalm 130: 3 en 4 

Ik blijf den HEER verwachten;  

Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer?  
 
Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 
 

Wat was het mooi en goed in het paradijs toen God alles 
had geschapen.  
Helaas is het niet zo gebleven: de zonde kwam. Maar 
gelukkig beloofde God gelijk al verlossing. Hierdoor 
mochten Adam en Eva weer verwachten.  

 
In de Bijbel staat: En Ik zal vijandschap teweegbrengen 
tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het 
de hiel vermorzelen.  
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Groep 1, 1/2 2: Wachten op het Wonder  
Wachten op het wonder wachten op het Kind 
Wachten op het wonder dat een nieuwe tijd begint 

Immanuël, Immanuël 
God zal met ons zijn 

Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 
 
Wachten op het wonder wachten op het licht 

wachten op het wonder van dat heerlijke bericht 

Immanuël, Immanuël 
God zal met ons zijn 

Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 
 
Wachten op het wonder wachten op Gods stem 

wachten op het wonder dat Hij doet in Bethlehem 

Immanuël, Immanuël 
God zal met ons zijn 

Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 
 

  



   

 

8 
 

Samenzang: Lofzang van Maria: 3 en 7 

Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 

Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
Zijn goedheid klom ten top; 
Hij nam Zijn Isrel op, 
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren; 
Gelijk Hij, ons ten troost, 
Aan Abram en zijn kroost, 
Voor eeuwig had gezworen. 
 

Koning David zag vol verwachting en verlangen uit naar 
de vervulling van Gods belofte. God had namelijk beloofd 
dat Eén van Davids nakomelingen de beloofde verlosser 
zou zijn.  
Ook door de profeten liet God telkens horen, dat eens de 
Messias zou worden geboren. Jesaja zei: “Want een Kind 
is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn 
naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 
eeuwigheid, Vredevorst.”  
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Groep 3a en 3b: Adventslied 

Advent is verwachten met hopen bekleed, 
Is licht in de nachten van God, die ons nooit vergeet. 
 
Wanneer hij in de tempel staat, 
Is het een engel die daar praat. 
'Zacharias, je krijgt een zoon.  
't Wordt een bijzondere persoon.’ 
Geloof je het niet? Dit is het teken:  
je zal tot die dag niet meer spreken. (Refrein) 
 
‘Gegroet, Maria’ hoorde zij.  
Gabriël kwam dichterbij.  
‘Wees maar niet bang, je krijgt een zoon. 
Hij neemt plaats op Davids troon.’ 
Maria zei: ‘Ik zal God eren,  
Ik wil de weg gaan van de Heere.’ (Refrein) 
 
Wat waren alle mensen blij,  
Een zoon maar o hoe heette hij? 
‘Johannes’ schreef zijn vader neer. 
Zijn tong kwam los, hij prees de Heer. 
En liet aan alle mensen weten,  
God is Zijn kind'ren niet vergeten. (Refrein) 
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Samenzang: In Bethlehems stal 

Tijdens de samenzang is er een collecte voor Elseline de 
Kraker die voor ICC vrijwilligerswerk in China hoopt te 
gaan doen. (Zie achterkant programmaboekje) 
 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer', 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer', der engelen Heer', 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
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Niet alleen de profeet Jesaja heeft vol verwachting 
gesproken over de komst van de Messias. Nog veel meer 
profeten kunnen we noemen: Zacharia, Micha, Daniël. Ze 
mochten allemaal hun Koning verwachten. 
Hoe lang hadden ze al gewacht?  …Honderd jaar, 
tweehonderd jaar, driehonderd jaar? Maar ze wachtten 
niet voor niets! 
 
Personeel: Vrede klinkt helder in die nacht  
 
Samenzang: Lofzang van Simeon: 2 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 
De Heere denkt aan Zijn verbond. Wat een blijdschap 
voor alle mensen die Hem verwachten in geloof! 
Eindelijk werd toen na lang wachten de beloofde 
Verlosser, de Heere Jezus geboren. Een kind uit het zaad 
van Eva, een kind door de profeten voorspeld, een 
erfgenaam van Davids troon. God doet wat Hij belooft! 
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Samenzang: In de stad van koning David 
In de stad van koning David, 
in een nederige stal. 
Lag een kindje in de kribbe. 
’t was de Koning van ’t heelal. 
Jezus Christus, God en Heer, 
daald’ op aard’ als Redder neer. 
 
Eenmaal zal Hij wederkomen, 
die eens woonde in een stal. 
Hij zal komen op de wolken, 
zodat elk aanschouwen zal: 
Jezus Christus, God en Heer', 
daald' op aard als Redder neer. 
 

 

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe.” Geloof jij dat ook? Simeon deed dit in ieder geval 
wel!  
Hij en Anna hebben lang gewacht op het Kindje Jezus. 
Hun geloof is hierin sterk gebleven en beiden hebben het 
Kindje, de beloofde Messias, gezien. En wat nog mooier 
is; ze loven God en vertellen iedereen in Jeruzalem over 
de komst van Jezus. 

 

 

 



   

 

13 
 

Groep 5/6 en 6: Wijs mij de weg naar Bethlehem  

Wijs mij de weg naar Bethlehem 

Het lijkt zo eindeloos ver 

In deze nacht hoor ik een stem 

Zie ik een licht een ster 

Vertel mij dan tot wie ik ga 

Een Koning kwetsbaar klein 

Die wacht tot ik naar binnenga 

Om dicht bij Hem te zijn 
 
Wijs mij de weg naar Bethlehem 

Mijn Koning tegemoet 

Als nergens anders plaats meer is 

Leid mij dan naar U toe 

Toon mij hoe U Verlosser bent 

Als Koning zonder kroon 

U heeft uw rijkdom afgelegd 

Zo bent U Mensenzoon 
 
In deze nacht aanbid ik hem 

Zit aan zijn voeten neer 

Met lege handen zie ik hem 

Mijn koning die ‘k vereer 

U toont het beeld van God aan mij 
Zijn menselijk gezicht 

O kind van vrede Gods geheim 

Dat heel mijn hart verlicht (2x) 
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Samenzang: Heel gewoon 

Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had het zo verwacht. 
Geen paleis of een dure woning, 
Wie had dat ooit gedacht. 
 
Door te worden als 'n kind 
Heel eenvoudig, 
Door te worden als 'n kind 
Heel klein, 
Kon Hij onze Koning worden, 
Kon Hij de Redder zijn. 
 

Kerstvertelling 

 

Samenzang: Eeuwenlang geleden 

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij, 
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij. 
Want datzelfde kindje uit die arme stal, 
eren wij nu als de Koning van ’t heelal. We zingen:  
 
Gloria, gloria voor het kindje klein en teer. 
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer. (2x) 
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Door al de nageslachten… Dat betekent: ook nu nog! 
Wat verwacht jij van de Heere? Zoek jij de Heere? Hij 
zoekt jou! Daarom is Hij naar deze aarde gekomen. Niet 
alleen voor Zijn eigen volk maar voor alle volken. Voor 
iedereen! Ook vandaag staat Hij voor je. Hij zegt zelf: 
“Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u rust geven.” 
 

Groep 4 en 4/5: Daarginds in een kribbe  
Daarginds in een kribbe slaapt zacht in het hooi, 
de kleine Heer Jezus zo stil en zo mooi.  
De eng'len zien toe hoe de Heer van 't heelal, 
daar als een klein baby'tje slaapt in een stal. 
  
Geen plaats in de herberg geen steen voor Zijn Hoofd. 
Toch is Hij de Redder al zolang beloofd. 
Ik dank U Heer Jezus dat U ook voor mij, 
zo klein wilde worden, een mens zoals wij. 
  
Ik bid U Heer Jezus blijf altijd bij mij. 
Dan voel ik mij veilig met U zo dichtbij. 
En zegen de kind'ren bewaar ze op reis. 
Totdat U ons thuis haalt in Uw paradijs. 
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Samenzang: Groot is Uw trouw, o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is Uw trouw, o Heer,  
Groot is Uw trouw, o Heer,  
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Zo is er met de geboorte van de Heere Jezus geen einde 
gekomen aan het verlangen, het verwachten. Want Hij 
komt terug en dan zal alles nieuw worden. Ook nu 
mogen we weer verwachten in geloof… op Zijn 
wederkomst! …. Op het eeuwige leven! 
 

Groep 7: Gaudete 

Gaudete in Domino semper, 
gaudete in Domino semper, 
gaudete in Domino semper! 
 

Al wie verwacht 

wordt niet teleurgesteld. 
Hij is nabij, 
dat is ons verteld. 
Zie de schitterende ster 

aan de hemel staan. 
Onze redding komt eraan. 
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Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Heel de wereld, juich en zing het uit! 

Wij verheugen ons op Jezus’ komst. 
Maak een ieder bekend: 
Jezus komt, Jezus redt. 
 

Al valt de nacht, 
lijkt alle hoop vervaagd, 
Hij laat ons zien 

dat de morgen daagt. 
Zie de stralen van de zon, 
zie de dag breekt aan. 
Onze redding komt eraan. 
 
Samenzang: Psalm 136:1, 26 

Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Geeft den God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
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Sluiting door dhr. Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen 

(MR oudergeleding) 
 
We bedanken: 
*De kerstcommissie die alles heeft voorbereid. 
*De organist Leendert Kuiper. 
*De pianist Harmen van Dam. 
*De kerkenraad voor het gebruik van het kerkgebouw. 
*De koster voor het werk dat hij heeft gehad. 
 
Na het ‘Ere zij God’ mag iedereen weer gaan zitten. U 
kan uw kind bij zijn/haar bank ophalen.  
 

  



   

 

19 
 

Samenzang: Ere zij God 

Ere  
zij God,  

Ere zij God.  
In de hoge, in de hoge, 

in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- 
sen een welbehagen. Ere zij God in de hoge.  

Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde. In de mensen, in  

de mensen, een welbehagen. In de men- 
sen, een welbehagen, een welbehagen. Ere zij  

God, ere zij God. In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op  

aarde, in de mensen  
een welbeha- 
gen. Amen,  

amen 

 

 

 

 

Directie en personeel wenst u gezegende kerstdagen en 

een voorspoedig 2026. 
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