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Juf ……….. verloofd!  

Wat is er toch met die stralende 

juf?! Dat hoorde we al snel. 

Juf ………... is verloofd!  

Van harte gefeliciteerd!  

De tekeningen stromen binnen! 

Het onderstaand prachtige aan-

zoek is getekend door ………... .  
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Beste ouders, verzorgers, 
 
Doe geen moeite, spreek slechts één woord 
Het zijn (kort gezegd) de woorden die de Romeinse centurio 
spreekt als Jezus onderweg is naar zijn zieke slaaf.  
De banden met deze ‘bezetter’ waren uitzonderlijk goed. De 
Joodse leidslieden laten zich door hem (aan)sturen en zijn hem 
dankbaar voor de middelen die hij beschikbaar heeft gesteld 
voor de bouw van hun synagoge. Ze doen zelfs een goed 
woordje voor hem bij Jezus. ‘Hij is het waardig, dat Gij hem dat 
doet’.  
Maar als Jezus onderweg is voelt dat voor hemzelf heel anders. 
Jezus, die machtige persoon die wonderen 
doet(!), die heerschappij over alles lijkt te 
hebben…  
Daarmee spiegelt hij Jezus’ macht aan z’n 
eigen macht. Hij hoeft immers ook maar 
met zijn vingers te knippen, of ze lopen 
voor hem.  
Doet U dat ook Jezus, en het is genoeg! 
Wat een geloof!  
Zit daar ook niet de spanning… 
  Ik ben niet waard dat U bij mij…  
   Maar verwacht wel alles van U! 

Afbeelding gegenereerd met AI (DALL·E, OpenAI), 2026.  



We vragen u gebed voor de gezinnen 

en situaties waar het op dit moment 

moeilijk is door zorgen of ziekte.  

Afscheid ………. 

Afgelopen donderdag hebben we 

(zoals u in Parro heeft kunnen zien) 

als team afscheid genomen van juf 

…………... bij Hoeve Landzicht. Mooi 

om 20 jaar samenwerking zo af te 

kunnen ronden.  

 

Woensdag hebben we tijdens onze M-

opbrengsten vergadering de resulta-

ten weer besproken. Er zijn wat voor-

zichtige lichtpuntjes, maar ook nog 

veel vergelijkbare cijfers met vorig 

jaar. Leerlingen groeien en leren, 

maar nog niet de curve waarop we 

gehoopt hadden. We gaan door met 

alle aanpassingen die we gedaan 

hebben en houden in ons achterhoofd 

wat de adviseurs ons meegeven… Het 

is een kwestie van een lange adem.  

Tevens hebben we de kaartjes op ons 

ontwikkelbord opnieuw geschikt. 8 

van de 10 kaartjes konden naar een 

volgende kolom. Voor de meivakantie 

hebben we weer 9 kaartjes gelabeld 

die we naar een volgende fase willen 

hebben.  

 

 

16 maart is er weer een openmiddag 

voor de leerlingen die in het jaar 

2027/2028 4 jaar worden. Heeft u 

mensen in uw omgeving met 

(jongere) kinderen. Stuur of neem ze 

gerust mee voor een eerste kennis-

making!  

Kijk op de website onder de gele knop 

voor het programma.  

Het is fijn wanneer u laat weten of u 

komt middels een aanmelding.  

 

Woensdag 11 maart is het weer bid-

dag voor gewas en arbeid. Juf Nel-

lianne hoopt de gezamenlijke opening 

te leiden. We stimuleren de leerlingen 

‘s middags een kerkdienst te bezoe-

ken. U bent van harte welkom!  

 

2 april is om 14.00u onze jaarlijkse 

paasviering. U bent als (groot)ouders 

van harte welkom! Voor deze dag gel-

den de normale schooltijden. De leer-

lingen zijn omstreeks 15.15u weer uit 

op school. De viering is ook via het 

youtube-kanaal van de kerk te volgen.  

 

 

De OC is weer gestart met de vleesac-

tie.  

Lees de extra bijlage goed en bestel 

snel! 

Na de paasviering deelt de OC op het 

plein de bestellingen van de vleesac-

tie uit op het plein.   

 

De leerlingraad is heel druk geweest 

met de selectie en het inmeten van 

het nieuwe speeltoestel. Een schets-

tekening vindt u in deze nieuwsbrief. 

Hier een aantal belangrijke data: 

• Wo 13 mei sponsorloop. 

• Vr 15 en/of za 16 mei olifant weg 

(door …. ……….. - zoon van oud di-

recteur ………... die het toestel ont-

worpen heeft) 

https://www.youtube.com/@hervormdnta4405


• Za 16 mei: Ruimte maken en gras 

en valbescherming veilig stellen.  

• Di 26 en/of wo 27 mei toestel 

plaatsen door Speelmaatje.  

• Do 28 of vr 29 of za 30 valbescher-

ming terugleggen en kunstgras 

terugrollen incl. reparatie gaten 

• Ma 1 juni feestelijke opening (door 

leerlingraad). 

De OC heeft de leiding bij deze werk-

zaamheden. U kunt hen helpen door 

zich in te schrijven op één of meer 

van de werkzaamheden via Parro 

agenda - handje opsteken.   

De leerlingraad richt zich op dit mo-

ment op het organiseren van de 

sponsorloop en alles wat daar bij 

komt kijken!  

 

Iedere maandagochtend nemen veel 

kinderen zendingsgeld mee naar 

school. Dat is fijn, want zo kunnen we 

met elkaar organisaties, projecten en 

mensen steunen die Gods Woord en 

Zijn liefde verspreiden over de we-

reld! We sponsoren met dit geld Eve 

Nansamba (zie foto). 

Daarnaast bleef er ook nog geld over 

dat we konden verdelen over de vol-

gende doelen: 

Stichting Kom over en help 

(dagopvangcentrum voor kwetsbare 

kinderen): € 180,00 

Stichting Gave (kinderwerk): € 180,00 

Stichting MAF (zending en evangeli-

satie): € 180,00 

Op 5 februari heeft de LI vergaderd. 

Jan Verwoerd heeft met ons Psalm 

73 gelezen en aansluitend nagedacht 

over zondag 10 uit de Heidelbergse 

Catechismus die Gods voorzienig-

heid behandeld. 

Wij mensen zijn klein en God is zo 

groot. Hij overziet alles en weet waar 

het naartoe loopt. Maar wij begrijpen 

zoveel niet: zoveel zorgen, ellende en 

verdriet is er in de wereld en in gezin-

nen. Maar toch is het alles voorzien. 

Wat belangrijk is het dan Hem te ken-

nen! 

Tijdens deze vergadering hebben we 

met elkaar de lopende zaken op 

school besproken: de diverse 

bijeenkomsten geëvalueerd, de 

acties voor de komende bij-

eenkomsten uitgezet. De 

afgelopen periode zijn er 

ook weer een aantal dag-

openingen bezocht bij 

diverse leerkrachten. We 

zijn dankbaar om te mer-

ken dat zij ook hierin de 

kinderen aan de hand 

meenemen en vertellen 

wie de Heere Jezus is en 

hoe belangrijk het is om 

Hem te kennen. 

  

De volgende vergadering 

staat gepland op 6 mei.  

Heeft u vragen of opmerkingen, 

schroom niet om eén van de LI-

leden te benaderen. 

Maandag 9 maart wordt er een 

zwaardere stroomkabel naar de 

school aangelegd.  

Dit geeft mogelijk wat hinder in de 

verkeersstromen.  

 

Het is nog wat vroeg, maar hier alvast 

een doorkijkje naar de jaarvergade-

ring van 12 mei. 

Corina Nagel (niet te verwarren met 

Corine :-) hoopt te komen spreken. Ze 

spreekt over ‘Omdat ik het zeg!’  

Hieronder een aankondiging van hun 

inbreng deze avond.  

"Waarom mag ik geen filmpje? Waar-

om moet ik nú naar bed?" Herken-

baar? Voor je het weet, ben je de hele 

dag aan het onderhandelen en glipt 

de regie uit je handen. Vroeger was 

het simpel: "Omdat ik het zeg!" Maar 

in een moderne, minder hiërarchi-

sche wereld zoeken we naar een 

nieuwe balans tussen ruimte en rich-

ting geven.  

In deze interactieve lezing ontdek je 

de kracht van de autoritatieve of de-

mocratische opvoedstijl. We verken-

nen hoe je heldere kaders stelt waar-



in een kind veilig kan groeien, zonder 

de warme verbinding te verliezen. We 

putten hierbij uit de pedagogiek en 

de Bijbel: twee bronnen die laten zien 

dat autoriteit en liefdevolle nabijheid 

hand in hand gaan.  

Tijdens deze avond hoef je niet al-

leen maar stil te zitten en te luiste-

ren. Natuurlijk is er volop ruimte voor 

jullie eigen ervaringen en tips. Van 

elkaar leer je het meest!  

Wie is Corina Nagel? 

Je kunt haar kennen van 

de podcast ‘Omdat ik het zeg!’, waar-

in ze deelt ze hoe je als christelijke 

ouder opvoedt in de wereld van nu. 

Als godsdienstpedagoog en mede-

eigenaar van KiemPlaats combineert 

ze professionele kennis met een 

nuchtere kijk op de praktijk. Die prak-

tijkervaring doet ze dagelijks op als 

moeder van vier zoons in de leeftijd 

van 4 tot 20 jaar.  

 
   Advertentie  

 

Stichting Kwadraad (maatschappelijk 

werk) bied veel training en informatie. 

Kijk op hun website voor alle activitei-

ten en avonden.  
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