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Verrekijker
Nieuws
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kalenderjaar 2023 loopt ten einde.
Onderwijskundig kijken we terug op een mooi jaar.
Een jaar waarin we nieuwe stappen hebben gezet. Stappen die bijdragen aan een
mooie toekomst voor jullie kind(eren).
Er is veel om trots op te zijn; laat ons dat aanmoedigen om straks, in 2024, weer met
frisse energie aan het werk te gaan. Werken aan goed onderwijs.
Dat is waar we voor gaan. Elke dag opnieuw samen met jullie. 

Namens het team van de Verrekijker wens ik jullie mooie dagen toe.
Laat 2024 een jaar worden met veel genietmomenten, aandacht voor elkaar, geven
en delen, vertrouwen, verwondering en bewondering. 

Het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig zijn met elkaar.

Met vriendelijke groet.
Team De Verrekijker
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Kerstviering

We kijken met z'n allen terug op een geslaagde kerstviering. We
hebben met alle ouders, broertjes, zusjes en teamleden genoten van
de optredens die door alle kinderen zijn verzorgd. Hieronder een
kleine impressie van de viering. Hartelijk dank aan de organisatie
voor het organiseren van deze mooie avond.

Even voorstellen...

Hoi allemaal,

Mijn naam is Lise Derikx, ik ben 18 jaar oud en woon in
Wessem. Hier woon in samen met mijn vader, moeder en
broer. 
Je hebt me misschien al eens zien rondlopen in de school.
Ik ben sinds het begin van het schooljaar stagiaire in groep
4-5-6B. Ik heb al veel kunnen leren van en met de kinderen
uit mijn stagegroep. Maar hoop dat hier nog veel mooie
momenten bij komen! Buiten mijn stage ga ik naar de
Nieuwste Pabo in Sittard. Hier ben ik na het behalen van
mijn Havo diploma mee begonnen.

In mijn vrije tijd fitness ik in de sportschool en spreek ik
graag af met mijn vrienden. Ook werk ik ongeveer 2 keer
per week in een restaurant in het dorp. Hier sta ik in de
bediening. De afwisseling van voor de klas en in het
restaurant vind ik erg leuk!
Jullie hebben mij nu iets beter leren kennen. Mocht je nog
iets willen vragen mag dat altijd!

Tot donderdag!

Groetjes Lise



Groep 1
Bezoek aan het Sinterklaashuis
‘Oh, kom maar eens kijken…’ Op donderdag 23
november gingen we samen met groep 2-3 naar het
huis van Nicolaas in Weert. We hadden er heel veel
zin in om Sinterklaas en de pieten te ontmoeten,
maar we vonden het best spannend. Aangekomen in
het Sinterklaashuis kregen we een rondleiding door
het hele huis. We mochten in alle kamers gaan
kijken. We bezochten de paardenpiet in de stal van
Ozosnel, de bakkerspieten die pepernoten met ons
hebben gebakken, de kapiteinpiet die ons de
stoomboot heeft laten zien en kregen we een nieuw
kapsel van de Kapperspieten. We hebben ook
Sinterklaas ontmoet en liedjes met hem gezongen.

‘’Wisten jullie al dat wij kunnen toveren?’ We kregen namelijk bezoek van een echte
professor in onze klas. Samen met deze professor hebben we allemaal proefjes
gedaan rondom de regenboog. Zo kregen we een speciale bril waarmee we alle
regenboogkleuren zagen. Daarna hebben we geleerd hoe we kleuren kunnen
mengen, dat rood en blauw bijvoorbeeld samen paars wordt. We kregen een
reageerbuisje waarin we onze eigen regenboog in mochten maken. Als laatste
onderdeel heeft de professor vuurwerk gemaakt. Niet schrikken papa’s en mama’s,
geen echt vuurwerk! We zaten allemaal op een afstandje en de professor heeft
verschillende kleuren vuurwerk gemaakt, zelfs knettervuurwerk. Dat was heel mooi!
Zo hebben we alvast een beetje kunnen oefenen voor oud & nieuw.

Junior Academy



Groep 1
Thema 'het restaurant'

Halverwege november vielen er steeds meer appels uit de boom in ons klaslokaal.
Wat zouden we toch kunnen doen met die appels? Tante Toos stelde voor om samen
met de kinderen appelflappen te bakken. Bennie heeft geholpen. Toen we de
appelflappen in de oven wilden zetten, kwamen we Fien en Joep uit groep 2-3 tegen
in de keuken. Fien en Joep maakten groentesoep. Het leek wel of we niet op school
waren, maar bij een restaurant. Eén van de kinderen had het idee om de recepten te
wisselen. Tijdens het opeten van de appelflap ontstond er in de groep een gesprek
waarbij de kinderen vertelden dat het hen leuk leek om een restaurant in het
klaslokaal te maken. Er ontstonden allerlei ideeën voor de invulling van het thema. 
We hebben ons lievelingseten getekend. Vervolgens hebben we nagedacht over wat
we moeten verzamelen en moeten maken. De klas is verbouwd. De inventaris van de
huishoek, namelijk de keuken, is verplaatst naar de andere kant van de klas. De
tafeltjes staan zo opgesteld dat het net lijkt of je een restaurant binnenloopt als je
onze klas binnenkomt. 
In de gesprekken die we samen voerden merkten we dat we nog veel vragen hebben
'Wie werkt er in een restaurant?', 'Hoe heten die mensen?', 'Wat doen de mensen in
een restaurant?', 'Welke spullen zijn er in een keuken aanwezig?' enz. We hebben al
geleerd dat bestek bestaat uit een vork, een lepel en een mes.  
We hebben zelf pepernoten gebakken. Ze smaakten heerlijk! 
Samen met Sinterklaas en de pieten hebben we een naam gekozen voor ons
restaurant, nl. restaurant 'Lekker'. 
We spelen volop in restaurant, in de keuken als kok of in de bediening als ober of
serveerster. We gaan leren hoe je het eten netjes opdient en het is nog best wel
moeilijk om te lopen met een dienblad met daarop eten en drinken. We blijven
oefenen... totdat het lukt! 
Gelukkig is het thema nog niet afgelopen. Ons restaurant blijft geopend zodat we na
de kerstvakantie verder kunnen spelen en zelfs onze eigen menukaart kunnen
maken. 



Groepen 2-3
Start thema ‘Mmm.. wij gaan uiteten!’
Joep en Fien hadden zo van de
markt genoten dat ze ons op iets
lekkers wilden trakteren. Ze wilden
een heerlijk soepje voor ons maken.
Alleen hadden ze een
probleempje... Joep en Fien wisten
niet hoe ze de soep moesten
maken en hadden hulp nodig van
de kinderen. Samen hebben we
vervolgens een heerlijke
groentesoep gemaakt en deze
gezellig in de Kijker opgegeten. Dit
smaakte naar meer... 
 
We besloten dat we samen in de
klas aan de slag willen gaan met
het maken van ons eigen
restaurant. 

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het inrichten van ons eigen restaurant. Ook
doken we het atelier weer in om ons lievelingseten en drinken te maken. 



Groepen 2-3
Ook bedachten we een naam voor ons restaurant (‘Super smul restaurant’ &
‘restoorant trek is tu gek‘) en zijn de menukaarten gemaakt. We oefenen nu volop
met het spelen van de rollen van ober, kok en gast en de bijbehorende
handelingen.

Lezen in de kerstvakantie
De kinderen van groep 3 hebben inmiddels alle letters geleerd. We oefenen tijdens de
leeslessen met de weekteksten en in onze eigen leesboekjes. Samen met de kinderen
hebben we het erover gehad dat het belangrijk is om thuis in de vakantie ook goed te
blijven oefenen. En dat kan op verschillende manieren! Op school lezen we namelijk niet
alleen maar aan tafel, maar bijvoorbeeld ook in de boekenhoek onder een dekentje. Ook
doen we samen “chill-lezen”. De kinderen kiezen dan een plekje uit waar zij fijn kunnen
lezen. Dat kan thuis ook! De kinderen hebben een leesbingo meegekregen. Wij zijn na de
vakantie heel benieuwd op welke plekjes ze allemaal hebben gelezen! 



Groepen 4-5-6
Start thema 2: Het leven op een VOC- schip
In het begin van het thema maakten we kennis met allerlei specerijen. Wat was
het toch allemaal voor spul? En waarom werd je hier vroeger, in de Gouden eeuw,
schatrijk van? Daar zijn we inmiddels wel achter gekomen.

Mindmappen
We bekeken vensterplaten, lazen teksten, bekeken
filmpjes en gingen op bezoek op het schip 'De
Amsterdam' middels een interactieve rondleiding
op het digibord en op Chromebooks.

Met al deze kennis op zak, konden we ons al een
beetje een beeld vormen van het leven op een
VOC-schip en konden we gaan mindmappen.

Voor de kerstvakantie hebben we alle vragen die
in ons op kwamen met elkaar gedeeld.
We zijn er helemaal klaar voor om na de vakantie
op onderzoek uit te gaan!

Crea circuit
Elke woensdag doen we groepsdoorbrekend allemaal leuke creatieve activiteiten, zoals
het schilderen van een stilleven, decoreren van een fotolijstje, maken van Delfts blauwe
bordjes en het uitbeelden van schilderijen met een tableau vivant. We hebben nu 2
activiteiten gedaan. Na de vakantie gaan we verder met de rest!



Groepen 4-5-6
Sinterklaas en Kerst

Aan Sinterklaas wilden we natuurlijk ook laten weten wat we tot nu toe allemaal al
hadden geleerd over het leven op een VOC-schip, dus we gingen aan de slag met
het voorbereiden van onze optredens.

Na de gezamenlijke viering in de Kijker, gingen de kinderen van groep 5 en 6 aan
de slag met de surprises. Groep 4 kwam ook een kijkje nemen, waarna ze een
middagje lekker mochten spelen met constructiematerialen, spelletjes spelen of 
creatief bezig zijn. Toen kon het surprise-dobbelspel beginnen! Wat had iedereen
toch goed zijn best gedaan!! We hebben ervan genoten.

De optredens die we voor Sinterklaas deden hebben we aangepast en uitgebreid,
zodat we ook aan alle papa's en mama's konden laten zien wat we allemaal al
weten. Het was ontzettend leuk om te zien hoe gedreven iedereen was tijdens het
oefenen van de liedjes en rollenspellen.

Wij hopen dat u ook heeft genoten tijdens de Kerstviering.



Groepen 7-8
Thema ‘Amsterdam in de Gouden Eeuw’

We startten het thema met een startprikkel om de kinderen nieuwsgierig te maken
voor het thema. We onderzochten verschillende kruiden, specerijen en andere
producten die werden verhandeld in de Gouden Eeuw.

Binnen dit thema hebben we de focus gelegd op Amsterdam in de Gouden Eeuw. In
de eerste weken hebben we verkend waarom Amsterdam in de Gouden Eeuw zo'n
belangrijke stad werd, waarom de grachtengordels ontstonden (wisten jullie dat er in
de Gouden Eeuw ook al woningnood was?) en welke uitvindingen er in de Gouden
Eeuw zijn gedaan. Ook leerden we welke beroemde kunstenaars bekend werden in
deze tijd en waarom Amsterdam één van de belangrijkste handelscentra van Europa
werd. 

Deze voorkennis hebben we vervolgens gebruikt om onze mindmaps te maken.
Inmiddels zijn de onderzoeksvragen opgesteld en gewaardeerd. Na de kerstvakantie
starten we met de onderzoeken. 



Groepen 7-8

Uiteraard hebben we de afgelopen periode ook stil gestaan bij Sinterklaas en Kerst.
Tijdens de Sinterklaasviering speelden de twee groepen 7-8 samen een Escape
Room op papier. Het was een pittige klus om de code te kraken! Vervolgens hadden
we een gezellige surprisemiddag.

Sinterklaasviering

Natuurlijk werd er, o.a. onder begeleiding van meester Paul, ook hard geoefend
voor de kerstviering. 

Nationale Voorleeswedstrijd

Maar liefst 17 kinderen uit groep 7
en 8 deden mee aan de Nationale
Voorleeswedstrijd. Iedereen heeft
het hartstikke goed gedaan! 
Rowin Emans uit groep 8B gaat
onze school vertegenwoordigen
tijdens de regionale rondes. Van
harte gefeliciteerd! 


