
‘t Biezenblad
“Ik laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik”
- The Leader In Me

Nieuwsbrief nummer 2 – 2023/2024 – 22 december 2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit Biezenblad staat in het teken van Vieren. Iedere 
groep neemt jullie mee hoe er gevierd wordt op 
De Biezenkamp.

Er valt veel te vieren, vrijwel iedere dag opnieuw;
• Een verjaardag. 
• Een tand uit de mond.
• Een zwemdiploma.
• Doelen zijn gehaald.
• De toren in de bouwhoek is hoger dan ooit.
• Kinderboekenweek en nieuwe boeken 
 in de klas.
• Sinterklaas!
• En nu vieren we de geboorte van Jezus.
 Kerstfeest, het feest van het licht.

Door een schooljaar heen leven we van de ene 
viering naar de andere viering. De ene wordt 
uitbundiger gevierd dan een ander. Vieringen zijn 
belangrijk, in de maatschappij en ook op school. 
Vieringen bieden structuur aan een jaar, lichtpuntjes 
om naar toe te leven. Vieringen verbinden mensen 
en versterken het gevoel van saamhorigheid: we 
horen bij elkaar en zijn samen blij en verheugd.

Bij vieringen horen rituelen, ook deze zijn belangrijk 
en vaak herkenbaar voor iedereen. De jarige 
leerling heeft een feestmuts op, een diploma gaat 
de kring rond, de kerstboom wordt versierd en het 
kerstverhaal verteld. Zo geven we de rituelen door 
aan de volgende generaties. Ook dat zorgt voor 
saamhorigheid. 

De afgelopen weken hebben we niet alleen samen 
gevierd maar hebben we samen afscheid genomen 
van de vader van één van onze leerlingen. Ook 
dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Nu 
was er echter sprake van gezamenlijke verstilling 
en gevoelens van onmacht. Want hoe kan je 
troosten? Rituelen zijn ook nu weer helpend; een 
troostboekje, een boeketje, een knuffelkussen. 

En hoe ontroerend is het om te bemerken hoe 
kinderen omgaan met verdriet, hoe kwetsbaar ze 
zijn maar ook zo veerkrachtig. Het ene moment zijn 
ze verdrietig en het andere moment verschijnt er 
een lach op hun gezicht en wint het leven.

Binnenkort vieren jullie thuis het kerstfeest. Het 
feest van het licht. Het ene gezin geeft hier een 
andere (religieuze) betekenis aan dan een ander 
gezin. Maar er zijn waarschijnlijk veel overeen-
komsten.

Graag wil het team van de Biezenkamp jullie de 
volgende kerstwens meegeven: Wat er ook speelt 
en hoeveel zorgen en verdriet er is in de wereld 
en in jullie gezinnen. We hopen dat er steeds ook 
lichtpuntjes zijn en dat we als volwassenen soms 
iets meer als een kind zullen worden. Dat de zon 
doorbreekt deze dagen, lichten worden aan-
gestoken en we de kracht van het leven en licht 
blijven voelen.

Maandag 8 januari dan vieren we weer! In de 
groepen starten we met de Zilveren weken waarbij 
we twee weken weer intensief aan de slag gaan met 
de groepsmissie en een positieve groepsvorming. 
De leerkrachten en leerlingen proosten met elkaar 
op het nieuwe jaar. Wij zorgen voor kinder-
champagne, willen jullie zorgen dat uw kind een 
feestelijk glas meeneemt?

We wensen jullie hele fi jne dagen, veel lichtpunten 
en een ontspannen vakantie.

Namens het team,
Jolanda Kleinjan

Belangrijke data
12 t/m 16 februari: voorjaarsvakantie
26 februari: Studiemiddag groepen 1-2-3 
                    (school tot 12:00 uur)



Nieuws uit de groepen

GROEP 1-2A
Het is al bijna kerstvakantie. We kijken terug op 
een mooie maand. Het Sinterklaasfeest was erg 
gezellig, we hebben het o.a. gevierd door voor 
Sinterklaas te dansen.

In de themahoek hadden we de boot van 
Sinterklaas. Deze werd daarna omgetoverd tot een 
restaurant. In de hoek werd de tafel netjes gedekt. 
Je kon een echte kersttrui aandoen om aan tafel te 
gaan.

We hebben mooie stallen geknutseld. Er is heel 
enthousiast met de klei gewerkt. We hadden (op 
basis van recept brooddeeg) echte glitterklei. Dat 
was erg leuk.

GROEP 1-2B
Wat een leuke, gezellige, maar ook spannende tijd 
beleefden wij in onze groep 1-2B. Tijdens de weken 
voor 5 december speelden we in de klas op de 
stoomboot Sint en Piet. Door te verkleden en het 
feest na te spelen beleefden we alles extra intens. 
Eindelijk brak de dag aan waarop Sinterklaas naar 
school kwam, we voor hem dansten en zongen, 
hem vragen stelden en zelfs een hand gaven. Het 
was een spannend feest! 

En toen brak de periode naar Kerstmis aan. 
‘s Morgens gezellig binnenkomen met mooie 
lampjes en een haardvuurtje aan. Samen luisteren 
naar het kerstverhaal. En tijdens het spelen en 
werken op de Pannenkoekenboot gezellig een 
pannenkoek eten. Helaas was de ‘baker’ ook een 
keer ziek en was het restaurant daardoor gesloten 
(zie foto). 

Als afsluiting staat nog het kerstdiner op het 
programma en op vrijdag het maken van een 
kerststukje en spelen van gezelschapsspelletjes. En 
daarna... KERSTVAKANTIE! Fijne feestdagen en een 
fi jne vakantie allemaal! 



GROEP 1-2C
In de afgelopen maanden hebben we in de groep 
heel wat gevierd. Het waren fi jne weken in onze 
groep. Het sinterklaasfeest hebben we uitbundig 
gevierd. Er werd gedanst, gezongen en we hebben 
ons verkleed als echte pieten. 
Ook hadden we ons groepsdoel bereikt: we ruimen 
buiten netjes op. Dit hebben we gevierd door met 
elkaar koekjes te bakken. 

Nu is de tijd van Kerstmis aangebroken. In de klas is 
er een gezellige sfeer met lichtjes en de kerstboom 
die elke dag in de huishoek opgetuigd kan worden. 
Er zijn mooie kerststallen geknutseld en kerstliedjes 
gezongen. In onze themahoek, de pannen-
koekenboot, wordt er elke dag kerst gevierd. De 
tafel wordt netjes gedekt en er is veel gezelligheid. 
Een mooie voorbereiding op het kerstfeest thuis. 
Nu is het tijd om lekker te genieten van een 
heerlijke vakantie! 

GROEP 3A

Hallo allemaal,

Afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het 
thema “wij vieren feest”. 

Er zijn allerlei feesten aan bod geweest. We 
begonnen met Sint Maarten, daarna kwam Sinter-
klaas in ons land en nu vieren we bijna Kerstmis. 
Tussendoor hebben we ook nog verjaardagen van 
kinderen en onze juf gevierd. 

Woorden die bij ons het meest zijn blijven 
“plakken” bij dit thema zijn: samen, gezellig, lief 
zijn voor elkaar en delen. 

Wij wensen iedereen een hele fi jne vakantie, fi jne 
feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. 



GROEP 4A

In groep 4A hebben we vele verschillende vieringen 
met elkaar.  

Samenzijn wordt extra fi jn door de gezellige 
aankleding in de groep. We hebben spelkringen, 
we dansen en maken muziek met instrumenten. 
We leren met meerdere stemmen te zingen. We 
hebben verschillende keren al optredens verzorgd 
aan andere groepen op school. We oefenen met 
rollenspellen en kunnen het kerstverhaal al goed 
naspelen. Voor de kerst hebben we complimen-
ten-kerstballen gemaakt. Voor ieder kind hebben 
we complimenten bedacht dat bij het kind past. Het 
zijn prachtige complimenten geworden. We hebben 
een superfi jne groep. Fijne feestdagen! 

GROEP 3B
Wij vieren feest in groep 3B! 
In de afgelopen periode hebben we gewerkt 
binnen het thema “wij vieren feest”. Dit past dus 
heel goed bij het onderwerp van dit Biezenblad. 
Kinderen vertellen wat we allemaal hebben gedaan 
en hebben geleerd: 

“Ik vond het feest vieren heel leuk. Vooral dat 
we zo gezellig met elkaar waren”.
- Juul 

“Het pietenfeest tĳ dens gym vond ik heel leuk, 
want we gingen klimmen en paardje rĳ den”. En 
de gymmeesters hadden een pietenmuts op!
- Hannah K 

“Ik wist niet dat er zoveel verschillende feesten 
waren en de traktaties waren ook heel lekker”!
- Siemen 

“Ik heb geleerd dat mensen bĳ  het Holifeest 
kleurtjes over elkaar heen strooien. Dat is 
vrolĳ k”! 
- Yara 



GROEP 4B
Vieren in groep 4B

In deze periode hebben we in onze groep heel wat 
gevierd. Er waren veel kinderen jarig in deze tijd, dit 
hebben we fi jn met elkaar gevierd. Ook juf Gonnie 
en Sinterklaas waren jarig. Het Sinterklaasfeest 
hebben we uiteraard groots gevierd. Dit bracht 
veel gezelligheid in de klas. Tijdens de kerstperiode 
hebben we de kerstboom versierd met onze 
complimentenballen. Het mooiste compliment 
hangt in de boom. Wat een feest om complimenten 
van klasgenoten in ontvangst te nemen. 

We hopen dat we in de winter net zoveel te vieren 
hebben in onze groep. Maar we gaan nu eerst 
genieten van een welverdiende vakantie. We 
wensen alle ouders en kinderen een hele fi jne, 
feestelijke vakantie en tot ziens in 2024!

GROEP 5A

De maand december is een maand vol verwachting 
en waarin op school veel gevierd wordt. Op 5 
december hebben we elkaar mooie surprises 
en gedichten gegeven. Velen hadden het goed 
geheim gehouden, voor wie hij of zij een surprise 
had gemaakt, dat maakte de verrassing des te 
groter. Het was een gezellige dag!

De dagen daarna zijn we begonnen met het 
versieren voor de Kerst. De boom hebben de 
leerlingen gezamenlijk versierd met lichtjes en 
ballen. ‘s Ochtends bij binnenkomst waren de 
tl-lampen uit en op de tafels schitterden al kleine 
lichtjes, waarbij veel mooie verhalen gelezen 
werden. Onder het zingen van kerstliedjes hebben 
we vele middagen gezellig geknutseld. 
Donderdag 21 december hebben we de 
Kerstviering met muziek, een mooi Kerstverhaal 
en een lopend buffet. 

We wensen iedereen fi jne Kerstdagen en een mooi, 
gezellig en gelukkig nieuwjaar!!



GROEP 5B
Vieren in groep 5b

Dit jaar mochten we met Sinterklaas voor het eerst 
surprises, met een gedicht maken voor elkaar. 
Wat was het gezellig, leuke surprises en prachtige 
gedichten.

In de aanloop naar kerst maken we het gezellig in 
de klas. Er hangen heel veel lichtjes en de kinderen 
hebben ook nog een lichtje op hun tafeltje. Elke 
ochtend bij binnenkomst brandt er een haardvuurtje 
(op het digibord) en lezen we stil in ons boek, bijna 
in het donker. Ook bij de eetmomenten branden 
alleen de kerstlichtjes. We hebben gesproken over 
het kerstverhaal en waarom licht bij kerstmis hoort.

Naast deze feestdagen vieren we ook feest als er 
een doel gehaald is in de klas. Deze week vieren 
we dat we goed naar elkaar kunnen luisteren. Daar 
hebben de kinderen hard aan gewerkt. De kinderen 
kiezen zelf hoe ze het willen vieren. Bij het behalen 
van het vorige doel hebben we een fi lm gekeken 

GROEP 6Beste ouders/ verzorgers,

De laatste periode hebben we veel feest gevierd.
Van verjaardagen tot Sinterklaas naar Kerst. Het is 
heel gezellig in groep 6!

Verjaardagen:
We vieren natuurlijk van iedereen de verjaardag!  
We zingen eerst ‘’Lang zal hij/zij leven’’ in verschil-
lende talen + het lied ‘’Als je jarig bent dan...’’ 
Daarna trakteren we natuurlijk ook nog. Het mag 
zoet zijn maar, grotendeels gezond. 

Sinterklaas:
We hebben tijdens de start van de dag eerst 
Sinterklaas welkom geheten, surprises uitgedeeld 
en cadeautjes uitgepakt. Het waren de mooiste 
surprises! Van tafelvoetbal tot honden. Het was heel 
gezellig! We hebben ook een fi lm gekeken. Tot slot 
kwam Sinterklaas nog even bij ons langs met de 

pieten natuurlijk, ze hebben lekker veel pepernoten 
gestrooid. 

Kerst:
Tijdens het Kerstdiner neemt iedereen iets mee. We 
versieren de kerstboom met de klas. Komen jullie 
ook allemaal naar de Kerstavond op school? Er 
staan ook kinderen met instrumenten voor de deur. 
En een weetje: als je koekjes en chocolademelk 
koopt voor vijftig cent gaat het naar het goede doel 
‘ALS’.

We wensen iedereen prettige feestdagen toe en 
alvast de beste wensen voor het jaar 2024!

Met vriendelijke groet:
Ilaysa en Lonneke, namens groep 6.

met popcorn erbij. Nu wilden ze graag spelletjes 
met elkaar spelen. Daarmee sluiten we deze 
periode op vrijdagochtend af.

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!
Job en Lidwien



GROEP 7
In groep 7 staat het vieren vaak centraal. Vieren is 
immers een belangrijke manier om stil te staan bij 
mooie, fi jne momenten en behaalde successen. 
Zo vieren we regelmatig dat we onze (leer)doelen 
halen en dat wij als klas goed kunnen samen-
werken. We staan bijvoorbeeld stil bij een lastig 
rekendoel dat eerst niet lukte, maar met inspanning 
en moeite uiteindelijk wel! Het is van belang stil te 
staan bij verandering en groei, om er vervolgens op 
terug te kunnen kijken, hoe klein de verandering 
ook is. Niet alleen het eindresultaat, maar ook de 
weg ernaartoe. Vieren is goed voor het opbouwen 
van zelfvertrouwen en het verhogen van het leer-
plezier. Het vieren doen we door samen spelletjes 
te spelen, koekjes te bakken of te genieten van een 
mooi (voorlees)verhaal.   

Daarnaast zit december vol met warme dagen 
waarop feest en gezelligheid voorop staan. We 
hebben prachtige surprises en gedichten gemaakt 
voor tijdens Sinterklaas waar ik trots op ben. De 
klas heeft tijdens het kerstdiner samen genoten 
van heerlijke hapjes en drankjes die we met elkaar 
konden delen. Ook zijn er veel klassendoelen en 
persoonlijke doelen gehaald door elke dag in te 
checken en ons beste beentje voor te zetten.  

In de vakantie kunnen we de spreekwoordelijke 
teugels ook even laten vieren. Tijd om met vrienden 
en familie weer op te laden. Wij kijken terug op 
een feestelijke maand. In januari gaan we er weer 
uitgerust tegenaan!  

GROEP 8A
In groep 8 zijn vele zaken toekomstgericht. Hierna 
gaan de leerlingen immers naar het Voorgezet 
Onderwijs. Daarmee zal er een hoofdstuk worden 
afgesloten, 'het Biezenkamp hoofdstuk'. Een 
treffende en bijpassende uitspraak luidt: Waar de 
ene deur dichtgaat, gaat de andere open. Het 
hebben van een vooruitstrevende blik is essentieel, 
echter mogen we het hier en nu niet vergeten. 
Geregeld moeten we stilstaan bij het ‘hier en nu’. 
Balans vinden in welke zaken voor jou belangrijk 
zijn, om geworven bevindingen vervolgens mee te 
nemen in het dagelijkse handelen.  

De kinderen vergaren veel kennis op de basis-
school, maar het ontwikkelen en achterhalen 
van hun eigen persoonlijke identiteit is van een 
nog groter belang. Het ontdekken van de eigen 
normen en waarden in verhouding tot de huidige 
maatschappij.  
Het stilstaan en het vieren van vieringen biedt die 
mogelijkheid om gezamenlijk aan de slag te gaan 
met een saamhorigheidsgevoel, gemeenschaps-
gezin én onderlinge solidariteit. Vieringen geeft 
leerlingen dé ruimte om hun eigen horizon te 
verbreden. Het brengt de leerlingen in aanraking 
met onderwerpen die normaliter minder vaak aan 
bod komen.  

Een wereldwijde uitspraak die wordt gebruikt om 
de Italiaanse levensstijl uit te drukken is La dolce 
vita. De boodschap die hierin verscholen ligt, kan 
worden omschreven met: pluk de dag, geniet van 
het leven! Recentelijk is mij een advies gegeven die 
ik hieraan koppel. Deze wil ik graag aan jullie allen 
meegeven. “Richt je leven goed in Emma, je hebt 
maar één ticket!”.  
Sta stil bij alles om je heen waar jij energie uit haalt, 
omring je met mensen die jou energie geven en 
vier bijzondere momenten met deze mensen. 

Ik wens jullie allen een zalig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar! 

Afsluitend de cliché woordgrap: Tot volgend jaar! 

Typt, met vriendelijke kerstgroeten,  

Emma van Marwijk 



GROEP 8B
Op het moment van dit schrijven zitten mijn 
leerlingen gebogen over hun tafels hun hersenen te 
kraken over een aantal uitdagende rekensommen. 
Het nodige gezucht en gekreun stemt de verder 
rustige ruimte. Ik negeer deze sympathieke klanken 
van verzet tegen het schoolwerk. School is immers 
een leerinstituut. Maar het moet wel een instituut 
zijn waar de leerlingen zich senang voelen, veilig 
zichzelf kunnen zijn. Dat is één van de belangrijkste 
randvoorwaarden om tot leren te komen. Deze 
laatste weken hebben de beide groepen 8 fl ink 
geploeterd aan Cito-toetsen voor de vakken 
spelling, begrijpend lezen en taal. We hebben 
vergaderd over de voorlopige adviezen van de 
leerlingen en daarbij zijn alle kinderen uitgebreid de 
revue gepasseerd. Zoveel verschillende karakters 
en eigenschappen bij elkaar in een kleine ruimte. 
Dat botst zo nu en dan maar gaat vooral heel goed 
samen. Soms vanzelfsprekend, soms verrassend. De 
maatschappij in het klein. Saamhorigheid creëren 
met ruimte voor elkaars eigenaardigheden en 
persoonlijkheden. Wellicht nog belangrijker dan de 
cognitieve run naar carrière. 

Nu raken we op school en in de klas in de 
kerstsfeer. De gangen zijn versierd met fonkelende 
lichtjes en kleurrijke ornamenten en klaslokalen 

worden omgetoverd tot knusse plekken. Maar dat 
alles krijgt pas echt waarde als je oprecht aardig 
voor elkaar bent. En niet nu alleen gedurende 
deze dagen maar het liefst zo vaak mogelijk. Vier 
zoveel momenten als je kan, richt het zelf in met 
mooie, waardevolle mensen om je heen. Trek die 
mooie Bordeaux open omdat je met de juiste 
persoon bent, dan wordt het moment vanzelf de 
gelegenheid. Wacht niet te lang met najagen van 
welke droom in welke vorm dan ook. Doe het nu. 
Investeer in elkaar en wees lief.

Zoals Morrissey van The Smits ooit zong:

It’s so easy to laugh,
It’s so easy to hate
But It takes strength to be gentle and kind
(I know it’s over)

Sylvain Verhoeven



Gedoe op Whatsapp
Bijdrage van Michelle van Wichen, jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid

De klas van je kind heeft een appgroep gemaakt waar iedereen lid van is. Er wordt gezellig over en weer 
‘gekletst’ en grappige foto’s uitgewisseld. Maar het kan ook minder gezellig worden. 

Bijvoorbeeld:
• Iemand uit de groep stuurt een gemeen berichtje over een ander kind.
• Een kind scheldt een ander uit of maakt een ander kind belachelijk.
• Kinderen worden uit de groep gegooid.
• Iemand gooit foto's of filmpjes van iemand anders in de groep.
• Iemand stuurt ongepaste foto’s of filmpjes in de appgroep.

Hoe herken je digitaal pesten?
Digitaal gepest worden is voor kinderen net zo erg als gepest worden in het echt. Kinderen vertellen niet snel dat zij 
gepest worden. Daarom is het belangrijk dat je let op signalen van pesten bij je kind en op tijd ingrijpt. 

Wat kun je doen?
- Praat regelmatig met je kind over hoe je je gedraagt op sociale media. Wat zeg en doe je wel op sociale

media en wat kan echt niet? Stel hiervoor regels op en vraag ook regelmatig aan je kind hoe het gaat op 
Whatsapp. 

- Vraag ook de leerkracht om op school aandacht te geven aan hoe je je gedraagt op sociale media. Zo is de 
hele klas erbij betrokken en kunnen zij bijvoorbeeld hun ‘eigen’ regels maken.

- Maak je kind mediawijs! Let daarbij zelf ook goed op wat je kind doet en met wie het online contact heeft. 
Vanaf een jaar of 9 kan je kind zelf allerlei accounts aanmaken op sociale media. Let er vooral op dat hij niet 
te veel foto's van zichzelf maakt en deelt. En spreek af dat jij ook kunt kijken wat hij online doet. Vertel je 
kind dat je aan onbekende vrienden geen informatie moet geven over waar je woont of waar je naar school 
gaat.

Nuttige sites
• JGZ GGD Gelderland Zuid - Media
• Mediawijsheid.nl
• NJI- mediaopvoeding
• Hoe?Zo!Mediawijs

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik ben er voor allerlei 
vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind.

Bel of mail met je vraag of voor een afspraak :

Telefoon: 06-13840799 
E-mail: mvanwichen@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
jgz.ggdgelderlandzuid.nl

Daarnaast ben ik één keer per maand op donderdag aanwezig op school van 13:30-14:00.  Ik zit in een 
kamer naast Jolanda Kleinjan. 

- 25 januari (afwezig vanwege scholing)
- 22 februari 
- 14 maart
- 11 april  
- 16 mei
- 6 juni 

Volg jij ons al op Facebook en Instagram?

Met de GroeiGids app houd je makkelijk alle ontwikkelingen van je kind bij. Van zwangerschap tot puberteit. Inclusief betrouwbare 
informatie over gezond opgroeien en opvoeden. 
Benieuwd? Kijk voor meer informatie over de groeigids op onze website! 

  



Luistertip! Podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over 
gevoel’  

GGD Gelderland-Zuid heeft een tweede seizoen van de podcastserie over 
opvoeden gemaakt. Ouders, kinderen (4-12 jaar) én een deskundige in de 
opvoedkunde laten zien dat het niet altijd perfect hoeft te gaan. Dat het ook oké 
is als je soms even iets niet weet en dat je daarin niet de enige bent. De 
afleveringen gaan over echtscheiding en prestatiedrang & sociale druk.  
Een leuke luistertip voor in de vakantie! 

De podcast is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast 

 





VERNIEUWDE ROUTE
GEZINS-ACTIVITEITEN
KERSTSTALLEN-EXPO
INSPIRERENDE LICHTKUNST

16 DEC 2023
T/M

7 JAN 2024

IN

MUSEUMPARK
ORIENTALIS

WWW.FEESTVANLICHT.NL

FEEST
VAN

LICHT


