TBIEZENBLAD

“lk laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik”
- The Leader In Me

Beste ouder(s), verzorger(s),

We sluiten het kalenderjaar 2024 bijna af.

De laatste weken op school stonden in het teken
van voorbereiden op het Sinterklaasfeest en
vervolgens het kerstfeest.

Vieren vinden we belangrijk op De Biezenkamp.
Vieren van successen, vieren van de geboorte van
een broertje of zusje, vieren van verjaardagen, het
vieren van feesten.

Vieren is het thema van dit Biezenblad en ik hoop
dat jullie dit met plezier doorlezen en bekijken om
zo een beeld te krijgen van de hele school en niet
alleen van de groep van uw zoon/dochter.

Aan mij de eer om het Biezenblad te openen met
een korte overpeinzing, een soort kerstgedachte.
Eerlijk gezegd kostte het me dit jaar al heel wat
overpeinzingen om een korte overpeinzing op
papier te krijgen, tot deze ochtend ineens het licht
verscheen.

Ik bracht een bezoekje in één van onze kleuter-
groepen. De leerlingen en de leerkracht waren net
bezig om het lokaal zo donker mogelijk te maken;
alle lampen uit en de screens naar beneden. Er
werd een experiment gedaan. De leerkracht stelde
een vraag die mij raakte, namelijk: “Zien jullie het
donker?”

In het donkere en stille lokaal, de kinderen waren er
namelijk enorm stil van geworden, realiseerde ik me
hoeveel verschillende antwoorden er op deze vraag
kunnen zijn;

BELANGRIJKE INFO

e “Ja, ik zie het donker, want ik maak me zorgen

"

e “Ja, ik zie het donker, want er is de laatste tijd zo
veel donkers in mijn en onze wereld...."”

De volgende opdracht van de leerkracht was: “lk
doe nu één kaars aan, welke effect heeft deze
kaars?”

En in het licht van dit ene kaarsje voelde ik dat dit
alles te maken heeft met de kerstgedachte:

Hoe kunnen wij, volwassenen, zorgen dat kinderen
leren omgaan met het donker en ook lichtjes blijven
zien en lichtjes zijn voor zichzelf en de ander?

Ik wens jullie allen, namens het team van de
Biezenkamp, de beleving die ik in het donkere
leslokaal had. Namelijk het donker zien en de
beleving van het effect van een klein lichtpuntje.

Hele goede feestdagen en een ontspannen
vakantie en graag tot maandag 6 januari!

Namens het team,
Jolanda Kleinjan



GROEP 1-2A

We hebben gezellige, mooie, maar ook spannende
momenten achter de rug in onze groep tijdens

de Sinterklaasperiode. Natuurlijk volgden we het
Sinterklaasjournaal en op 5 december mochten we
optreden voor de Sint en zijn Pieten. Eén van de
Pieten was die dag ook jarig en namens onze klas
kreeg hij een mooie slinger en we hebben voor
hem gezongen.

Daarna brak de kerstperiode aan. We hebben
genoten van het kerstverhaal, mooie boeken en er
zijn ook eigen boekjes gemaakt. In onze hoek was
een tafel waar men fijn samen van een kerstdiner
kon genieten. Dat kon, al dan niet, gekleed in een
echte kersttrui.

Na een echt kerstdiner op donderdagavond begint
vrijdag de kerstvakantie.

ledereen hele fijne dagen en een goede
jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar.

Lieve groet, groep 1-2A

GROEP 1-2B

Wat een leuke, gezellige, maar ook spannende

tijd beleefden wij in onze groep 1-2B. Tijdens de
weken voor 5 december kochten Sint en Piet veel
speelgoed in onze speelgoedwinkel in de klas. Er
werd volop verkleed. En dan...eindelijk brak de dag
aan waarop Sinterklaas naar school kwam, we Piet
verrasten met een verjaardagstaart en een versje.
Dat was leuk!!

En daarna brak de periode naar Kerstmis aan. ‘s
Morgens gezellig binnenkomen met mooie lampjes
en een haardvuurtje aan. Samen luisteren naar

het kerstverhaal. En tijdens het spelen en werken
gezellig de tafel dekken en samen lekker eten.
Helaas hebben we deze periode veel verschillende
invaljuffen gezien, maar juf Ellen bleef vertrouwd
voor de groep. Heel fijn!

Als afsluiting nog het kerstdiner en dan...
KERSTVAKANTIE!

Fijne feestdagen en een fijne vakantie allemaal!



de andere dozen staat. We lezen boeken met
G ROE P 1 _ZC sfeervolle kerstverhalen en hebben in de kring het
Kerstverhaal nagespeeld.
Met Sofia hebben we deze week gevierd dat haar
broertje Philip is geboren, met haar zijn we blij en
zien haar enorm genieten nu zij zich echt grote zus
voelt.
En wat kijken de kinderen uit naar het kerstdiner!
Een bijzondere en mooie tijd die we daarmee
feestelijk afsluiten.

De kinderen in groep 1-2C hebben genoten van de
afgelopen periode waarin veel gevierd werd. Het
begon met het knutselen van een lampion voor de
optocht van St. Maarten, het feest waarin delen
centraal staat. Ook vierden we met een pyjamadag
dat we heel goed in de luisterhouding kunnen
zitten.

Sinterklaas was het volgende hoogtepunt. Drie
weken lang leefden de kinderen mee met het wel
en wee in het Sinterklaasjournaal. In de klas werd
de huishoek het Pietenhuis en hadden we een
speelgoedwinkel waar de Sint zijn cadeautjes kon
kopen. Meters inpakpapier gingen erdoor om alles
feestelijk in te pakken en bij de kinderen te
bezorgen. Menigeen ging helemaal op in dit spel.
En nu is al onze aandacht bij Kerst. We knutselen
glinsterende sterren en hebben met veel plezier
aan de mooie kijkdoos gewerkt die in de aula bij

de toekomst wel een paar meesterkoks in onze

GROEP 3A EN 3B middent

We kijken terug op een warme en feestelijke tijd
waarin we samen geleerd, gespeeld en gevierd
hebben. Want of het nu gaat om een gezellige
maaltijd, een feestdag of gewoon samen zijn: vieren
doe je met elkaar!

Groepen 3 vieren feest!

In groep 3 staat het thema “vieren” centraal, en
wat hebben we al veel mooie momenten beleefd!
In onze klas is een gezellig restaurant ingericht,
waar de kinderen als echte chefs, obers en gasten
spelen. Zo leren we niet alleen over samenwerken,
maar ook over hoe je feestelijke momenten met
elkaar kunt delen.

Groeten van de leerkrachten en kinderen van
groep 3.

Het vieren begon natuurlijk al met Sinterklaas:
samen zingen, pepernoten eten en genieten van
een bezoekje van de goedheiligman. En morgen
hebben we een heel bijzonder moment: het
kerstdiner in de klas. ledereen brengt iets lekkers
mee, en we gaan samen smullen en genieten van
de sfeer.

Als kers op de taart hebben we een uitstapje
gemaakt naar restaurant Charley’s in Beek-
Ubbergen. Wat een ervaring was dat! De kinderen
mochten een kijkje nemen achter de schermen in
de keuken, vragen stellen aan de medewerkers
en natuurlijk... frietjes eten met een glaasje ranja
erbij. Ze hebben geleerd hoe het eraan toegaat
in een echt restaurant, en wie weet hebben we in




GROEP 4

Vieren in groep 4.
In de herfstperiode hebben we in onze groep heel
wat gevierd.

Het Sinterklaasfeest was wederom erg gezellig. We
volgden het Sinterklaasjournaal en maakten een
prachtig creatief werkje. De viering op 5 december
was sfeervol en extra leuk omdat er een Piet jarig
was. Deze Piet verdiende zelfs een streep op

onze thermometer, omdat hij zo rustig binnen kon
komen. De overige strepen van ons groepsdoel,
we moesten er 50 halen, hebben we helemaal zelf
verdiend. Dit vierden we met een gezellige
pyjama-dag op school. Compleet met knuffels,
sloffen, een kerstfilm en popcorn!

Daarnaast werd er ook nog een broertje geboren
bij Vivién thuis: van harte gefeliciteerd met de
geboorte van Philip. We maakten een klein cadeau-
tje voor Philip en kregen een lekkere traktatie op
school.

GROEP 5A EN 5B

Tenslotte hebben we genoten van een fijn
kerstdiner. Het kerstverhaal werd ook verteld: we
stonden stil bij de geboorte van een ander,
bijzonder kind dat wel 2000 jaar geleden werd
geboren. Mooi dat we dit nog steeds vieren.

We hopen dat we in de winter net zoveel te vieren
hebben in onze groep. Maar we gaan nu eerst
genieten van een verdiende vakantie. We wensen
alle ouders en kinderen een hele fijne, feestelijke
vakantie en tot ziens in 2025.

December 2024

De maand december is een maand vol
verwachtingen waarin op school veel gevierd wordt.
Op 5 december hebben we elkaar mooie surprises
en gedichten gegeven. Voor de groepen 5 was dat
nieuw en de eerste keer op school. Velen hadden
het goed geheim gehouden voor wie hij of zij een
surprise had gemaakt. Dat maakte de verrassing
des te groter. Het was een feestelijke en gezellige
dag!

De dagen daarna zijn we begonnen met het
versieren voor de Kerst. De kerstboom werd door
de leerlingen gezamenlijk versierd met lichtjes

en ballen. ‘s Ochtends bij binnenkomst waren de
tl-lampen uit en op de tafels schitterden kleine
lichtjes. Hierbij lazen we prachtige prentenboeken
met uiteenlopende kerstverhalen en een mooie
kerstgedachte.

Donderdag 19 december hebben we genoten
van een sfeervolle Kerstviering met muziek, zang,
kerstverhaal en een gevarieerd lopend buffet.

De leerlingen gaan fijn ontspannen de vakantie in.
Waarin veel gezelligheid en speelplezier zal zijn
voor hun.



GROEP 6A EN 6B

Hoewel kinderen op de basisschool veel kennis
opdoen, is het ontdekken van hun eigen identiteit
minstens zo belangrijk. Het gaat hierbij om het
ontwikkelen van persoonlijke normen en waarden in
de context van onze huidige samenleving.

Vieringen bieden een uitstekende gelegenheid om
dit proces te ondersteunen. Ze creéren een gevoel
van saamhorigheid, versterken de gemeenschapszin
en bevorderen onderlinge solidariteit. Bovendien
stellen vieringen leerlingen in staat hun horizon te
verbreden door hen in aanraking te brengen met
onderwerpen die in het dagelijks leven minder aan
bod komen.

De ltaliaanse uitdrukking “La dolce vita” vat een
levensfilosofie samen die draait om het genieten

-

In mijn lokaal zijn meestal dertig personen aanwezig
die allemaal hun eigen talenten, uitdagingen en
successen hebben. Men kan vergeten hoe belang-
rijk het is om stil te staan bij wat er op een dag in
de klas allemaal bereikt wordt, groot of klein. Vieren
in de klas is niet zomaar iets leuks; het zorgt ervoor
dat we als groep sterker worden en dat we ons
allemaal gewaardeerd voelen.

Wanneer we iets vieren, dan kan dat om
verschillende redenen zijn zoals voor het begrijpen
van een moeilijke opdracht na een tijd lang
inspanning. Een toets waaruit blijkt dat je al meer
kan dan je dacht, een succesvol project of ook
vieren wanneer iemand een extra stap heeft gezet
om aardig te zijn. We staan hierbij stil en we voelen
ons trots. Die momenten laten ons zien dat hard
werken loont en dat fouten maken mag, want
uiteindelijk kun je ervan leren en groeien.

Vieren helpt ook om een positieve sfeer in de

klas te houden. Samen lachen om grapjes, fouten
maken en trots zijn op wat we bereiken verbindt ons
als groep. Het maakt dat we ons allemaal gezien
voelen, en dat zorgt ervoor dat iedereen met meer
zelfvertrouwen naar school komt.

Het mooie is dat vieren niet iets groots hoeft te zijn.
Een complimentje, een kleine knipoog naar een
goede actie, of een applaus voor iemand die iets

van het moment en het leven ten volle te leven.

In dit kader willen we graag een recent ontvangen
advies met jullie delen: “Richt je leven goed in, je
hebt maar één ticket!” eveneens het levensadvies
waar Emma’s opa naar leefde “Leven in de
breedte”.

We moedigen jullie aan om stil te staan bij de
dingen die je energie geven, je te omringen met
mensen die je inspireren, en bijzondere momenten

met hen te vieren.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

Afsluitend met een knipoog: tot volgend jaar!

Met vriendelijke kerstgroeten,
Emma en Linsey

GROEP 7

heeft overwonnen kan al genoeg zijn. Soms pakken
we groter uit met een leuke activiteit, een spel of
genieten van een mooi (voorlees)verhaal. Zo leren
we dat vieren niet alleen voor grote dingen is,

maar juist ook voor de kleine stapjes onderweg.

December zit vol met warme dagen waarop

feest en gezelligheid voorop staan. We hebben
prachtige surprises en gedichten gemaakt voor
tijdens Sinterklaas waar ik als meester trots op

ben. De klas heeft tijdens het kerstdiner samen
genoten van heerlijke hapjes en drankjes die we
met elkaar konden delen. Ook zijn er deze periode
veel klassendoelen en persoonlijke doelen gehaald
door elke dag in te checken en ons beste beentje
voor te zetten.

Dus, we blijven in groep 7 kijken naar wat we
samen of op eigen kracht kunnen bereiken. In de
vakantie kunnen we de spreekwoordelijke teugels
ook even laten vieren. Tijd om met vrienden en
familie weer op te laden. Wij kijken terug op een
feestelijke maand. In januari pakken we de draad
weer op!

Niels Lelie



GROEP 8

Op het moment van dit schrijven zitten mijn
leerlingen gebogen over hun tafels hun hersenen te
kraken over een aantal uitdagende rekensommen.
Het nodige gezucht en gekreun stemt de verder
rustige ruimte. Ik negeer deze sympathieke klanken
van verzet tegen het schoolwerk. School is immers
een leerinstituut. Maar het moet wel een instituut
zijn waar de leerlingen zich senang voelen, veilig
zichzelf kunnen zijn. Dat is één van de belangrijkste
randvoorwaarden om tot leren te komen. Deze
laatste weken heeft groep 8 flink geploeterd aan
Cito-toetsen voor de vakken spelling, begrijpend
lezen en taal. We hebben vergaderd over de
voorlopige adviezen van de leerlingen en daarbij
zijn alle kinderen uitgebreid de revue gepasseerd.
Zoveel verschillende karakters en eigenschappen
bij elkaar in een kleine ruimte. Dat botst zo nu

en dan maar gaat vooral heel goed samen. Soms
vanzelfsprekend, soms verrassend. De maatschappij
in het klein. Saamhorigheid creéren met ruimte voor
elkaars eigenaardigheden en persoonlijkheden.
Wellicht nog belangrijker dan de cognitieve run
naar carriere.

Nu raken we op school en in de klas in de

kerstsfeer. De gangen zijn versierd met fonkelende
lichtjes en kleurrijke ornamenten en klaslokalen
worden omgetoverd tot knusse plekken. Maar dat
alles krijgt pas echt waarde als je oprecht aardig
voor elkaar bent. En niet nu alleen gedurende deze
dagen maar het liefst zo vaak mogelijk. Vier zoveel
momenten als je kan, richt het zelf in met mooie,
waardevolle mensen om je heen. Trek die mooie
Bordeaux open omdat je met de juiste persoon
bent, dan wordt het moment vanzelf de gelegen-
heid. Wacht niet te lang met najagen van welke
droom in welke vorm dan ook. Je hebt maar één
ticket in dit leven. Doe het nu. Investeer in elkaar en
wees lief.

Zoals Morrissey van The Smits ooit zong:
It's so easy to laugh,

It's so easy to hate

But It takes strenght to be gentle and kind

(I know it's over)

Sylvain Verhoeven

Fijne feestdagen

De Kerstwerkgroep kijkt terug op een sfeervolle, gezellige avond met een
diner voor de kinderen en een samenkomst voor ouders op het plein!
Alle ouders die dit mede mogelijk hebben gemaakt; bedankt!
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MARIKENHUIS

Thema-avond
Kanker in het gezin, wat betekent dat voor
kinderen?

Maandag 13 januari 2025 van 19.30 - 21.30 uur

Voor ouders van kinderen die in hun gezin te maken krijgen met kanker
(ouder, broer/zus, grootouder). Ervaring leert dat de confrontatie met kanker
van een naaste grote impact heeft op kinderen en jongeren.

Interactieve lezing van Kim Messelink, AYA-verpleegkundige en
orthopedagoog.

Introductie op de KASAM-lotgenotenbijeenkomsten (kanker heb je samen)
voor kinderen van £ 7 — 12 jaar.

Informatie over LEF! voor jongeren tussen + 12- 18 jaar

Wil je deze avond bijwonen? Meld je dan (gratis) aan op www.marikenhuis.nl
Ouders en jongeren zijn welkom.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anneke v.d. Heijden,
coordinator jongeren Marikenhuis: a.vanderheijden2013@gmail.com
06 38000042
Marikenhuis Nijmegen, IPSO - Centrum voor leven met en na kanker

Slotemaker de Bruineweg 163, Nijmegen
www.marikenhuis.nl
welkom@marikenhuis.nl
024 -3031522 | 06-1307 7306



