TBIEZENBLAD

“lk laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik”
- The Leader In Me

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit keer staat 't Biezenblad in het teken van
afscheid. Net als de afgelopen weken.

Tijdens het zeer geslaagde Biezenfestival werd ik
letterlijk en figuurlijk flink in de bloemen gezet.

Wat heb ik genoten van alle vrolijkheid, verbonden-
heid, optredens, lieve en ontroerende woorden en
geweldige cadeau’s.

Ik wil jullie daar nogmaals voor bedanken.

Mijn toespraak heb ik afgelopen zondag in Parro
gedeeld, dus ik houd het nu kort.

Dank lieve ouders, dank lieve leerlingen en dank
lieve collega’s voor de prachtige tijd in Beek.

En ik wens jullie en mijn opvolger Simone Leenders
een hele fijne start en heel veel mooie
ontmoetingen.

Liefs van Jolanda

BELANGRIJKE DATA

Een Biezenblad vol afscheid!

We nemen afscheid van schooljaar 2024-2025.

En wat is er weer veel gebeurd in dit jaar. Fijne

en verdrietige dingen. In de klassen en in de
gehele school hebben we gemerkt dat we al deze
gebeurtenissen samen een plek kunnen geven.
Want samen rouwen en samen vieren maakt dat
verbondenheid groeit en bloeit.

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid
van al onze schoolverlaters uit groep 8;

Jelle, Olivier, Kim, Maren, Mae, Sam, Edouard,
Joes, Nathan, Reza, Gijs, Marla, Nuriya, Maya,
Floris, Stacy, Lynn, Khian, Merit, Sigren, Loe,
Senne, Montazar, Maris, Joshua, Livia en Sophie,
wij wensen jullie heel veel plezier en succes in het
voortgezet onderwijs.

We nemen ook afscheid van Kai, Kenji en Roan en
wensen hen een hele goede start en tijd in hun
nieuwe land: Spanje.

En helaas hebben we meer verhuisleerlingen, maar
die blijven in Nederland. We wensen Liv, Ayla en
Luka heel veel plezier op de nieuwe school.

En tot slot nemen we afscheid van juf Pien, juf Anita
en juf Jolanda. Natuurlijk wensen we hen ook heel
veel plezier en goeds.

Een hele fijne zomer en een hartelijke groet van
het team van De Biezenkamp!



GROEP 1-2A

Nog eventjes en dan is schooljaar 2024-2025 vaak zien. Vandaag was juf Ellen er voor het laatst.
alweer voorbij. We mochten voor het eerst werken Ook die kunnen we gelukkig nog blijven zien. We
in het vernieuwde klaslokaal, met het nieuwe krijgen er een lieve juf voor terug. Juf Dineke komt
meubilair. In het begin was het even wennen, maar volgend jaar elke donderdag bij ons in de groep.

nu weten we goed waar alles staat.
Een heel mooi moment was natuurlijk het Biezen-

Het was een goed jaar, gezellig en we hebben veel festival. We hadden een lied uitgekozen wat goed
gedaan en veel geleerd. aansloeg en wat we
vaak hebben kunnen
De laatste twee weken zijn we eigenlijk al bezig oefenen. Het was heel
met afscheid nemen. Eerst van iemand die al leuk om te kunnen
eerder op vakantie optreden en om op
ging. Natuurlijk die dag een mooie
afscheid van onze boog te maken voor
klasgenootjes, de juf Jolanda.
oudste kleuters die
volgend jaar naar Nu gaan we lekker
groep 3 gaan. We genieten van een
zullen ze missen, mooie vakantie. Heel
maar gelukkig veel plezier en tot in
kunnen we ze nog het nieuwe schooljaar.

GROEP 1-2B S

En dan is schooljaar 2024-2025 alweer voorbij nog veel andere dingen zijn die hier niet genoemd
gevlogen! Wat was het een fijn schooljaar. Deze zijn; hiervoor ook DANK!)

week hebben we afscheid genomen van juf Lynn,

juf Marit en meester Floyd. Fijn dat zij ons zo goed Geniet allemaal van een schitterende zomervakan-
hebben kunnen helpen dit schooljaar! tie! Tot 18 augustus!

We hebben ook afscheid genomen van 14 kinderen
die na de zomervakantie naar groep 3 gaan. We
hopen dat ze nog regelmatig een bezoekje zullen
brengen aan 1-2B. Nogmaals heel veel plezier in
groep 3!

Tenslotte wil ik alle ouders nogmaals hartelijk
danken voor het vertrouwen! Ook heel erg bedankt
voor alle hulp die is geboden bij bijvoorbeeld

het rijden naar de Blije Dries, de Cenakelkerk, de
Lindenberg, de Bastei, de speeltuin in Millingen,
het helpen in de moestuin en het helpen met het
poetsen van de materialen en het lokaal (er zullen




GROEP 1-2C

GROEP 3A

Groep 3A sluit een prachtig schooljaar af!

Wat is het jaar voorbijgevlogen in groep 3! Van het
leren lezen, schrijven en rekenen tot het maken
van mooie tekeningen en het optreden voor een
groot publiek — wat hebben we met z'n allen hard
gewerkt én genoten!

Een bijzonder hoogtepunt dit jaar was het Biezen-
festival, waar de groep schitterde op het podium
met een echte jungledans! Voor sommigen best
spannend, want het schoolplein stond vol met
ouders, opa’s, oma’s en broertjes en zusjes enz.
Maar wat hebben ze het geweldig gedaan! Met
stralende gezichten en swingende heupen dansten
ze alsof ze nooit anders hadden gedaan.

Naast de dans hadden we ook een prachtig (crea-
tief) project: vijf indrukwekkende (jungle)dieren zijn
getekend door de kinderen. De leeuw, het luipaard,
de buffel, de neushoorn en natuurlijk de olifant
kwamen tot leven op papier. Deze kunstwerken
hebben we met trots aan iedereen laten zien!
Vandaag hebben we het schooljaar op een feestelij-
ke manier afgesloten met meester- en juffendag in
speeltuin De Steense Gemeente in Millingen. Wat

Ook in 1-2C is afscheid een belangrijk thema in
deze periode. Niet alleen Jolanda nam afscheid van
ons, ook Liv en Ayla uit onze groep verlaten door
verhuizing de Biezenkamp. We hebben een gezellig
jaar met hen gehad en wat fijn om te zien dat met
hen mooie vriendschappen ontstonden. We wensen
hen veel plezier op hun nieuwe school.

Ook ik (Dineke) had als leerkracht een mooi en
belangrijk afscheidsmoment met de groep omdat
ik, met een naderend pensioen, na de vakantie
een andere invulling ga geven aan mijn werk op de
Biezenkamp.

En dan het afscheid van de kinderen van groep 2
die naar groep 3 gaan: Wat was het fijn met hen
in de groep. We hebben met elkaar gespeeld,
gewerkt, geleerd, ontdekt en gelachen. Ook hen
wensen we heel veel plezier in groep 3!

En voor ons allemaal: een heerlijke zomervakantie
gewenst!

een heerlijke dag was het! We speelden met water,
klommen en klauterden in de speeltuin en genoten
van een lekker ijsje onder de zon. Een mooie
afsluiter van een mooi schooljaar.

En alsof dat nog niet genoeg was, hebben we ook
afscheid genomen van onze lieve directrice Jolan-
da. Wat gaan we haar missen! We wensen haar heel
veel succes en geluk op haar nieuwe plek. Bedankt
voor alles, Jolanda!

Nu nog een paar laatste dagen op school, met
een aangepast hitteplan, en dan mogen we op
donderdag om 14:00 uur echt de zomer inluiden.
We willen alle ouders bedanken voor hun betrok-
kenheid, hulp en enthousiasme dit jaar.

Fijne vakantie allemaal en tot volgend schooljaar!



GROEP 3B

We hebben deze periode gewerkt aan het thema
de Big Five. Elke week stond er een dier centraal.

Tijdens het Biezenfestival hebben we het lied In
The Jungle gezongen en gedanst. We weten nu
weer veel meer over de Buffel, Olifant, Neushoorn,
Leeuw en het Luipaard.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!

GROEP 4

Aan het einde van het schooljaar staan veel dagen
in het teken van afscheid nemen en vieren.

We vierden ons fijne schooljaar in De Leemkuil.
Wat een fijne dag was het: een mooie afsluiting van
het schooljaar. We ontvingen deze dag een mooi
rapport, gemaakt door alle kinderen van de klas.
Bedankt daarvoor!

Op school namen we afscheid van Jolanda, juf
Anita en juf Pien. Het afscheid van Jolanda werd
groots gevierd tijdens het Biezenfestival. Een
feestelijke dag vol mooie optredens en blije
kinderen. Fijn dat er ook zoveel ouders bij
aanwezig waren.

In de klas hebben we stilgestaan bij het afscheid
van Luka, we maakten voor hem een mooi
afscheidsboek en hij kreeg een mooi leesboek
van de juffen. We wensen Luka veel plezier op zijn
nieuwe school in Nijmegen. Ook Floyd kreeg van
ons allemaal een knuffel of een high-five voordat
we voor het laatst onze tassen pakten. Veel plezier
in je nieuwe groep 4B Floyd!

Dit jaar hebben we veel hulp gehad van Sem, we
vinden het fijn dat Sem ook volgend jaar weer
betrokken zal zijn bij groep 5. Van hem nemen de
kinderen dus geen afscheid.

Woensdag maakten we een mooie ere-haag voor
de leerlingen van groep 8. Wat leuk dat er ook
grote broers en zussen voorbij kwamen... dat
maakte het extra speciaal.

We laten jullie kinderen nu los. We hebben ze met
veel plezier begeleid het afgelopen jaar. We nemen
ook afscheid van jullie als ouders, dank voor een
jaar van fijn samenwerken! De kinderen zijn klaar
voor een nieuwe sprong. Na de zomervakantie
starten ze bij juf Linsey op de benedenverdieping.
Veel succes en plezier bij haar: en blijf ook daar de
mooie successen vieren!

Juf Gonnie en juf Ellen.
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GROEP 5A

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 5A,

Het vijfde schooljaar zit erop. We nemen daarmee
afscheid van een bewogen schooljaar waarin we al
twee keer afscheid moesten nemen. Zo ging Floris
naar de Open Cirkel en vertrok Roan de voorlaatste
week naar Spanje. Ondanks dat de groep daarmee
gekrompen is naar 21 kinderen, is de sfeer er niet
minder om. Gelukkig maar! Want het was en is een
gezellige en enthousiaste groep.

We hebben het jaar op een leuke manier
afgesloten. Om te beginnen hebben we twee
klassendoelbeloningen ingelost: een pyjamadag en
lekkere zandkoekjes gebakken.

De volgende dag was het Biezenfestival. Daar
traden we op met de nu-al-onvergetelijke zomerhit
‘Espresso Macchiato’. Alleen al de voorpret maakte
het optreden het waard (daar hebben jullie thuis on-
getwijfeld van mee kunnen genieten): Koffiebekers
versieren, snorren plakken, danspasjes oefenen.
Deze klas kan het allemaal. Verder hebben we een
leuke meesterdag gevierd op het Wylerbergmeer,
alwaar we een watergevecht hebben gehouden en
andere spelletjes hebben gespeeld.

Het warme weer noopte ons het rooster de laatste
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GROEP 5B

Het einde van het schooljaar is voor veel leerlingen
een emotionele tijd. Sommigen kunnen zich ver-
drietig voelen omdat de lange zomervakantie voelt
als afscheid nemen, sommigen zullen bezorgd zijn
over het volgende schooljaar en anderen verheu-
gen zich er enorm op om nieuwe uitdagingen te
ontdekken.

De afgelopen weken hadden we veel te vieren:
prachtige rapporten, verjaardagen van kinderen die
in de vakantie jarig zijn, juffendag, jaarafsluiting en
het afscheid van Jolanda tijdens het fantastische
Biezenfestivall!

paar dagen iets aan te passen. Daarom stonden

de laatste paar dagen in het teken van relaxen,
spelletjes en voldoende rust én water! Met andere
woorden: De zomervakantie drong zich letterlijk aan
ons op.

We wensen iedereen een heel fijne zomervakantie
en alvast heel veel succes in groep 6. Graag sluiten
we dit bericht en het jaar af met een gedicht:

Laatste schooldag

Het schooljaar is voorbij.
Tijd om door te gaan.

Als een klas vol lege stoelen
sta ik mij hier hol te voelen.
Sta ik hier maar. Stil te staan.
Ik sta. Ik slik. Ik zucht. Ik zeg
tot slot alleen nog maar
met een snik: Tot ziens.

Het allerliefst tot vorig jaar.
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GROEP 6A

Biezenfestival en einde van schooljaar

Het Biezenfestival is aan het einde van het school-
jaar. Het is een soort feest die de school organi-
seert. Verschillende optredens van klassen. Ook is
er eten en drinken en kan je je goed vermaken. Het
is gratis om er naar toe te gaan en te kijken naar
kinderen die dansen. Kinderen krijgen dan kaartjes
voor limonade, cake en spelletjes die je kan spelen.

Optredens:

Het Biezenfestival wordt gemaakt door de kinderen
uit de klassen.

Het kan een toneelstuk of een dansje zijn, maar
het kan ook iets zijn wat de klas goed kan. Zo

had groep 4 een circus en deden ze allemaal een
kunstje. Ze mochten ook zelf iets bedenken en iets

GROEP 6B

Het einde van het schooljaar is aangebroken. Een
jaar waarin jullie veel hebben geleerd, stappen
hebben gezet in jullie ontwikkeling en mooie
momenten hebben gedeeld met elkaar. Groep 6 ligt
nu achter jullie, en na de zomervakantie maken jullie
de overstap naar groep 7.

Deze overgang markeert een nieuw begin. Groep

7 brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, meer
verantwoordelijkheid en uiteraard weer volop ruimte
om te groeien. Maar voordat het zover is, nemen we
eerst even de tijd om stil te staan bij het moment
van afscheid nemen.

Afscheid nemen van een schooljaar betekent
ook afscheid nemen van wat vertrouwd was: het
lokaal, de lessen, de dagelijkse routines. Het is een

alleen doen of met een klein groepje. Dit was een
deel van het schema:

Groep 5B had bijvoorbeeld een liedje van ‘Grease’
en daar hadden ze een dansje bij bedacht. De twee
groepen 6 hadden iets leuks bedacht. Namelijk het
liedje fast cars & superstars, met een stoer dansje.

Dit doe je aan het einde van het schooljaar:

Je ruimt veel op en maakt ook veel schoon, maar
soms ook nog een paar lessen. Maar niet te lang,
want het kan warm zijn. En we spelen veel met
water, als het warm is.

moment om terug te kijken met trots én om vooruit
te kijken met vertrouwen.

Toon Hermans — een bekende Nederlandse caba-
retier, zanger en dichter — werd in 1999 verkozen
tot ‘artiest van de eeuw’. Hij wist gevoelens vaak
treffend in woorden te vatten. Een van zijn uitspra-
ken sluit mooi aan bij dit moment van afscheid:

"“Er is een tijd van komen en gaan, maar de tijd van
gaan is nu gekomen.”

En zo is het. De tijd van gaan is aangebroken. Tijd
om dit schooljaar af te sluiten en uit te kijken naar
een welverdiende zomervakantie. lk wens jullie allen
een fijne vakantie toe, vol ontspanning en plezier. In
het nieuwe schooljaar zie ik jullie vast en zeker snel
weer. Tot dan!



GROEP 7

Het is dan eindelijk zover: het einde van het
schooljaar is hier!

Groep 7 is een pittig jaar met een enorme berg
kennis en kunde die de kinderen eigen moeten
maken. Er moet immers een stevige fundering
worden gelegd voor het laatste jaar van de Biezen-
kamp! De kinderen mogen trots zijn op de inzet die
ze hebben getoond en het resultaat dat is behaald.
Jet en ikzelf hebben genoten van het jaar en zijn blij
dat we veel fijne en leerzame momenten konden
beleven. We hebben een geweldig moestuinproject
gehad met een mega-opbrengst, pittige leerdoelen
behaald en vooral ook persoonlijk gegroeid! Wat
fijn dat we dit samen als klas konden doen.

GROEP 8

Beste groep 8,

In jullie bezit een belangrijk document. Een heus
afscheidsboek. Een boek om elkaar te blijven
herinneren. Met de tijd zullen deze herinneringen
mogelijk vervagen wat niet meer dan begrijpelijk is.
Jullie gaan komend jaar naar het V.O. het Voortge-
zet Onderwijs. Nieuwe mensen om je heen, nieuwe
vriendschappen, andere leerkrachten; de één
relaxed, de ander in jullie ogen irritant of simpel-
weg niet te begrijpen. Schoolfeesten, excursies,
bergen huiswerk, stress, andere eet-mogelijkheden
in de kantine en mogelijk wat liefde in het spel.
Oh.. wat is de Middelbare toch een bijzondere plek
om nieuwe ervaringen op te gaan doen. En wat
zullen jullie gaan veranderen. Dat begon in groep 8
vooral na de Kersvakantie. Een aantal van jullie was
letterlijk de hoogte in geschoten maar vooral was
het gedrag anders. Jullie werden mondiger, kriti-
scher naar de zaken om je heen en wat losbandiger
in jullie gedrag. Ook de ramen moesten flink open
gezet worden om de puberale lucht het lokaal uit
te helpen. Maar ach aan deze hormonen is geen
ontsnappen mogelijk.

Maar jullie zijn ook erg positief gegroeid in jullie
handelen en in jullie zijn als mens. Met oprecht veel
plezier heb ik les kunnen geven, tuurlijk de ene dag
was wat minder prettig dan de andere dag maar

We sloten natuurlijk af met een juf- en meesterdag
vorige week. Bij het Wylerbergmeer, met een
heerlijke zon en de nodige verkoeling! Ook hier
hebben de kinderen genoten van de natuur en van
elkaar. Het was een gezellige dag! Verder hebben
we lekker aan ons verhaal geschreven, spelletjes
gespeeld en natuurlijk gepoetst en gedweild.

Bij afscheid nemen hoort ook naar de toekomst
kijken. Volgend jaar starten deze kanjers aan hun
laatste jaar op de Biezenkamp. lk heb er het volste
vertrouwen in dat deze kinderen een prachtige
afsluiting van hun basisschooltijd zullen maken.

Op naar het volgende jaar.... Maar eerst vakantie en
uitrusten!

die dagen zijn voor mij op één hand te tellen. Ook
vriendschappen heb ik zien veranderen. Vriend-
schap dwing je niet af maar vraagt een eerlijke en
evenredige investering van twee kanten. Sommige
van deze vriendschappen zullen jaren overeind
blijven maar er zullen heel veel nieuwe mensen

op jullie pad komen. Gepland en ongepland. En
dat is oké. Jullie veranderen als persoon, krijgen
andere waarden, normen en inzichten en daar pas
je vriendschap op aan. Maar je basisschooltijd zal
je altijd bij blijven. Bevraag jullie ouders maar over
hun tijd op de basisschool. Reken maar dat ze die
nog terug kunnen halen! Ze weten nog heel goed
welke leerkracht ze prettig vonden en met welke
leerkracht ze geen klik hadden. En weten ze nog
wie hun klasgenootjes waren...

Jullie zullen dat hopelijk over een lange tijd wel
weten. Bewaar dit boekje. Kijk er vandaag in, leg
het weg maar bewaar het. En dan over een lange
tijd komt het weer boven water en neemt het je
terug naar je verleden, je basisschooltijd met je
klasgenoten die je toen had met ieder hun eigen
karakters.

Lieve groep 8: Het ga jullie goed en een mooie
gezonde toekomst gewenst. lk hoop dat jullie
gelukkig worden met de keuzes die jullie gaan
maken in jullie levens. Als ik 's ochtends naar school
fiets en mijn gezicht door de laaghangende zon in
een grimas is vertrokken zal ik naar jullie zwaaien.
ledere dag weer. Hopelijk zwaaien jullie dan terug.

Sylvain
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